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Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





Yunus Emre, tasavvuf edebiyatımızın satır başı isimlerindendir. Selçukluların tarih sahnesinden çekilmesinin ardından Anadolu'da baş gösteren kaos ve huzursuzluk atmosferinde yaşayan Yunus Emre, kısa sürede halkın çok sevdiği, şiirlerini dilden dile aktardığı, hakkında efsane ve menkıbeler biriktirdiği bir şahsiyete dönüşmüştür. 
Tekkelerin Anadolu'da yaygınlaştığı bir dönemde Yunus Emre, daha önce ulema çevrelerinde karşılık bulan tasavvufi meseleleri söyleyişi kolay şiirleriyle halkın sofrasına taşımıştır. Şüphesiz onun hikmet anlayışının, sonraki yüzyıllarda Anadolu'da yoğrulacak olan İslami şuura önemli katkısı olacaktır. 








Yunus Emre ilahi aşkın şairidir. Gönülden dökülen şiirlerinde Allah (c.c.) aşkı merkezi bir konumdadır. Aşk, onda bir duygu durumu olduğu kadar bir değer olarak da öne çıkar. İnsan-ı kâmil tanımı, hayat ve ölüm hakkında söyledikleri daha sonraki yıllarda “Anadolu irfanı” olarak nitelendirilecek bilincin mayalanmasına vesile olmuştur. Halkın Yunus Emre'yi bağrına basması, ondan “bizim Yunus” diye söz etmesi, muhtelif bölgelerde makamlar inşa etmesi, tasavvuf edebiyatında pek çok ismin Yunus'un Divan'ındaki üsluba özenerek eserler vermesi, onun Anadolu insanının kolektif bilincinde bıraktığı derin tesirle ilgilidir. 





Toplumun her kesiminden insanın Yunus Emre şiirlerinden alacağı öğütler, edineceği bilgelikler vardır. “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır” mısraları insana irfanı aşılayan mahiyettedir. Yunus Emre, şiirinin merkezinde ilahi aşk, ilahi aşkın merkezinde ise insan gönlü vardır. Nitekim insan, gönlü sayesinde Rabbinin sevgisini elde edebilir, O'na aşkla bağlanabilir, teslim olabilir ve coşkuyla kulluk edebilir. Gönül, Yüce Yaradan'ın evidir. Bu sebeple gönlü yıkmanın, incitmenin, hor görmenin sonuçları da ağır olacaktır. 








Bugün Yunus'un sesine, nefesine her zamankinden daha çok muhtacız. Modern çağ, ilahi aşkın doğup büyüyeceği gönül yurdunu âdeta kurak bir ülkeye dönüştürmüştür. 
İnsanlar arasında iletişimsizlik, anlayışsızlık, gizli açık zorbalık biçimleri, bizleri Yunus'un gönül dilinden fersah fersah uzağa düşürdü. 





Diyanet Dergisi olarak 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesini fırsat bilerek okurlarımızın huzuruna “İlahi Aşkın Şairi Yunus Emre” dosyasıyla çıkıyoruz. 


Bu sayımızda Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Yunus Emre'nin İzinde”; Prof. Dr. Mustafa Kara, “Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana'nın Yaşadığı Yüzyıla Genel Bakış”; Doç. 
Dr. Mehmet Emin Bars, “Yunus Emre Mirası”; Meral Günel, “Yunus Bize Ne Söyler?” 
başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu. Bu ayki söyleşi konuğumuz Yunus Emre üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mustafa Tatcı hocamız. 





Üç ayların manevi soluğunu hissettiğimiz zaman dilimlerine yaklaşırken bu vesile ile tüm insanlığı sağlık ve huzur dolu bir dünyaya eriştirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. 


İyi okumalar... 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


YUNUS EMRE 





Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 


Bir inanç, düşünce ve ahlak sistemi üzerine bir medeniyet inşa etmenin en etkili araçlarından birisi de sözün gücüdür. Bu bağlamda İslam medeniyeti, bilgi, hikmet ve sanatla yoğrulmuş bir söz medeniyetidir. Bu medeniyetin çıkış noktası, sözlerin en güzeli olarak her dem güzelliğini ve yeniliğini koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın insanlığa son sözü olan Kur'an-ı Kerim, “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri ile sözün kaynağına; “Sözün en güzelini söyleyin!” ikazı ile de söz ahlakına 





ve estetiğine dikkat çekmiştir. 
Bu sebeple, ilhamını Kur'an'dan alan âlimlerimiz, ariflerimiz ve ediplerimiz, kökü yerde dalları göğe uzanmış ve daima meyve veren bereketli bir ağaç misali bu ilahi sözün ışığında insan ve gelecek inşa etmeyi gaye edinmişlerdir. Nitekim gücünü ezeli kelamdan alan münevverlerimizin ilim, hikmet ve sanatla bezeli sözleriyle ortaya koydukları eserler, kültür ve medeniyet tarihimizin aynası olmuştur. 


Bu anlamda İslam medeniyetinin büyük coğrafyalarından olan Anadolu, nice alimlere, ariflere, ediplere ve erenlere ev sahipliği yapmış ve böylelikle bütün insanlığı kucaklayan bir irfan mektebine dönüşmüştür. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi”den Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Ahi Evran”dan Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bayram-ı Veli'den Yunus Emre”ye kadar nice gönül erleri, ilahi aşk ve muhabbetle dolu sözleriyle bu medeniyetin Anadolu'daki inkişafına büyük katkılar sunmuşlardır. Yetiştirdikleri insanlar ve ortaya koydukları eserlerle bu mümtaz şahsiyetler, İslam”ın ilim, hikmet ve ahlak değerlerini nesil- den nesile aktarma ve kalıcı kılma hususunda önemli bir görev icra etmiştir. 








İşte bu değerlerimizden biri olan Yunus Emre, sözüyle, duruşuyla ve düşüncesiyle kültür ve medeniyet tarihimizde silinmez izler bırakan önemli bir gönül insanıdır. Yunus Emre, kıtlik, kuraklık ve istilaların hayatı kuşattığı zor bir dönemde Anadolu”da dünyaya gelmiş, mabet ve tekke ortamında yetişmiş, Allah âşığı bir sufi ve şairdir. O, Müslümanları saran tüm olumsuzluklara rağmen İslam”ın hayat veren ilkelerini ilahi aşk ve sevgi diliyle umutsuz yüreklere ab-ı hayat kılmıştır. Bir nakkaş zarafeti ve bir sarraf titizliğiyle işlediği sözünü, inanca, sevgiye ve merhamete davetin en etkili aracına dönüştürmüştür. Yüreginden taşan samimi duyguları ve arı duru üslubu, onu tasavvuf edebiyatında seçkin bir konuma ulaştırmıştır. 


Esasen Yunus'un şiirleri, onun Allah'a olan sarsılmaz imanı- nın ve aşkının bir tezahürüdür. 
Sözünün gücü ve etkisi de buradan gelmektedir. e Nitekim onun Yarada'na duyduğu aşk ve yaratılana beslediği muhabbet, asırlardır bir destan gibi diller- den dillere dolaşmaktadır. Bu kadim coğrafya, onu öyle bir muhabbetle bağrına basmıştır ki bunun en bariz alametlerin- den biri olarak bugün Anado- 


lu'nun birçok şehrinde, onu sahiplenme  iştiyakıyla adına türbeler yapılmıştır. 


Yunus Emre'nin hayat felsefesi ve gayesi, tevhidin nuruyla aydınlanmış, kendisiyle barışık bir insan ve erdemli bir toplum inşa etmektir. Bu sebeple o, sözünü, Hz. Peygamber'in örnekliğinde kâmil insan ve güzel ahlak idealine ulaşmanın vasıtası yapmıştır. Bu meyanda istikamet üzere yaşamanın, yaratıcıyla ve ftratla barışık olmaktan geçtiğini belirtmiş ve ancak böyle bir insanın huzura ereceğini ve çevresine huzur vereceğini ifade etmiştir. Çoraklaşmış bir kalbin ve amaçsız bir ömrün, ancak Allah aşkı ve mahlükat sevgisiyle yeniden hayat bulacağına ve anlam kazanacağına vurgu yapmıştır. Bunun için de “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır.” diyerek zerreden küreye tüm aleme ibret, şefkat ve merhamet nazarıyla bakılması gerektiğine dikkat çekmiştir. 





Yunus Emre, “Ben gelmedim dava için/ Benim işim sevgi için/ Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim.” dizeleriyle Allah'ın evi olan gönüllere sevgiyle yaklaşmak gerektiğini dile getirmiştir. Bu sebeple “Adımız miskindir bizim/ Düşmanımız kindir bizim/ Biz kimseye kin tutmayız/ Kamu âlem birdir bize.” diyerek gerçek düşmanın, insanı esir alan kin duygusu olduğuna gönderme yapmıştır. Onun bu yaklaşımı, yaşadığı coğrafyaya asırlarca etki edecek Yunusça bir sevgi dili oluşturmuş ve bu dil, onu, Anadolu'da sevginin, hoşgörünün, muhabbetin ve birliğin sembolü hâline getirmiştir. 





İslam'ın hakikatlerini derinden 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gelince cümle eksikler biter.” 





kavramış bir gönül eri olarak ilhamını Kur”an”dan ve “Gaye İnsan” diye tarif ettiği Peygamberimizden alan Yunus Emre, bütün insanlığı vahdete, kardeşliğe, şefkate ve merhamete çağırmaktadır. “Hakk'ı gerçek sevenlere cümle âlem kardeş gelir.” ve “Yaratılanı Yaradan'dan ötürü hoş gör.” sözleriyle sevginin ve merhametin kaynağı olan Rahman'ın hürmetine bütün mahlükata karşı merhamet ve muhabbet beslemeyi öğütlemektedir. Kuşkusuz bu da kişinin kendini ve Rabbini bilmesiyle mümkündür. Bunun içindir ki o, “İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendin bilmezsin/ Ya nice okumaktır.” diyerek kendini bilmenin bir aracı olarak gördüğü bilginin hakikatini kavramanın ve onu yaşanan bir ahlaka dönüşme- nin önemini anlatmaktadır. 





“Yunus çağırırlar adım/ Gün geçtikçe artar oldum/ İki cihanda maksudum/ Bana seni gerek seni.” dizeleriyle yegâne arzusunun Allah olduğunu söyleyen Yunus Emre, halk içinde Hak ile olmayı, kâmil insanın önemli bir vasfı olarak takdim etmektedir. Bu yüzden o, hakikate ve kemale ulaşmak isteyen kişiye sözüyle ve sanatıyla rehberlik yapmaktadır. Onu, enfüsi ve afaki tehlikelere karşı uyarmakta ve bu yolda uyulması gereken kuralları, Kur'an ve sünnetten neşet eden şiirleriyle dile getirmektedir. Bu meyanda insanın nihai mutluluğunun cehalette değil ilimde, kibirde degiltevazuda, öfkede değil sabır- da, cimrilikte değil cömertlikte, nefrette değil sevgide olduğunu belirtmektedir. Bilhassa, “Aşk 





diye ifade ettiği dizesinde Allah aşkının her türlü eksiklikleri, zafiyetleri, yanlışları, ihtirasları yok edeceğini söylemektedir. 


Bugün Yunus Emre, yedi asrı aşkın zamandır sözleri ve savunduğu düşünceleriyle bütün dünyada adından söz ettirmeyi başarmış mühim bir şahsiyettir. Hiç şüphesiz onu bu kadar değerli ve sözünü bu denli tesirli kılan şey, kaynağının Kitabullah olmasıdır. Nitekim o, bu hususu şöyle ifade etmektedir: “Yunus'un sözü şiirden, ama aslıdır kitaptan.” Yunus'un adını çağlar ötesine taşıyan diğer bir unsur ise çağının bireysel ve sosyal sorunlarına karşı mücadele eden ve her türlü olumsuzluğa rağmen insanlara umut aşılayan aksiyoner kişiliğidir. 
Onun şahsında ve dizelerinde tebarüz eden anlayış ise esasen İslam”ın evrensel ilkeleri ve hayata istikamet veren ahlaki değerleridir. 


Bu itibarla, bireysel ve toplumsal bunalımların çepeçevre kuşattığı günümüz insanı, bu durumdan kurtulmak ve kaybettiği güven ve değerleri yeniden kazanmak için Yunus'un umut aşılayan sesine ve sözü- ne kulak vermelidir. Zira bugün yeryüzü, Yunus'un şahsında ve dizelerinde yankısını bulan İslam'ın muhabbet ve merhamet iklimine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Hak sözün gücüne inanan bir medeniyetin mensuplarına düşen görev ise modern çağı bu kutlu çağrıyla buluşturmaktır. İşte o zaman insan daha huzurlu ve dünya daha yaşanılabilir bir yer olacaktır. m 
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“İlim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür Sen kendüni bilmezsin ya nice okumakdur” 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u toprakları yurt edinmemizi sağlayan iksir 

sözdür. Elbette askeri 

başarılar Anadolu kapısını açmış; bu açılan kapıdan içeri giren tüccarlar ve sanat ehli burada bir hayatın kurulmasına öncülük etmişlerdir. Ama ne askeri güç ne de iktisadi imkânlar bir toprağı yoğurarak onu vatan kılmaya kâfidir. Burada başka bir kimya gerekir. Bu kimyanın adı sözdür. Söz, manayı taşır; asıl o kimya olma vasfını, bu taşıdığı mana ile kazanmaktadır. Mana bir derdin, bir düşüncenin ve en önemlisi bir inancın hasılasıdır. 
Fetih idealinde saklı olan dert, âlim ve ariflerin işleyegeldikleri derdi ve düşünceyi de anlamlı kılan inanç, bu toprağı mayalayan söz iksirinin hamulesidir. 
Yunus Emre şöyle diyor: 


“Dertsizlere benim sözüm, benzer kaya yankısına Hâldaşı bilir kişinin gönüldeki şu razını” 


Gittiği “iller”e ve uğradığı obalara “Tapduk sofrası”ndan derdiği manayı ulaştırma gayretinde olan Yunus, dertsizlere sözünün tesir edemeyeceğinin ayrımında olarak, vardığı her şehirde bir arayışa girmiştir. Aradığı cevher, söylediği sözü, dile getirdiği manayı taşıyacak yetkinliğe sahip olan bir “hâldaş”tır. Hâldaş, aynı hâli ve aynı tecrübeyi yaşayan, aynı düşünceye ve derde sahip olan, aynı istikamete giden, dolayısıyla benzer dertler ve sorular etrafında çareler arayan kişidir. Söz, mücevherdir; incidir, mercandır. Onun kiymetini bilecek olan, ancak kuyumcudur. 
Muhatabını bulamayan söz, sahibine ulaşmamış mektup gibidir. Bu bakımdan o, hâldaş yani 





muhatap arayacaktır. Peki, nedir Yunus'un derdi? Onun taşıdığı “sır” nedir? Keza kim yahut kimledir onun hâldaşı? Elbette bu sorulardan hareketle derin bir tahlil yapılabilir; en azından onun inancı, sevgiye ve aşka yüklediği anlam, güzellik tasavvuru, insani ilişkileri, dünya hayatına dair mütalaaları ve hayata ilişkin öngörüleri gibi hususlar bize bir yol haritası verir. Lakin biz burada sadece soruları sorup bu toprağı sözle mayalayan Yunus'a dair bazı malumatlar vermekle yetineceğiz. 





Kimdir bu Yunus? Yunus Emre, “meşhur meçhullerimiz”dendir. 
Meşhurdur; zira onun adı anıldığında, ister hakkında bir okuma yapılsın, isterse yapılmasın yüzlerde bir tebessüm belirir ve tatlı bir rayiha ortalığı kaplar. Hakkında pek çok çalışma yapılan, araştırılan, hikâyesi romanlara ve filmlere konu olan bir kahramandır. Ta başından beri irfan meclislerinde ve zikir halkalarında şiirleri okunmuş, bazı muhakkikler onun kimi nutuklarını şerh etmişlerdir. Ne var ki bütün bu alakaya rağmen o yine de meçhuldür. Meçhuldür, zira bunca çalışmaya rağmen hâlâ onun hayatına dair temel konular tartışmalıdır. Bir bakıma o, kendisini sırlamıştır. Diğer bir ifadeyle, onun hakkındaki bilgilerimiz, ekseriyetle halk muhayyilesine yansıyan hatıralara yani menkıbelere dayanmaktadır. Bununla birlikte günümüzde yapılan bazı çalışmalarda, onun şiirlerinden yola çıkılarak biyografisindeki karanlık bazı noktalar aydınlatılmaya çalışılmış, daha çok şairliği, dilciliği ve düşünceleri üzerinde bir kısım tespitler 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yapılmıştır. Burada şu hususu hatırlatmakta yarar vardır: Onun şiirlerinde tarihsel kişiliğine ilişkin bir kısım tedailere imkân verecek beyanlar olsa da bu şiirlerin otobiyografik metinlermiş gibi okunması sakıncalıdır. 
Öte yandan o sadece bir şair, bir düşünür yahut bir hümanist degildir; onun belirgin vasfı kendisinin de müteaddit defalar söylediği gibi dervişliğidir. Diğer bir ifadeyle Yunus, her şeyden önce bir sufidir; diğer özellikleri ise bu kültür havzası içerisinde kazandığı niteliklerdir. Dolayısıyla onu döneminin fikri ve edebi zemininden kopararak yapılan her okuma bizi ondan uzaklaştıracak, onun meçhuliyet perdesini daha da artıracaktır. (Bu konuda ayrıntılı mütalaamız için bkz. Yunus Emre Can Gözüyle Bakan Görür, Ankara, 2015.) 





Bu meçhuliyet nereden kaynaklanmaktadır? Yaşadığı döneme ait kaynaklar ondan bahsetmez. Daha doğrusu tasavvuf ve edebiyat tarihimizin temel kaynakları Yunus”tan takriben bir asır sonra yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bunlarda ya Yunus'a dair bir bilgi bulunmaz ya da bulunan bilgiler menkıbe niteliğindedir. Bu manada ondan ayrıntılı bir şekilde bahseden Vilayetname (Menakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli) de XV. yüzyılın son çeyreğinde yazılmıştır. Bundan başka daha sonraki dönemlerde Aziz Mahmud Hüdayi'nin (6. 1038/1628) Vakıat”ında, Aşık Çelebi”nin (ö. 
079/1572) Meşairü'ş-Şuara'sı, Kösdendilli Süleyman Şeyhf”nin (6. 1235/1820) Bahrü”l-Velayasında, Sun”ullah-ı Gaybi'nin (6. 1087/1572) Sohbetname”sinde ve İbrahim Has'ın (6. 
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1136/1724) Tezkire'sinde ona ait haberlere rastlamak mümkündür. Bu eserler, farklı tasavvufi ekollere sahip zümreler arasında ve farklı dönemlerde Yunus'un tanındığına, şiirlerinin okunduğuna ve hakkında hikâyeler anlatıldığına işarettir. Bu işaret, Yunus'u bağrına basan bir milleti de bize telmih eder. 
Bu millet, onu öylesine sevmiştir ki bir yandan farklı muhitler onu kendine dönüştürme çabasına girerken, öte yandan da bazı şairler onun gibi söylemeyi şiar edinmiş ve böylece Yunuslar çoğalmıştır. Yunusça yahut Yunus gibi söylemek, bir yandan onun gibi söyleyen takipçilerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gibi diğer yandan da nerdeyse hemen her çağın ve şehrin bir Yunus'u olmuştur. Bu cümlemiz bir abartı olarak değerlendirilmesin. Nitekim Bakü'den başlayarak Erzurum, Sivas, Ordu, Afyon, Isparta, Manisa, Bursa ve nihayet Üsküp'e kadar on sekiz ayrı yerde birer Yunus türbesi bulunmaktadır. 


Bazı kaynakların onu Orhan Gazi, bazılarının Yıldırım Bayezid ve hatta bir kısmının Kanuni dönemi sufi şairlerinden gösterdiğine işaret etmek isterim. 
Keza on sekiz ayrı yerde Yunus türbesinin olması ve hemen her türbenin bulunduğu il yahut ilçe halkının da Yunus'u kendi hemşehrileri olarak gösterme çabasına girmesi de dikkat çekicidir. 
Esasen bütün bu dönemlerde 


huzurunda kemale eren Yunus Emre'dir? Bu soru, doğrusunu söylemek gerekirse hala cevaplanmış değildir. 





Bursa'da Niyazi-i Mısri tarafından keşifle ortaya çıkartılan Âşık Yunus, başta “Şol cennetin ırmakları” olmak üzere, daha çok ilahileriyle tanıdığımız Yunus'tur. Bunun dışında, Marifetnâme müellifi İbrahim Hakkı'nın Erzurum'a bağlı Tuzcu köyünde inşa ettirdiği Yunus Emre ve Tapduk türbeleri, kitabeden de anlaşıldığı gibi Yıldırım Bayezid devrinde yetişmiş bir başka Yunus olmalıdır. Keza çoğunu yerinde ziyaret edip inceleme ve araştırma yaptığımız Tire, Çöyköy, Ünye, Döğer, Isparta-Gönen ve Uluborlu ve Bolu'da bulunan türbelerin de farklı Yunuslara ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında, Aksaray ve Kırşehir arasında Hacı Bektaş'a ve Tapduk köyüne yakın Sarıkaraman kasabasına bağlı Ziyaret (Reşadiye) köyünde bulunan makam, Kula'da Emre köyünde- ki makam, Karaman'da ve Eskişehir'de eski adıyla Sarıköy'de bulunan makamlar dikkat çeker. 
Bunlardan başka Bakü'de de bir Yunus makamının olması, onun ne denli geniş bir coğrafyada tanındığına işaret eder. 





Yunus'un bunca şehirde makamının ve bunca dönemde yaşadığına dair bilgilerin olması, onun zaman ve mekânı aşan bu aşk haliyle izah edilebilir. Mesele 








ve bütün bu türbelerde birer Yunus yaşamış olmalıdır, fakat bu Yunusların hangisi, bizim sözünü ettiğimiz Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana ile çağdaş oldu- 





nedir? Mesele, geride tarihi malumat bırakmak, şu evraka göre şuralıdır, buralıdır demekten ziyade, inci mercan dağıtan söz ve insanı kuşatan hâl ile hizmet 





ğu sanılan ve Tapduk Emre'nin 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edebilmektir. İşte Yunus bunu 


yapmıştır, sözüyle ve nazarıyla bu toprağı mayalamış, zamanını aşmış ve milletimizin gönlünde taht kurmuştur. 


Peki, bu gönüllerde taht kuran Yunus Emre”nin tahsili nedir? Nerelerde okumuş, hangi alanlarda uzmanlaşmıştır? Bu sorulara da kati bir cevap veremiyoruz. Nitekim o, ilk kaynaklardan itibaren “ümmi” olarak nitelendirilir. Yunus Emre ümmidir; bunu kendisi de çoğu kere söyler. Günümüzdeki bazı araştırmacılar, kimi eski kaynakların ve Yunus'un ifadelerinden yola çıkarak, onu okuma yazması olmayan, geçimini çiftçilikle sağlayan bir fakir köylü ve fakat Tapduk'tan aldığı nefesle şiirler söyleyen bir âşık olarak tanıtma çabasındadır. Bu konuda ilk kaynaklardan biri olan Meşairü'ş-Şuara'da Âşık Çelebi (6. 
1571), Yunus'un, “cezbe çengeliyle dünya âleminden melekler âlemine çekilmiş, âlemin benzeri olmayan olgun insanların- dan” olduğunu söyleyerek onun okuma yazma bilmediğine işaret eder. Ona göre Yunus Emre “hal dili”yle konuşup şiir söyler. 
Âşık Çelebi şöyle der: “Mervidür ki her bâr okımak kasd itmiş, hurüf-ı tehecciyi temam itmege dili dönmemiş ve âyine-i kalbi küdüret-i nuküş u hutüt ile tonmamış.” Evet, okumak istemiş... 
İstemiş ama rivayete göre, ne zaman okumak istese bir türlü iki harfi bir araya getirememiş. 
Dili âdeta düğümlenmiş. İyi ki diyor Çelebi, dili dönmedi de okuyamadı; böylece kalbi harflerin nakşı ve hattıyla donmamıştır. Donmadığı için de şöyle demiştir: 








“Nazar eyle itürü bâzâr eyle götürü 

Yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü” 


Nazar eyle itürü, derken şunu diyor: Dikkatlice bak, gelişigüzel bakma... Zahire, o görüntü- ye takılma, biraz daha derinden bak. Varlığın hakikatine ermek için hayret nazarıyla bak, dikkatle incele. Bak ki gördüğün her zerrede Yaradan'dan bir eser, bir iz müşahede edeceksin. Bâzâr eyle götürü derken de işi toptan hallet; öyle perakende işlerle uğraşma; varlığın künhünü idrak etmeye bak. Basit, sıradan olaylara takılıp kalma; mutlak faili idrak et, ona yönel. Böyle yaparsan, yaratılan her şeyi hoş görürsün. Çünkü yaratılan her şey, yaratıcısı dolayısıyla güzeldir, hoş görülmeye değer bir kıymete sahiptir. 





Pek çok araştırmacı, bizzat Yunus'un kendisinden aldıkları “ümmilik” sıfatından ve Âşık Çelebi'nin mütalaalarından hareketle kesin bir hüküm olarak onu okuma yazma bilmeyen bir âşık yahut kelimenin tam anlamıyla bir divane olarak nitelendiredursunlar; hakikatte o, ilim ve irfan yolunda ilerlemiş fakat 


dar kalıplarının manayı kuşattığını bilemez. O bunun farkına varmış, eğitim ve öğretim yoluyla oluşan dar kalıplardan kurtularak irfan mektebinde feyzalmıştır. Nitekim 


Mescid ü medresede çok ibâdet 


eyledüm 

Işk oduna yanuban ondan hâsıla geldüm 

derken, mescitlerde kurulan 





ilim halkalarında bulunduğunu ve medresede eğitime devam ettiğini lakin asıl bilgiye yahut diğer bir ifadeyle hakikate aşkla ulaştığını söylüyor. 





Zaman zaman, “Dilümde ilm ü usül gönlüm de dünyâ sever” dese de o bu ilim ve usulle ancak dünyaya dair görünür bilgiye erişileceğinin farkındadır. Bu yüzden, “İlim hod göz hicâbıdur dünya ahret hisâbıdur” demektedir. Elbette insanın dünyasının ve ahiretinin saadetini temin edecek ilmi tahsil etmesi gerekir. Fakat Yunus Emre, bu talebin bir üstünü dile getiriyor; o üst bilgi, “İlme ve kitaba sığmayan sır” olarak görülen hakikat bilgisidir. Sen, sana yetecek olan dini ve dünyevi ilimlerle yetinebilirsin ama bir üst bilgiye ulaşırsan ilmin zevkine varırsın 





harfin ve harekenin esaretinden kurtulmuş bir bilgedir. Onun 


Ne elif okudum ne cim varlıkdandur kelecim Bilmeye yüz bin müneccim tal”üm ne ılduzdan gelür 


şeklinde “elif ve cim” okumadığını, bizzat varlıktan bilgi aldığını ifade etmesi de iyi bir eğitim ve öğretim gördüğüne işaret eder. Çünkü elif ve cim harfiyle işaret edilen eğitim gerçeğine ulaşmayan birisi, elifin ve cimin 


ve daha ileri bilgileri tahsil edersin. Zaten ilim okumanın manası, “ibret ve anlamak”tır. Şimdi dört kitabı okuyup Hak kelamını tefsir edip onun manasını idrak edemeyen, sadece şeklen düşünen ve onu bir tecrübeye dönüştüremeyen kişi ne derece alimdir? Yunus Emre bu gibi zahiren âlim olanları, “Zirâ tefsir okıyup manisin bilmediler” diye tasvir eder. Pek çok kimse böyledir; oysa her şeyden önce, ilim insanın kendini bilmesi ve kendi 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gerçekliğine ermesidir. Diğer bir ifadeyle insan tahsil ettiği ilmi bizzat tecrübe ederek oradaki güzellikleri yaşayarak ahlaken olgunlaşmanın ve manen gelişmenin yollarını aramalıdır. 





İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür 

Sen kendüni bilmezsin ya nice okumakdur 


Bu anlamda Yunus Emre, dönemi içinde dört kitabın manasına nüfuz edecek derecede bir tahsil görmüştür. Özellikle Risâletü'n-Nushiyye, onun sadece dini ilimlere değil, aynı zamanda usul, mantık ve hikmet olarak nitelendirdiği felsefi alanda da bir birikime sahip olduğuna işaret eder. Fakat o, İbrahim Has'ın Tezkiretü'l-Has'ta zikrettiği gibi Tapduk'un kapısında öğrenilmiş bilgilerin oluşturduğu aklı terk etmiş ve ümmilik yolunu seçmiştir. 





Netice itibarıyla başa dönersek; bu toprağı mayalayan ve bize vatan kılan iksir sözdür demiştik. Bu sözü, sade ve samimi bir şekilde bize ulaştıran en önemli kaynak Yunus Emre'dir. Onun açtığı mana arkından çağlar boyu pek çok insan yararlanmış, onun sözlerini okuyarak hayat denizinde istikametini belirlemiştir. Bazen onun sözü, musiki ile vuslatı neticesi dilimizde muhkem bir yer edinen ilahi olmuş; çoğu kimse o ilahileri dinlemiş, vecde gelmiştir. 
Kimi zaman da onun gibi yazmak, yaşanan zaman dâhilinde manayı dile getirmek isteyenler gelmiş, Yunus mektebinden aldığı ilhamla şiirler yazmışlardır. 
Böylece Yunus, sözü ve sohbetiyle dün olduğu gibi bugün de bizim için bir “buluşma noktası” olmuştur. m 
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CELALİ VE CEMALİ TECELLİLERİN ASRI: YUNUS EMRE, HACI BEKTAŞ-I VELİ, AHİ EVRAN VE MEVLANA”NIN YAŞADIĞI YÜZYIL 


Yunus imdi sen dahi gerçeklerden olıgör 


Gerçek erenler imiş cümlenin ziyareti 


Yunus Emre 


Büyük şahsiyetleri tanımak ve eserlerini bütün boyutlarıyla tahlil edip kavrayabilmek için yetiştikleri ortamın şartlarını bilmek, o yüzyılın sosyal zihniyetini oluşturan olaylar zincirini -özet de olsa- öğrenmek çok önemlidir. Aksi hâlde o kişiyi günümüz şartlarında yaşamış bir insan olarak ele alır ve değerlendirmelerimizi ona göre yaparsak doğruyu yakalamamız çok zorlaşabilir. 


Tasavvuf ehli olan insanlar, dünyada olup biten olayları tespit ve tahlil ederken çoğu zaman Cemali ve Celali tecelliler tasnifini kullanırlar. Yani olayları iki gruba ayırırlar: huzur ve mutluluk veren olaylar (Cemali), sıkıntı ve problem üreten vakalar (Celali). 


Yazının başlığında isimleri geçen mühim zatların yaşadığı XITI. yüzyıla bu açıdan bakıldığında görülen “manzara”lar şöyle özetlenebilir: 


Celali tecelliler 

XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs'ü kurtarma” sloganı ile Müslüman Türkleri Anadolu'dan atmayı ve bütün Orta Doğu'yu ele geçirmeyi amaçlayan siyasi ve askeri harekât olan Haçlı Savaşları, İslam dünyası için pek çok sıkıntıya 


sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra da devam eden bu “tecelli”nin hızı, 1396'da Niğbolu'da, 1444'te Varna'da Batı'nın aldığı yenilgilerden sonra kesilmiş ise de sona ermemiştir. 





İşte Batı'nın günah galerisi: 


Haçlı Seferlerinin tarihleri 

1. Haçlı Oo Seferleri başladı (1096). İznik ele geçirilip yağmalandı (1097). Urfa'da Haçlı devleti kuruldu (1098). 
Antakya Haçlıların eline geçti (1098). Kudüs'e girildi. Katliam yapıldı (1099). 

2. Urfa 1144'te tekrar fethedilince Haçlılar yeni bir sefere karar verdiler (1146). Selçuklular, İznik'te Haçlıları hezimete uğrattı (1147). 


3. Kudüs'ün 1187'de Selahad- din-i Eyyubi tarafından yeniden fethedilişi yeni bir Haçlı seferine sebep oldu (1189). 

4. Papanın teşvikiyle başlayan bu seferde İstanbul yağmalandı. Atlarıyla Ayasofya'ya giren (Haçlıların (o katliamını dindaşları olan tarihçiler dahi utançla anlatmışlardır (1203). 





5. Haçlı seferleri için çocuklar- dan ordular meydana getiren, yeni vergiler koyan, günahların affını vadeden, Müslümanlara askeri malzeme satışını yasaklayan Batılılar 1217'de yeniden faaliyete geçti. 

6. İmparatorlarla-Papalar arasındaki tartışmalardan sonra 1227'de yeni bir sefere karar verildi. 

7. 1248'de Memlük sultanı Baybars'ın direnciyle karşılaştılar. 

8. 1270'de Afrika/Kartaca”ya çıktılar. Salgın hastalıklar sebebiyle geri döndüler. 


9. 1365'te İskenderiye yağmalandı. Katliam yapıldı. 


İslam dünyasının üzerine Bat'dan gelen Haçlı kasırgası bitmeden Doğu'dan başka bir afet daha gelmeye başladı. Cengiz Han'ın komutasındaki Moğol ordusu ile Harizmşahlar arasında 1218'de başlayan bu mücadele uzun yıllar devam etmiş, Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan bu işgal İslam dünyasını âdeta “silindir” gibi ezip seçmiştir. Askerlerin yanında Necmuddin Kübra, Feridüddin Attar gibi pek çok arif, sanatkâr ve mutasavvıfın şehit olmasına, sanat ve kültür eserlerinin yok olmasına sebep olan Moğol istilası, dünya tarihindeki “Celali” tecellilerin en büyüklerinden biridir. “İslam medeniyeti niçin çöktü?” sorusuna cevap arayanların önemle işaret ettikleri olaylardan biri de budur. 
Hatta şöyle bir söz dahi vardır: “Bu istila Hz. Peygamber'den (s.a.s.) önce olsaydı Kur'an-ı Kerim ondan bir şekilde bahsederdi.” Bu bela, büyük nüfus kaybına sebep olurken nüfus kaymalarına da zemin hazırlamıştır. Bir rivayete göre Mevlana ailesinin Belh'ten Konya'ya gelmesinin sebebi de bu bölgedeki kargaşa ve gerginlikle ilgilidir. 


Tarih kitaplarında Tatar kelimesi Moğollar için kullanılır. Yunus, birçok kitap okuduğu hâlde havf ve recâ dengesini bulamayan “kitap hammal”larını yağmacı Tatarlara benzetmektedir: 


Okursun tasnif kitap nice Binğ ve Trüb 

Havf u recü sende yok yağmacı bir Tatar'sın 

Budist/Şamanist Moğol Celali tecellisinin içinden doğan çok dikkat çekici bir Cemali tecelli 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Gazan Mahmut Han'dır. 1295'te yüz bin Moğol askeriyle birlikte Müslüman olan ve 1304 yılında Tebriz'de vefat edinceye kadar İlhanlı Devleti'nin tahtında oturan Gazan Han ile bu coğrafyada farklı bir rüzgâr esmeye başladığı söylenebilir. 





Doğu ve Batı'dan gelen bu sıkıntılar Anadolu topraklarında yaşayan insanları derinden etkilediği gibi iç isyan ve kargaşaları da beraberinde getirmiştir. Siyasi, iktisadi ve sosyal düzenin bozulması bazı insanları yeni arayışlara sevk etmiş, zayıflayan devlet otoritesi muhalif çevrelere uygun zeminler hazırlamıştır. 
Bunların en meşhuru “Babailer isyanı” diye tarihe geçen ve orta Anadolu bölgesini tesiri altına alan harekettir. 








Hareketin lideri, Vefaiyye tarikatima mensup Baba İlyas Horasani de (6. 1240) Moğol istilası sebebiyle Selçuklu ülkesine gelmiş olan bir derviştir. “Babailer hareketi Anadolu'da yaşayan heterodoks/bâtıni cemaatlerin devlete karşı bir isyanı mı yoksa farklı sebep ve sosyal gerginliklerden kaynaklanan, aradığını bulamayan Türkmenlerin bir hak arama çıkışı mı?” sorusunun cevabı akademik çevrelerde hâlâ tartışmalıdır. Devlet, ordusuyla isyanı bastırmakta aciz kalınca paralı askerlerle netice alabilmişti. 


Celal içre Cemal 

Yunus'un meslektaşlarına göre kâinatta ortaya çıkan bütün Celali tecelliler aynı zamanda Cemali tecellileri içlerinde barındırırlar. Bu tespit şu ayette ifade edilen gerçekle de bağdaştırılabilir: “... hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir, 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hosunuza giden bir sey de sizin için ser/zararli olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216.) 


Şimdi “Anadolu'da yaşayan toptumların düzenini altüst eden bu Celali “diken”lerin yanında açılan Cemali güller nelerdir?” sorusuna cevap arayalım? Bu soruya çok farklı şekillerde cevap bulmak mümkündür. Burada olaylardan değil de şahıs planında “sül”lerden bahsedilecektir. 


Tasavvufi düşüncenin en önünde olan gönül erlerinden biri -bilindiği gibi- İbn Arabi'dir. 
Haçlı seferlerinin hazırlandığı yerde, bugünkü İspanya topraklarında 1165'te dünyaya gelen İbn Arabi daha sonraki yıllarda Anadolu'ya gelmiş, Konya'da kalmış, Sadreddin Konevi diye tanınan büyük bir şahsiyeti yetiştirmiş, hayatının son senelerini Şam'da geçirmiş ve orada 1240 senesinde vefat etmiştir. Arapça olarak kaleme aldığı yüzlerce eser, özellikle Fusüsu”l-Hikem ve Fütühat-ı Mekkiyye o gün bugün sadece Müslümanların değil bütün insanların gündemindedir. Bir diğer ifade ile onun eserlerini, Haçlı seferlerini ve Moğol hareketlerini yönlendirenlerin torunları da bugün zevkle ve ibretle okumaktadırlar. Bu dikkat çekici tecellinin Yunusça “şifre”si şudur: 





Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim 

Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize 

Fusüsu”l- Hikem”in Türkçe tercüme ve şerhleri vardır. İlk Türkçe şerhlerden biri de bir Batılıya; kabri Konya'da olan Abdullah Bosnevi'ye aittir. 
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Haçlı dikeninin gülü İbn Arabi ve hemşehrileri olduğu gibi Moğol afetinin içindeki rahmet de Mevlana'dır, Hacı Bektas tir. 
Türkistan bölgesinden, bugünkü Afganistan'ın Belh şehrinden Diyar-ı Rum'a ailesiyle birlikte gelen Mevlana Celaleddin Rumi, önce Karaman Larende”ye, daha sonra Konya'ya gelmiş ve orada 1273 yılında vefat etmiştir. Eserlerini Farsça kaleme alan Mevlana, özellikle Mesnevi ve Divan-ı Kebir”iyle yedi asırdan beri yetmiş iki milletin sevgilisi olmuştur: 


Yetmiş iki milletin hem ma'şuku ol durur 


Âşık-ı maşukundan ayırmaklık fl değil 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında bildiklerimiz Mevlana kadar detaylı değildir. Ona nispet edilen eserlerin ona aidiyetini akademisyenler tartışadursun onun mayaladığı fikir ve düşünceler bu topraklarda yaşamaya devam etmektedir. Yesevi kültüründe var olan dört kapı kırk makam anlayışı Hacı Bektaş-ı Veli'de de vardır. 
Makalât'ta açıklanan dört kapı şunlardır: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Mesela “şeriat kapısı”nın on alt başlığı şöyledir: 1. İman, 2. İslam, 3. İlim, 
4. İhsan, 5. Evlenmek, 6. Helal yemek ve helal giymek, 7. Ehl-i sünnete uymak, 8. Şefkat ve merhamet, 9. Helal kazanmak ve faizden uzak durmak, 10. İyi olanı emretmek kötü olanı yasaklamak. 





Bilindiği gibi İslam medeniyetinin üç temel dili vardır: Arapça, Farsça, Türkçe. Selçuklu devleti 


Babailer hareketi içinde büyüyen “gül” ise Yunus Emre'dir, Âşık Paşa'dır. 


Muhyiddin İbn Arabi'nin vefat ettiği sene Eskişehir'de doğan Yunus, medeniyetimizin üçüncü dilini kullanarak aynı gönül felsefesini insanlara anlatmış, tasavvufi düşüncenin bütün “derin”liklerini manzum olarak terennüm etmiş ve insanlık âlemine şiir diliyle sunmuştur. (6. 
1320.) 


Gerçek erene varalım Hakk'ın haberin soralım 





Yunus Emre'yi alalım gel dosta gidelim gönül 

Mevlana'nın vefat ettiği yıl Kırşehir”de doğan Âşık Paşa'nın, Yunus'un vefatından 10 sene sonra tamamladığı 12 bin beyitlik Garibname isimli eseri, üçüncü dilin bu topraklardaki “tapu senet”lerinden biridir. 
Oğlu Elvan Çelebi'nin 1359'da yazdığı Menakıbü”l-Kudsiye adlı eseri ise Babailer hareketine ve o yüzyılın olaylarına ışık tutan en eski ve en önemli kaynaklardan biridir. Çünkü Âşık Paşa, Baba İlyas'ın torunudur. 





Bu aileden gelen tarihçi Âşıkpaşazade meşhur tarihinde Hacı Bektaş-ı Veli'den bahsettikten sonra “Anadolu mayası”nı yoğuran dört grup insandan ilk defa bahsetmiştir: 1. Anadolu gazileri, 2. Anadolu bacıları, 3. 
Anadolu ahileri, 4. Anadolu abdalları. 


Osmanlı Devleti'nin manevi dinamiklerinden biri kabul edilen Garibname”nin yazarına göre gazi/alperende dokuzu zahir/ dış, dokuzu batın/iç olmak üze- 





için büyük bir sıkıntı teşkil eden 


re 18 özellik bulunmalıdır: 


Zahiri özellikler: 1. Cesaret, 2. 
Yürek, 3. Gayret, 4. İyi bir at, 5. 
Özel elbise, 6. Yay, 7. İyi bir kıliç, 8. Süngü, 9. Yar. 





Bâtıni özellikler: 1 Velayet, 2. 
Riyazet, 3. Mücahede-Kifayet, 
4. Aşk, 5. Tevekkül, 6. Şeriatı bilmek, 7. İlim, 8. Himmet, 9. 
Yâr. 


XIII. yüzyılda tasavvuf kültürü 

Yukarıda isimleri zikredilen mutasavvıfların eserleri kendi alanlarında zirve kabul edilmektedir. Bu doğrudur. Ancak kendilerinden önceki altı asırda yaşayan ve eser verenlerin de bu çorbada tuzu olduğunu unutmamak gerekir. Tıpkı bunun gibi Ahmet Yesevi ile başlayan Türkçe hikmet geleneği Yunus'u, Âşık Paşa'yı hazırlayan ortamın en önemli sebeplerinden biri olarak ele alınmalıdır. Meşhur tabiriyle unu, suyu, tuzu, şekeri hazırlanan tasavvufi düşünceyi bizim coğrafyamızda “helva” hâline getirmek bu gönül adamlarına nasip olmuştur. 





Haçlı zulmü, Moğol işgali ve diğer bütün Celali tecellilerin arasında Hacı Bektaş Veli'nin, Muhyiddin İbn Arabi'nin, Celaleddin Rumi'nin, Yunus Emre'nin, Ahi Evran'ın, Âşık Paşa'nın, Necmuddin Daye'nin, Sadreddin Konevi'nin yaşadığı yıllarda yetişen ve eserleriyle, sohbetleriyle, talebeleriyle bu toprakları mayalayan daha birçok isim sıralanabilir. Onun için XIIL yüzyılı Anadolu'nun aydınlanma yüzyılı olarak görenlere hak vermek gerekiyor. 





Onlar ve biz 

Haçlıların ve Moğolların, papaların ve Hülaguların şiddet ve cinneti yaktı, yıktı, yok etti, geldi, geçti. Yukarıda isimleri sıralanan insanların eserleri ise sekiz yüz senedir rahmet ve merhametin, muhabbet ve meveddetin bayraktarlığını yaptı, yapıyor. Tahrip olmuş gönülleri tamir etti, ediyor; ümitsiz kalpleri ihya etti, ediyor... Bardağın dolu kısmına bakan Yunus'umuz haksız mı? 


İşitin ey yârenler dem evliya demidir 

Gelsin ömür sürenler dem evliya demidir 


Son ve mühim soru şudur: Bu gönül adamlarını ve ortaya koydukları fikirleri, düşünceleri anlayabiliyor muyuz? Onların yolundan gidebiliyor muyuz? 
Yoksa anlamaktan çok anmakla mi günümüzü gün ediyoruz? 
Onların yoluna girmekten çok kendi işlerimizi yoluna koymak için onlardan yana mı gözüküyoruz? Aklımız istikrardan yana mı, istismardan yana mı? Bu büyük gönülleri hümanizmin, modernizmin ve pragmatizmin değirmeninde un ufak mı ediyoruz? Gerçekten bütün kapılarımızı, gönlümüzün pencerelerini aşk ve tevhid için insanlara açabiliyor muyuz? Yoksa retorik yarışmalarında altın madalyanın peşinde mi koşuyoruz? 
Gürül gürül akan sudan, kana kana içebilmek için ter döküyor muyuz? Bunun için özel bir gayretimiz var mı? 

Çeşmelerden bardağın doldurmadan koyarsan 


Bin yıl onda durursa kendi dolası değil 
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İtiraf etmek gerekir ki çağdaş Celali tecelliler yani kapitalizm, materyalizm ve sekülerizm hem bu membalardan doya doya içmemizi engellemekte hem de -dikkatimizi başka yerlere çekerek- temel espriyi gözden kaçırmamıza sebep olmaktadır. 
Yukarıda ifade edildiği gibi bu Celali kasırgaların içinde mutlaka Cemali meltemler de vardır. 
Fakat bunları arayıp bulmak, okumak yahut dizlerinin dibi- ne çökmek, söz ve sohbetlerini dinlemek de bu hengâmede çok az insana nasip olmaktadır. 
Susuzluktan kavrulanlar da bazen “serap”ları su zannetmek- te, boşu dolu görmekte, yanlışı doğru zannetmektedirler. Bu da susuzluğu daha çok artırmakta, “kaş yaparken göz çıkarma”ya davetiye oluşturmaktadır. Çare, Mevlana'nın diliyle söylersek hiç rol yapmadan Hz. Kur'an'ın kulu ve kölesi olmak, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dostu ve bendesi olmak; dolayısıyla eşref-i mahlukat olan Hz. insana hizmet etmekten geçiyor. Bunun için Yunusça yola düşmek gerek... 








Dağ ne kadar yüksek ise yol onun üstünden aşar 


Yunus Emre'm yolsuzlara yol gösterir ve hoş eder 


Yunus ise Baba Tapduk'tan gönlüne aktardığı aşk ve sevdayı, yedi iklim dört köşeye aşkla şevkle ve şükürle taşıyan mütevazı bir Anadolu dervişidir: 





Vardığımız illere 

Şol safâ gönüllere 
Baba Tapduk manâsın Saçtık elhamdülillâh m 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YUNUS EMRE MİRASI 


| Doç. Dr. Mehmet Emin BARS 


Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 


unus Emre, dini-tasavvufi Türk edebiyatının 


lanabilme becerisi belli bir eğitim aldığını ortaya koymaktadır. 





en önemli temsilcilerinden biridir. Tarihi kişiliği hakkında pek fazla bir bilgi bulunmayan Yunus Emre'nin hayatı, halkın kendisi için meydana getirdiği efsanevi-menkıbevi olaylarla örülmüştür. Bu bakımdan gerçek hayatıyla ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu hakkında oluşturulan efsane ve menkıbelere dayandırılmıştır. 
Özellikle Hacı Bektaş-ı Veli'nin “Vilayetname”, Aziz Mahmud Hüdayi'nin “Vakıat” adlı eserlerinde Yunus'un menkibevi hayatına dair geniş bilgi yer almaktadır. Menkıbelere göre Yunus Emre, şeyhi Tapduk Emre'ye otuz veya kırk yıl hizmet ettikten sonra kendisine “ledün ilmi” (nasların derin ve ince manalarını bilmek) verilmiştir. 
Yunus'un ünü ölümünden sonra kısa sürede halk arasında ve sufi çevrelerde yayılmış, menkıbeleri ve şiirleri dilden dile dolaşmıştır. 





Tarihi kaynaklar Yunus'un doğum zamanı, yeri, tarikatı, yaşadığı çevre, şiirleri, ölümü konularında farklı bilgiler vermektedir. 
Halk arasında şöhretinin hızla yayılması çeşitli yörelerde sahiplenilmesini doğurmuştur. 
Eski kaynaklar Yunus'un ümmi (okuma yazma bilmeyen) oldugunu kaydeder. Ancak Yunus'un şiirlerinde devrin ilmi, felsefi görüşlerinin yer alması, dili kul- 


Kendi döneminin bilgilerini şiirlerinde büyük bir maharetle dile getiren Âşık Yunus, büyük ihtimalle iyi bir tahsil almıştır. 
Yunus her ne kadar, 


“Ne elif okudum ne cim varlıkdandur kelecim 


Bilmeye yüz bin müneccim tali'üm ne ılduzdan gelür” 


(Şiirler Mustafa Tatcı (1997) tarafından hazırlanan Yunus Emre Divanı'nın ikinci cildinden alınmıştır. İlk sayılar şiir, ikinci sayılar beyit numarasını göstermektedir.) 


benzeri beyitlerde okuma yazma bilmediğini ifade etmişse de budurum muhtemelen onun kitabi ve nakilci bir eğitim veren medrese eğitimi görmediğini gösterir. Bu bakımdan Yunus'un tahsili yetiştiği tekke çevresin- de aranmalıdır. Yunus bir mürşid-i kâmil tarafından şifahi bir niteliğe sahip tekke eğitimi almış olmalıdır. Tasawvuf tarihi ve dinler tarihi bu şekilde bir mürşid-i kâmil tarafından yetiştirilen büyük mutasavvıflarla doludur. Orta Anadolu'da bir yerde doğmuş olan Yunus'un öldüğü yer de bilinmemekte, Anadolu'nun birçok yerinde kendisine atfedilen mezarı/medfeni bulunmaktadır. 











Yunus Emre'nin tarihi ve menkıbevi hayatı nasıl anlatılırsa anlatılsın, onun veya ona ait 


olduğu düşünülen şiirlerin Türk İslam kültür ve medeniyetinin temel taşlarından olduğu konusunda bir şüphe yoktur. Yunus Emre kendisinden sonraki nesillere sağlam bir tasavvufi miras bırakmıştır. Onun bıraktığı bu mirasın oluşumunda yetiştiği dönemin sosyal, siyasal, ekonomik koşullarının etkisi görülmektedir. Yunus Emre'nin yaşadığı XITI-XIV. yüzyıllar Anadolu'nun büyük sosyal, siyasal çalkantı yaşadığı bir dönemdir. 
1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir sarsıntı geçirir. Bu sarsıntı ülkede büyük bir kargaşaya sebep olur. Moğol istilası uzun yıllar Anadolu insanını rahatsız eder. 
Ancak Moğol istilasıyla beraber Türkistan, İran ve Harezm bölgelerinden çok sayıda âlim ve mutasavvıf Anadolu'ya göç etmek zorunda kalır. Anadolu'ya yerleşen tasavvuf akımları, yeni coğrafyanın yeni kültür yaratıcıları olur. Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki saltanat kavgaları, Moğol istilası, Türkmen uç beylikleri arasındaki çatışmalar, Baba İshak isyanı gibi olaylar, Anadolu'da sosyal düzensizlik ve huzursuzluk doğurur. Halk arasında da baş gösteren çatışmalar ekonomik problemlere neden olur. Anadolu'daki en verimli dönemlerinden birini yaşayan tekke tasavvuf edebiyatı ile beraber Yunus Emre'nin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. 
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XIIL yüzyılda çalkantılarla dolu Anadolu'nun birlik ve beraberliğe kavuşmasında Yunus Emre gibi mutasavvif ve âlimlerin çalışmalarının büyük katkısı olmuştur. O zamanki çatışmalH toplumsal hayatta insanlar huzuru din ve tasavvufta bulmuşlardır. Bozulan sosyal nizam Yunus'un mensubu olduğu tekke ehli tarafından sağlanmaya çalışılmış, bunda da başarılı olunmuştur. Sosyokültürel bakımdan yeni bir bilgi kaynağına kavuşan halk, bu insanları dinlemiş; onlara büyük itibar göstermiştir. Yunus Emre, böyle bir dönemde tasavvuf şiirinin olgun ve zengin örneklerini vermiştir. 
Yunus Emre, büyük bir mirasın hem mimarlarından hem de aktarıcılarından biridir. Tekke tarikat çevresi içerisinde hayatını sürdürmüş olan Yunus Emre, Anadolu'ya yapılan büyük Türk göçlerine yön veren bir gelenek içerisinde bulunmuştur. Orta Asya'dan göç eden Türk topluluklarının Anadolu'ya yerleşmesinde ve yeni coğrafya edinmesinde Yunus'un büyük katkıları olmuştur. Anadolu'ya yerleşme faaliyetleri sadece maddi gayelerle yapılan bir eylem değildir. 
Bu yapılanlar yeni bir medeniyet, yeni bir insan tipi meydana getirme çabasıdır. Şiirleriyle insanları manevi yönden aydınla- tan Yunus Emre, gönülleri Allah ve insan sevgisiyle dolu bir toplum oluşturmayı gaye edinmiştir. Yaratılış sırrı ve mutlak hakikate erişen Yunus, bir anlamda kendi döneminin entelektüel birikimiyle bu düşünceyi/zevki geniş kitlelere anlatmaya çalışır. 





Yunus Emre'nin bugüne kalan diğer bir mirası şüphesiz kullandığı dilidir. XIII. yüzyılın Anadolu sahasında Oğuz Türklerinin 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konuşma dilini kullanan Yunus Emre, bu dönemin en güzel Türkçesini günümüze ulaştırmıştır. XIIT yüzyıl Oğuz Türkçesi Yunus Emre ile edebi bir forma kavuşmuştur. Yunus sade bir halk dilini şiirlerinde kullanmış, yaşadığı dönemin sözlü halk geleneğini aktarmıştır. O, Türk dilinin tasawuf ve terimlerinin kurucusudur. Yunus'un Türkçesi Türk İslam medeniyetinin tüm zenginliğini taşımış, bu mirasın aktarımını sağlamıştır. Onun dili tamamen Türkçe kelimelerden meydana gelmemiştir. Ancak şiirlerinde kullandığı Arapça ve Farsça sözcükler, Türkçe fonetiğe uygun hâle getirilmiş, halkın günlük hayatında kullandığı kelimelere dönüşmüştür. Türkçenin konuşma üslubunun derin manalar yüklenmesinde Yunus Emre'nin katkıları unutulmamalıdır. 


Tasavvufi hayat, Yunus Emre'nin düşüncelerinin ana kaynağını oluşturmuştur. Yunus'un şiirleri aşk ve İslam ahlakı etrafında şekillenmiştir. Nitekim Yunus Emre'ye göre yer ve gök yaratılmadan önce aşk vardı. 
Aşk tüm yaratılanların ilk kaynağı ve yaratılış nedenidir: 





“Evvel yir gök yogıdı varıdı “tsk bünyâdı 

“Işk ezelden kadimdür “şk getürdi ne varın” (254/3). 


Yunus'a göre insanın benliğini yok etmesinin tek yolu ilahi aşka ulaşmasıdır. Dünyadan elini eteğini çekemeyenler, bu aşkı elde edemez. İlahi aşk ehli için dünya ve ahiret birdir. İlahi aşk, sahiplerini hem dünyada hem de ahirette mutlu eder. 
Dünya aşk ile döner, hakikatler aşk ile ortaya çıkar. Bundan dolayı Yunus'un tek bir davası vardır: Sevgi. Yunus, 








“Ben gelmedüm da'vi içün benüm işüm seviyiçün 

Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm” (179/2) 


derken Allah”ın evinin gönül olduğunu anlatır. Allah'a giden yol gönülden geçer. Seven ve gönül onaran kimse, Allah'a ulaşır; hayatın hakikatine varır. 
Allah sevgisidir ki ölmüş gönülleri diriltir; o, susayan gönüllere ab-ı hayattır. Aşksız geçen ömür heba olmuştur. Yunus'a göre İsa ile Musa'yı şaşkın biçimde gezdiren, İbrahim'e ateşi gül bahçesi eden, Mecnun'u Leyla'ya tutsak eden, Ferhat'a dağlar deldiren, Mansur'u dara çektiren aşktır: 


“Zihi Mansür ki ma'şük yolında 


Başı berdür olupdur “sk elin- den” (245/6). 


Denilebilir ki Yunus Emre bir aşk şairidir, gönül ehlidir. Yunus'un günümüze kalan miraslarından birinin ilahi aşkı ele alıp işleyiş biçimi olduğu görülmektedir. Gerçek aşk, günümüz insanının bugün ihtiyaç duyduğu, kaybettiği en önemli degerlerin başında gelmektedir. 
İnsanlığa karşı gönlünde sevgiye yer bırakmayan toplumların bugün ortaya koyduğu görüntü, çıkardığı karmaşa ve huzursuzluk aşkın önemini bir daha hatırlatmaktadır. Yunus Emre, bütün insanlığı tek bir yaratıcı- nın kulları olması bakımından tek ve değerli gören bir mirasın temsilcisidir. 





Yunus Emre, şiirlerinde “insan-ı kâmil” tipini idealize eder. Tasavvufi düşüncede tek ve mutlak olan varlık Allah'tır. Tüm varlıklar Allah'tan zuhur eder (Allah tarafından yaratılır) ve tekrar Allah'a döner. Varlığın 


Tarikat yolunu seçen Yunus Emre, bu yolun temel şartı olarak şeriatı görmüştür. Şeriatsız tarikatın olmayacağını ifade eden Yunus'un şiirlerinde namaz, oruç, hac, zekât gibi İslam'ın temel ibadetleri geniş yer tutar. 


kendisine ait vücudu da yoktur. 
Yunus'un ideal insanı, yaramaz davranışları bırakıp yarar davranışlar gösteren kişidir. Bu insan nefis mertebelerini bir bir çıkmış, kemale ulaşmıştır. 
Dışarıda insanlarla birlikte görünür; ancak her zaman Hak'la beraberdir. Sıradan insanlar iyilik ile kötülüğe misilleriyle karşılık verirken kemale eren insan kötülüğe de iyilikle mukabelede bulunur: 


“Her kim bana agyârısa Hak Tanrı yâr olsun ana 

Her kancaru varurısa bâgu bahâr olsun ana 


Bana agu sunan kişi sehd ü şeker olsun aşı 

Gelsün kolay cümle işi eli irer olsun ana 


Önümce kuyu kazanı Hak tahtın agdursun anı Ardumca taşlar atana güller nisâr olsun ana 


Acı dirligüm isteyen tatlu dirilsin dünyede 

Kim ölümüm isterise bin yıl “ömür virsün and” (13/1-4). 


Yunus”un idealize ettiği insan tipi kendi benliğinden kurtulmuş, varlık dairesini tamamlamıştır. Yunus Emre, şiirlerinde idealize ettiği kişilerden örnekler verir. Hallâc-ı Mansür'dan Bayezid-i Bistâmi'ye kadar çok sayıda tasawuf ehlini zikreder. 





Belh sultanı olup aşka düşüp tacını, tahtını terk eden İbrahim Edhem, tasavvuf ehli için örnek bir şahsiyettir. Genç yaşında Belh sultanı olan İbrahim sultanlık yolunu terk etmiş, dervişlik yolunu tutmuştur. Sultan olan İbrahim'in dünya nimetlerinden vazgeçip fakr u fenâyı tercihi Yunus Emre'nin şiirlerinin muhtevalarından birini oluşturur: 


“Görmez misin Edhem'i tahtını terk eyledi 


Hak katında hâs oldı bir eski palâs ile” (335/17). 


Tarikat yolunu seçen Yunus Emre, bu yolun temel şartı olarak şeriatı görmüştür. Şeriatsız tarikatın olmayacağını ifade eden Yunus'un şiirlerinde namaz, oruç, hac, zekât gibi İslam'ın temel ibadetleri geniş yer tutar. Nitekim Müslüman'ım diyen kişi İslam'ın şartlarını eksiksiz yerine getirmelidir. 


“Müslümânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek 

Tanrı'nun buyrugın tutup 

bis vakt namüz kılsa gerek” (136/1). 


Yunus Emre ahlakçı bir şairdir. 
Tüm şiirlerini tasawufi ahlakı yaymak için söyler. Yunus'un tasavvufi ahlakının temelini Kuran-ı Kerim ile hadisler meydana getirir. İslam şeriatının en küçük teferruatına dahi deger veren Yunus'un tarikatının esasını şeriat oluşturur. Şeriat esaslarına uymak, tasavvufi yolda ilerlemenin ilk şartıdır. 
Tasavvuf yolu, zor ve zahmetli bir yoldur. İnsanı dünyaya bağlayan her türlü rabıtayı terk, nefsine bağlı olanların yapabileceği bir iş değildir. Yunus, bundan dolayı şiirlerinde bu yolları aşmanın müşküllerinden söz eder. Dervişlik hırka, mürit, taç ile değil, hakiki aşk iledir. 


Netice itibarıyla Yunus Emre'den bugüne kalan mirasını iki yönüyle ele almak mümkündür: Birinci mirası tamamen milli nitelikler taşıyan Yunus'un sanatıdır. Sanatına ait dil, eda, vezin gibi şekle ait unsurlar İslamiyet öncesi Türk şiirinin niteliklerini taşır. İkinci mirası ise şiirlerin muhtevasını oluşturan ve İslam dini etrafında, Kur'an ve hadis ile süslenen tasavvufi düşünceleridir. Bu iki unsur Yunus'ta uyumlu bir sentez meydana getirmiş, ona has bir şiir ve düşünce dünyası oluşturmuştur. 
Yunus Emre şiirlerinin şekli itibarıyla Türk, muhtevası itibarıyla Müslüman'dır. Yunus'un Türk İslam toplumuna bıraktığı lisan, vezin, üslup ve tasavvufi düşünceler en önemli mirasıdır. 
Bu miras, XIII. yüzyılın kargaşalarla dolu Anadolu coğrafyasına refah ve mutluluk getirmiştir. 
Günümüz dünyası Yunus'un mirasına en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktadır. İnsanlık âlemi kaybettiği huzur ve güveni, Yunus Emre gibi tasawuf erbabının mirasın- da bulacaktır. Yunus'un reçetesi günümüz hastalıklarına çare olabilecek ilaçlar içermektedir: 


“Ko ölmek endişesin “âşık ölmez bâkidür 

Ölmek senün nen ola çün cânun İlâhidür” (33/1). m 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YUNUS BİZE NE SÖYLER? 


| Meral GÜNEL 


“Milletlerin tarihinde maküs dönemler olur. Manevi bir doktor gibi yaraları saran büyük insanları bağrından çıkarabilenler varlığını 


korumayı başarabilir, diğerleri kalın sayfalar arasında kaybolur gider.” 


Sezai Karakoç 


NI. yüzyılın başların- 

dan itibaren İslam 

coğrafyasının üzerine 

bir kabus gibi çöken Moğol istilası, kültür ve medeniyet adına biriken her ne varsa hepsini tarumar etmiş, yaşanan büyük göçler, Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar bölgenin etnik ve kültürel yapısını yeniden şekillendirmişti. 
Haçlıların azgın iştihalarını da göğüslemek zorunda kalan yorgun Anadolu topraklarından el ayak çekilince, artık göçebelik ve savaşların insanı dışa yönelten etkisinden kurtulup içe dönme zamanının geldiğini fark eder bir sufi şair: Yunus Emre. 
Yaptığı uzun seyahatler vesilesiyle yaşadığı dönemin tüm itikadi, ahlaki ve sosyal problemlerine vukufiyet kazanmış olan Yunus, mensubu olduğu dini ve irfani meşrep nedeniyle hallaç pamuğu gibi oraya buraya dağılan ruhlara karşı sorumluluk duymaktaydı. Bu sorumluluk duygusu onda insanları doğru- ya yöneltme arzusu doğurmuş bunu da zihin ve gönüllerde dolaşan soruları, onların aşi- 


na oldukları dili en anlaşılabilir şekilde kullandığı şiirleriyle cevaplayarak gerçekleştirmişti. 


Yunus, Anadolu Türkçesinin bütün imkânlarını şiirlerinde ve mesnevisinde kullanırken sanatını fikri olarak İslam'a, şekli olarak milli unsurlara yaslamıştır. Söyleminin merkezine oturttuğu iman, akıl ve sevgiden devşirdiği güçlü sesiyle sertliğe, kabalığa, dünyevi ihtiraslarla savaşmaya, vurma- ya, öldürmeye, yakıp yıkmaya muhalif bir söylem geliştirmiş; sadece iç dünyasında muzaffer olan insanların dış dünya üzerinde hâkimiyet kurabileceklerini öğütlemiştir tüm insanlara. 
Yunus Emre, sanatının tefekkür dünyasını, tefekkür dünyasının da sanatını gölgelemesine izin vermemiş; hakikati öğretme derdini ise hiçbir zaman saklama ihtiyacı hissetmemiştir. 





Yunus'un mektep medrese görüp görmediğiyle ilgili tartışmalar bir yana bırakılırsa gerek şiirlerinin yer aldığı divanında gerekse olgunluk yıllarına rast gelen Risaletü'n-Nushiyye adlı 


mesnevisinde, İslam'ın belli başlı prensip ve motiflerini, en sade ve en güçlü deyişler hâlinde dile getirdiği görülür. Buradan yola çıkılarak Yunus'un, döneminin bütün ilimleriyle beslendiği ve güçlü bir zekaya sahip olduğu söylenebilir. Bu eseri ortaya koymasında en önemli hedefi ise tasavvuf yoluna yeni girenlere, seyrüsülük sırasında karşılaşılacak halleri, uyulması ve sakınılması gereken konuları bir yol ve yolculuk metaforuyla somutlaştırarak anlatmak ve kendi tecrübesin- den hareketle yolculara nasihatlerde bulunmaktır. 





Risaleyi dikkatle okuyanlar bir yandan kendi iç dünyalarında keşfe çıkarken bir yandan da devletleşme sürecine giren Osmanlının ve zamanın ruhu halini alan fetih ve cihat anlayışının izleğini sürer. Yunus”un anlattıkları, Anadolu'da yeni bir medeniyetin temellerini atmaya çalışan Türk insanına, gönül dünyalarında devam edegelen cenkler konusunda benzetme yoluyla yapılan bir uyarı mahiyetindedir ve okura en büyük 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cihadın nefisle yapılan olduğunu hatırlatır. 


Yunus'un kendi seyrüsülük tecrübelerini mahrem bir mesele olarak görmeyip dilin imkanlarını alabildiğine kullanarak dışarıya açması, benzer tecrübeyi yaşamak isteyenlerle dertleşmesi, ellerinden tutup onlara rehberlik etmek istemesi olarak görülebilir. Bu yoldaki şahsi duygu ve gözlemlerini, belki de yaşadığı handikapları ajitasyon ya da romantizme düşmeden bizlere aktarmış olması, içe kapanmanın, kimseyle bir şey paylaşmamanın ve hatta başkalarına aldırmamanın, kendini başkalarından sorumlu hissetmemenin meziyet ve fazilet addedildiği günümüz dünyasında karşılık bulmasını beklemek zor görünüyor. Yunus'un bu tarzı, “Mümin müminin aynasıdır.” (Ebu Davud, Edeb, 49.) hadisini tecrübe paylaşımı boyutuyla okuyabilenler için samimiyet ve gayretinin harflere ve kelimelere dökülmüş hâli olarak anlaşılmalıdır. Hâlin, kalden daha etkili olduğu ise malumdur. 








Herkesin aklının kendine yettiği vehminin hâkim olduğu bu çağda ne öğüt vermek ne de öğüt duymak isteyenler için nasihatnameler miadını doldurmuş, fazla didaktik eserler olarak görülebilir. Oysa Yunus için nasihat ve irşat gaye, sanat vasıtadır. Bir Müslüman ve bir mürşit olarak halkı irşat etmek onun açısından bir varoluş meselesi gibidir. Önemli olan diğer husus, yüce hakikatlerin hangi usul ve yöntemlerle insanlara takdim edileceğidir. 
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Döneminde yaşayan insanların kolayca anlayabileceği tarz- da en derin hakikatleri yalın bir dille anlatabilmesi Yunus'u müstasna bir konuma taşımış, deyiş ve düşüncelerinin kendi dönemiyle sınırlı kalmayıp gü- 


Yunus'un çağlar ötesinden gelen güçlü sesi iç ve dış dünyamızda kötülüğe mahküm olmak zorunda olmadığımızı haykırıyor. 

Bu sese göre mahkümiyetten kurtulmanın yolu benliklerimizi küçültüp iç çatışmalarımızı akıl, iman, bilgi ve sevginin ışığında çözmemizden geçiyor. 


nümüze kadar ulaşabilmesini sağlamıştır. Dilindeki sadelik ve kıvraklık bir yandan duyguları harekete geçirirken diğer yandan bir höyük gibi iç içe manalarla bezeli düşünce dünyasına 


çekmiştir insanları. Sanat ile hakikatin kol kola, uyum içinde nasıl yürüyebileceğini gösteren eserleriyle insanlara hem güzeli hem de güzelliği tattırmış, onların düşünce ve ruh dünyalarını zenginleştirmelerini sağlamıştır. Sadece dehasıyla açıklanamayacak bu tarzı, bugün insanlığa söyleyecek sözü olanlara, sözün anlaşılma sorumluluğunu sadece muhataba yüklemek yerine, zamana ve o dönem insanına en uygun for- mu bulmaya çalışmaları gerektiğini ihsas edebilir pekâlâ. 


Risalesinde altı ana konuyu belli bir kompozisyon dâhilinde ele alan Yunus, eserin başındaki giriş manzumesinde “Âdem'in yaratılışı” ve “anâsır-ı erbaa (dört unsur)”u açıklar. Eşyanın hakikati olan, toprak, su, hava ve ateşten müteşekkil dört unsur (beden) ilahi bir terkiple yoğrulmuş ve yine ilahi bir nefes (ruh, can) üflenerek Âdem meydana gelmiştir. Allah'ın hikmeti gereği surete üflenen ruhla birlikte Halik'ten mahluka bir tenezzül başlamış ve yolcu (insan) böylelikle bir çatışma ortamına düşmüştür. Bu çatışmadan kurtulmak için “iç ben”e dönmek, fıtratla ve yaratıcı ile yüzleşmek gerekir. Bu yüzleşmeden kaçmak ise ruh dünyasında sarsıntılara neden olur. Yunus'un asırlar ötesinden gelen çağrısı, ta başlangıçta var olan “anlam”a davetten başkaca bir şey değildir bir bakıma. 
İnsan, bu çağrıya kulak vermekle “niçin” sorusuna aradığı cevabı bulmuş, insan olarak yaratılmasının anlamını kavramış ve yaratıcısına kavuşmuş olur. 





Eserde daha sonra yaratılışın sağlandığı dört unsurdan insana geçen huylara temas edilir. 
Toprak, su, hava ve ateş, bu dört unsur, insanda birbirine zıt huylar doğurmuştur. Buna göre, toprakla insana sabır, tevekkül, yücelik; su ile temizlik, cömertlik, iyilik gibi güzel huylar; buna karşılık yel ile yalan, ikiyüzlülük, acelecilik; ateş ile kibir, şehvet, açgözlülük ve çekememezlik gibi çirkin huylar geçmiştir. Dolayısıyla insanın varlığında hem olumlu hem de olumsuz davranışlara sebep olacak huylar birlikte bulunmaktadır. 


İnsan ruhundaki katmanları bir arkeolog titizliği ile ortaya çıkaran Yunus, bütünüyle iyi ya da bütünüyle kötü bir insan tasavvuru ortaya koymaz. Onu tüm çıplak gerçekliği ile kabul eder ve beşer olmaktan insan olmaya geçişinin kadim mücadelesini destansı bir formda ve bir harp düzeneği içinde resmeder. Bu bölüm niçin sorusuna aldığı cevapla anlam dünyası zenginleşen insanın hayatı “nasıl” yaşayacağı sorusuna cevap niteliğindedir. Ona göre gönül ülkesinin her bir şehrini, nefis ordusunun bir komutanı işgal etmiştir. Nefis ordusunun ele geçirdiği gönül ülkesini, ruh/ akıl ordusuyla yenerek ülkeyi huzur ve esenliğe kavuşturmak gerekir. Mutlak zafer için hırs askeri üstüne kanaat askerini, kibir savaşçısı üstüne alçak gönüllülük askerini, öfke ordusu üstüne sabır ordusunu sürmelidir. Cimriliği cömertlikle alt etmeli, gıybet ve iftirayı doğrulukla mağlup etmelidir. 





Bu çatışma ve mücadele alanları herhangi bir zaman ve mekânla mukayyet olmak- 


sızın bütün zamanların dramatik insanının hâlini ortaya koymaktadır. aslında. İnsanı azgınlaştıran, hatalara sürükleyen büyüklenme, açgözlülük, cimrilik gibi olumsuz özellikler, sadece bir ferdin, bir çağın bir cemiyetin problemi değildir. 
İnsan, her çağda aynı yaratılış özelliklerine sahiptir. Olumlu ve olumsuz vasıfları her zaman için söz konusudur. Dolayısıyla yaşadığımız ya da bizden sonraki nesillerin yaşayacakları asırlarda da insanoğlu aynı durumlarla ve problemlerle karşı karşıya gelecektir. Bu nedenle, Yunus risalesinde, gaybi olanla bağını neredeyse tamamen koparan tüm insanlara bir çağrıda bulunmaktadır. Onun öğüdüne kulak verildiğinde iman çırası yanar, ev aydınlanır ve şeytana makam olan gönül, ibadetle ele geçirilerek devlete ulaşılır. Yunus'un girdiği aşk kapısından girip Hakk'a dönmeyenler ise kin, kibir, gazap, şehvet, öfke ve riya bataklığında sefil bir ömür sürdükten sonra bu âlemde yok olup giderler. Öyleyse varlık sahnesinin zirvesindeki insan, sorumlu varlık olarak bir cenk meydanı gibi tasvir edilen bu âlemde imtihanda olduğunu bilmeli, tarafını doğru seçerek çatışmadan kurtulma yollarını öğrenmelidir. 


İnsan bu mücadeleyi yürütürken iki asli değerle donatıldığı için daha avantajlı konumdadır. Bu değerlerden biri akıl digeri de iman ve bilgidir. Yunus Emre'ye göre akıl, Allah'ın ezeli oluşunun . ışığındandır. Tanrı nuru olan akıl, bizim yol göstericimiz, kılavuzumuz ve rehberimizdir. Bize mürşitlik yapar. 
İnsan bu ışıkla yolunu aydın- 


GÜNDEM e— 


latmalıdır. Sonra Allah'ın “Âlim” sıfatından olan ilim de zahiri ve kalbi niteliğiyle sufinin hakikati kavramada en iyi yardımcısıdır. 
Hakiki anlamıyla iman ise gerçekliğinde asla şüphe olmayan bilgi olup yeri “can”dır. Ebedi sırların kavranmasında aklın en büyük yardımcısı olan “aşk”ın da devreye girmesiyle bütün ilahi nimetler yani akıl, aşk, iman ve bilgi, hepsi kendi özelliklerine göre kendimizi ve yaratıcımızı tanımamızda, bu bilgi çerçevesinde hayatımızı tanzim etmemizde birer imkana dönüşürler. Böylece insan, bu donanımıyla hem kendiyle hesaplaşmaya hem dünya ve ahiret işlerini düzenlemeye muktedir olur ve bilir ki hangi kuvvetin tebaası olur, gönül evini kime teslim ederse ahirette de ona göre muamele görecek, yeri cennet yahut cehennem olacaktır. 











İnsanoğlunun varlık, bilgi ve değer konusundaki ezeli problemleri, bu problemlere bağlı iç çatışmaları tarih boyunca güncelliğini kaybetmiş değil. Yunus'un çağlar ötesinden gelen güçlü sesi iç ve dış dünyamızda kötülüğe mahküm olmak zorunda olmadığımızı haykırıyor. 
Bu sese göre mahkümiyetten kurtulmanın yolu benliklerimizi küçültüp iç çatışmalarımızı akıl, iman, bilgi ve sevginin ışığında çözmemizden geçiyor. Ancak, iyilik ve güzelliğin hâkim olacağı bir hayat için sürekli mücadeleyi ve gerekirse acı çekmeyi göze almak gerekiyor. Bilge Yunus'un kemalat yolculuğunda kendi hikâyelerini arayanların, dışarıdaki rüzgâra müdahale etmeden önce kendi içlerindeki fırtınaları dindirebilmeleri gerekiyor.m 
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Yunus Emre'yi doğuran atmosferden, kültürel ortamdan bahsederek başlayalım Hocam. Bu konuda neler söylersiniz? 


Efendim söze, hamd, salât u selâmla başlayalım. Vuslatının 
700. yılında Yunus Emre'nin ruhaniyetine selamlar gönderelim. 
Cenab-ı Hak'tan niyazım odur ki Yunus'un, yaşadığı manevi tecrübeleriyle damıtıp billurlaştırdığı ilahileri, inşallah başta milletimiz olmak üzere bütün insanlığın uyanmasına ve dirilmesine vesile olsun. 


Bu mevzuda öyle derin, tarihi ve sosyolojik izahlara gerek yoktur. 
İşte XIII. asır Anadolu'su savaşlarla, kanla, işgallerle toz dumana karışmış bir Anadolu”ydu. İnsanlar bu yüzden kurtuluşu tekke ve zaviyelerde buluyordu gibi izahlar zahir, sığ ve basit sebeplerdir. İşin hakikati o kadar basit değildir. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın Yunus'u veya benzeri ehlullahı bir toplumun hayatında açığa çıkarması, alenileş-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Söyleşi 





tirmesi her şeyden önce bir ilahi lütuftur. Evvel emirde bütün Hak erenler insanlık âlemi üzerine bir rahmettir. 


Tafsilata girmeden söyleyeyim, şartlar Yunus'a ihtiyaç duymamıza sebep olduğu kadar, Yunus'u yetiştiren büyük aşk ve irfan adamı Tapduk Emre'nin de kabiliyetini göz ardı etmememizi gerektiriyor. 
Tapduk Baba gibi kâmiller, Yunus gibi verimli ve sağlam bir toprak gördüğü zaman özündeki güzelliği açığa çıkarmak ister. Nitekim menakıbında buna işareten Tapduk”un ağzından, “Hünkar”ın bahsettiği kilidin anahtarını verme zamanı geldi, söyle Yunus!” 
demesi, Yunus'u doğuran atmosterin kaynağını izah etmeye yeter. 
Yunus'u kan gövdeyi götürürken, meydanlarda toz dumana karışırken insanlığın düştüğü bunalım değil Tapduk Sultan'ın Resulüllah'tan, Hz. Ali'den ve kâmiller silsilesinden devraldığı maye-i Muhammedi telkiniyle, sohbet, 





Prof. Dr. Mustafa 
TATCI: 


“Yunus'tan alacağımız, Hak için sevmek ve 
Hak için bilmektir.” 


Mahir KILINÇ 


zikir ve hizmet şuuruyla beslediği usul yetiştirmiş, zuhur ettirmiştir. 
Bu hususun iyice bilinmesi için tekrar söyleyeyim. Yunus'u ortaya çıkaran atmosfer hiç şüphesiz: Tapduk Baba'dan aldığı maye-i Muhammedi telkini yani telkin-i tevhid; sohbet-i ilahi; zikrullah ve tefekkür, teslimiyet-i tâmme ve hizmet şuurudur. Bu usul ve üslup Hz. Yunus'un dergâha getirdiği odunların aşk ateşine dönüşmesini sağlamıştır ve Yunus asırlardır gönülleri tutuşturacak meşaleyi yakmıştır. 











Yunus Emre'nin temsil ettiği irfan geleneğinin Anadolu'daki Müslümanlığın teşekkülüne ne gibi katkıları olmuştur? 


Azizim, Hak erenler Yunus'a bir görev vermişlerdir. O öyle büyük bir kabiliyettir ki kendisine yüklenen misyonu da mükemmelen yerine getirmiştir. 


Biliyorsunuz bir Rumeli fatihimiz var: Saru Saltuk Hazretleri. Rume- l”yi din-i mübinle tanıştıran ser- 





verlerimizin başında Saru Saltuk Baba gelir. Saru Saltuk Hazretleri'nin bir sözü var ve şöyle diyor: “Şükürler olsun ki Rumeli'ye İslam evliya pirle doldu, bundan sonra İslam bu topraklarda tutuna, kuwet bula.” 


Bu söz, fütuhat ruhuyla alakalı muazzam bir tespittir. Bir coğrafyada seyrü sülük görmüş bir ehullah olsa, o topraklarda İslam utunur, kuvvet bulur. Bu ne büyük bir lütuftur. Anadolu, bu insan-ı amillerle fethedilmiştir. Şu bir hakikattir ki fetih gönülde başlar. 
İnsan nefsinde adli gerçekleştiremediyse zahirde adl-ı ilahiyi gerçekleştiremez. İşte Yunus bu anlattığımız manada Anadolu”da Türklüğün hak hakikat dili olmuştur. Yoksa Saltuk Baba'nın dediği “kuvvet bulma ve tutunma olayı” kılıçla nereye kadar gerçekleştirilebilirdi ki? İşte Yunus Anadolu'da evliyaullahın serverlerinden Tapduk tarafından bu gayeyle yetiştirildi. Nitekim kendisi bunu açıkça dile getirmiştir: 
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Bu bizden önden gelenler mânâyı pinhân dediler 


Ben anadan doğmuş gibi geldim ki uryân eyleyem 


Yunus senin gönlün evi Hak varlığı dopdoludur 


Uş geldim ki âşıklara varlıkdan ihsân eyleyem 


Yunus”tan önce gelen arifler doğal olarak Arapça ve Farsça konuşuyorlardı. Anadolu'ya gelen Türklerin umumiyetinin taşrada medrese eğitiminden geçmesi mümkün değildi ve devir fütuhat devri idi. Her ne kadar yerleşik hayat başlamışsa da halkın çoğu göçebeydi. Hasılıkelam, dönemin Ahmet Yesevi döneminden farkının olmadığı açıktır. Yani bu büyük sahrada İslam halka ancak aşk ve İrfan cevherini gönlünde taşıyan gezgin Hak adamlarıyla ulaştırıla- 





bilirdi. Hz. Peygamber'den sonra ribatlar birer irfan ocaklarıdır ki bu kuruluşlar, geleceğin zaviyelerini hazırlamışlardır. İşte bir ayağı Azerbaycan'da bir ayağı Varna'da olan Tapduk Emre'nin de İslam irfanını, tevhid sırlarını kendinden öncekiler gibi ana dili Farsça veya Arapça olan Attarlar, Mevlanalar, Bistamiler, Cüneyd-i Bağdadiler gibi o dillerle anlatan değil Türkçe anlatan bir tercümana ihtiyacı vardı. Tapduk nihayet onu buldu. 
O gönül kadehini aşkla ve vahdet bilgisiyle doldurdu. Nihayet sülük çıkararak elde edilebilecek olan ledünni tecrübelerini Türkçe dillendiren bir bülbül yetiştirmişti. Yunus, Türkçenin bülbülüydü. 
Kendisinden sonra yetişen dost bahçesinin bülbüllerinin öğretmeniydi o. Kendisi o bülbüllere gül dersi vermeye başladı. Aşk medresesinin müderrisi oldu ve yedi yüz senedir kürsüsünün başındaydı o. 











İmdi azizim şu da bilinmelidir ki iki hakikat ehlinin arasında vahdet bilgisi noktasında asla fark yoktur ama geçtiği gördüğü yollarda temaşa ettiği zevkler arasında fark vardır. İbn Arabi'nin Arapça söylediğini, Yunus Türkçe söylemiştir. Cümlesinin arasında hakikati Türkçe söylemenin dışında önemi bir fark yoktur. Bir kısım insan Mevlana'da aşk İbn Arabi'de irfan ibi tasniflerde bulunmaktalarsa a bu gerçek sureta bir gerçektir. 
olda giderken aşksız irfan, irfanz aşk tecelli etmeyeceğini ehli lir. Kuş iki kanatla uçar. Hangi ahçede yetiştiyse de o bahçenin iliyle öter. Yunus bizim bahçemin lisanıyla ötmüş, gülün sırrın ürkçe anlatmıştır. Bunu ilk defa erçekleştiren o olduğu için kensinden sonra gelenlerin de dili slup babası kabul edilmiştir. “Biz unus'un dersini evliyadan okuuk.” diyen Vahip Ümmi (6. 1595 
yahut “Niyazi'nin dilinden Yunus 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urur söyleyen.” diyen Mısri Efen- 
(6. 1694) artık irfani bilgileri Yuus Emre üslubuyla ve kavramlayla anlatmışlardır. Bütün bunları ildiği için sonradan gelen erenler unus Emre hakkında “Öncekierin sonuncusu, sonraki gelenerin yani Türkçe söyleyenlerin ikidir.” demişlerdir. Hakikaten o Rumeli'nde yani Anadolu, Avrupa ve bütün Osmanlı coğrafyasında tevhid çerağını halkın anlayacağı bir üslupla yakan bir büyük gönüldür. Bu kanlı coğrafyayı aşk ile bezemiş, ilahisi okunan her karış toprağı bir dergâh-ı ilahi hâline getirmiştir. Bugün Yunus'un izlerini Rumeli'nin her karış toprağında hâlâ görürsünüz. 


xozsooc 











İmdi dağdaki çobana varıncaya kadar gülün sırrını anlatan bu kişinin İslam”ın yayıldığı coğrafyaya ne gibi katkısı olduğunu artık siz düşünün. 


Anam okuma yazması olmayan bir mümine ve muvahhide kadındı. Ruhu şad olsun. Davranışları ve sözleri baştan sona Yunus idi. 
Odunu sobaya koymadan önce içinde karınca varsa ölmesin diye dışarıda bir güzelce silkeler öyle koyardı. Yoldaki taşa o da can taşıyor diye ayağıyla vurmazdı. Sofraya oturmadan önce, hayvanlar aç kalmasın diye önce inek tavuk ne varsa onların karnını doyurur, bize öyle sofra kurardı. Karpuzun kavunun kabuğunu kurutur, kurbanlıklara verirdi. Daha ne incelikler, ne incelikler... Her hareketinde muvahhidlere yakışır bir davranış sergilerdi. Yunus deyince gözyaşları dökülüverirdi. Anam mücessem bir Yunus idi. Babalarımız ve dedelerimiz de öyledi. Onlar bu aşk yolunun, bu tevhid okulunun alfabesini nereden öğrenmişlerdi? 
Tabii ki Yunus”tan. Yunus bize dağlarla taşlarla, seherlerde kuşlarla nasıl konuşulacağını, bir karıncaya neden ulu nazarla bakılması gerektiğini öğretti. Yunus bize gökyüzünde İsa ile, Tür dağında Musa ile elindeki asa ile Mevlamızı nasıl çağıracağımızı öğretti. Yunus eşyanın hakikatine nasıl vakıf olunacağını, içinden Hak sırrını nasıl çıkaracağımızı anlattı. O ne büyük bir gönüldür ki anlattıkları damarlarımıza kadar işlemiş ve hâlâ işlemeye devam etmektedir. Onun izine basmadan arşa post atmaya kalkanlar taklitten öteye geçemezler. Bu büyük gönül: 











Ol dost bana ümmi demiş hem adımı Yunus komuş 


Dilim şeker gövdem kamış bu söyleyen nemdir benim 


demektedir ki ateş-i aşk ile kaynayarak kamış mesabesindeki gövdesinden şekerini yani vücudun hakikatini çıkaran bu büyük âşığın sıradan biri olduğunu düşünmek abestir vesselam. 


Gönül coğrafyamızda Yunus'un bu kadar sevilmesi ve sahiplenilmesinin sebebi nedir? 


Aslında âlemde, ilahi hakikate ve benzer özelliklere sahip pek çok ehlullah gelmiş geçmiştir. Fakat onların çoğu ilahi aşkı gönülden gönüle nakletmişler, isim bırakmadan göçüp gitmişlerdir. Yunus'un farkı şudur ki o, ilahi hakikati remzi elbiseler giydirerek söze dönüştürmüştür. Söz, irfani tecrübeleri en belirgin bir şekilde taşır. Diğer terbiye araçlarından daha kalıcıdır söz. Kaldı ki aşk taipleri kulaktan beslenir. 


Hasılıkelam gittiği yerleri yeşertti de döndü Yunus. Şimdi de aynı değil mi? Yeryüzünde nerede bir Yunus ilahisi okunuyorsa, orada birlik, dirlik, muhabbet yok mu? 
Allah için gözyaşı dökülmüyor mu? Gönül dayanışması olmuyor mu? Erenlerin bir coğrafyaya ayak basmasından maksat gönüller yapmasıdır. Zira erenler sözü lübbü'l-lübtür, kelamın özüdür. 
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“Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz.” diyen Yunus Emre, içinde yaşadığı karsaşa- ya rağmen sevgiden bahseden ve insanların sevgiyle mutluluga erişebileceğini vurgulayan bir şairdir. Sevgiye yaptığı bu vurgu hakkında neler söylemek istersiniz? 


Bu soruda da çağımız sosyologlarının vahdet hâllerinden habersiz ürettikleri bir koku vardır. Yunus'un bahsettiği sevgi nefsin ve aklın ürettiği ve günümüzde sanal bir kavram olarak dile pelesenk edilen “sevgi” değildir. Evdeki karısıyla veya kocasıyla geçinemeyen yahut yakınlarıyla problemi olan kişilerin asla anlayamayacakları bir sevgiden bahsetmektedir Yunus. Bu sevgi bütünü ihtiva eder ki zerreden küreye, karınca- dan deveye her şeyi kapsar. Yani zihni “ben sevmek zorundayım” diye hazırlayıp da yaşanacak olan bir sevgi değildir onun bahsettiği. 
İlahi sevgiyi ve sevgiliyi anlayabilmek için Cenab-ı Hakk'ın Vedüd isminin tecelli etmesi lazımdır gönülde. Yaradan'dan yaratılana konulan aşk nüvesine nazaran yaratana olan bir sevgi söz konusudur burada. İnsan aslını bilir, aslıyla tanışırsa “ben gelmedim dava için” der ve bütün davaları manaya evrilir. Hak”ta olanın davası olmaz. Öyleyse insan tanış olmalı, işi kolaylaştırmalıdır. Burada “tanış” kelimesi tanımaktan —iş ekiyle tanışmak yani karşılıklı tanışmak anlamına gelir. Arapçadaki müfâale vezniyle yapılan müşareketlik sırrı vardır burada. 
Müşahede, murakabe, mücahede gibi. Yunus bir yerde “mücahede edesin, müşahede bulasın” der. 
Yani mücahede edilecek olan da müşahede edilecek olan da sendedir. Özündedir, kendinden kendinedir. Öyleyse tanışman gerekti-Bin varlık kendi özündür. 











Yunus Emre şiirleri, görüşleri bugünün dünyasına, insanına neler söyler. Bu bağlamda Yunus'un kapısını neden çalmalıyız Hocam? 


Hak kavramı evrenseldir. Zamanla mukayyet değildir. Dünyaya niye geldiğini, ne yapması gerektiğini ve nereye döneceğini bilen hakikat ehli, insanlığa her zaman ve mekânda lazım olacak olan değerleri miras olarak bıraktı gitti. Biz o mirası tevarüs etmek zorundayız. 
Yunus herkesin sorduğu sorulara cevaplar aradı ve buldu. Bu önemi bir tecrübedir. Öyleyse onun formasyonundan yararlanmak, yolu ısaltmak anlamına gelecektir. Ortak sorularımız nedir? İnsan, eşya, din, ahlak, bilgi, zaman, mekân, tekâmül (vs.) nedir değil mi? Bunardan kim haber verebilir bize? 
Doğal olarak hakikatini gören verebilir. Ne demişti Yunus: 





Sorman Yunus dan haber dost nerdeyse onda var 


Haberi gören verir ben onu görüp geldim 


Yunus, bugünün ve her zamanın İnsanına reçetelerin en güzelini yazmıştır. Her türlü imkana ve teknik gelişmeye karşılık çağımızın en büyük hastalığı cehalettir. 
Cehalet, bizim, varlığın Hakk'a ait olduğunu bilmememize ve nefislerimize müstakil, Hakk'ın dışında birer benlik vermemize sebep olmaktadır. Sevginin temelinde de bu bilgisizlik yatmaktadır. Yunus'un: 





Sanırdım kendim ayriyam dost gayrıdır ben gayrıyam 

Beni bu hayâle salan bu sıfât-ı insânımış 


dediği bu hâl, bu nisyan, gayrılık vehmidir. Bu vehimden kurtarır tevhid insanı. Tabiatıyla kasdettiğim tevhid dil ile söylenen degil gönülde yakin ile ispat edilen 


a 


Hakk'ın birliğidir. Alem baştan sona bu birliğin içindedir. Bakınız bize ne öğretiyor Yunus: 


Tevhid imiş cümle âlem tevhidi bilendir Âdem 


Bu tevhidi inkâr eden öz cânına düşman imiş 


İnsân olan buldu Hakk'ı meclis onun odur sâki 


Hemân bu bi-çâre Yunus aşk ile âşinâ imiş 

Ne diyor? “Âlemdeki bu renklenmeyi, bu davranışları ayrı gayrı görme! Âlemdeki renklenme, biricik varlığın celal ve cemal sıfatlariyla tecelli etmesidir. Bu âlem birlik içindedir ve vücut bir denize benzer. Sen bu görüntülere, dalgalara benlik verme. Âdem, bu birliği bilen kişiye denir. Birliği inkâr eden kendine düşmandır. Ey dost, gel bunu öğren. Hakk'ı insan olan bilir. Akıl, tevhidi idrak edince gerçek akıldır.” 

İmdi iki gözümün nuru Yunus'un bize yazdığı reçetenin iki ayağı vardır: Aşk ve irfan. İnsan, bunlarla insan olur. Toplumlar bu iki kavramla yükselir, birlik ve dirliğe ulaşır. Yunus'tan alacağımız, davasız sevgi ve kendini bilmektir, Hak için sevmek ve Hak için bilmektir. Daha ne olsun ki? Biz ona müracaat edecek olursak, sevgi ve bilgi yoluyla maddeden manaya nasıl gidileceğini, varlığın sahibiyle tanışıp kime hizmet etmemiz gerektiğini, gerçek ibadet ve amelin, oluşun kemâline katkı demek olduğunu ve varlığın Hak'tan gelip yine Hakk'a gitmekte olduğunu öğreniriz. Bunlar hayatın gayesidir. Yine bir yerde şöyle demiştir Yunus: 

















Ermek dilersen maksüda çok hizmet eyle her işde 

Sen senliğinden usan nür-ı didâr olan gelsin beri 


Yunus bize, zulmetten nura, nefretten aşka gitmenin usullerini öğretir. O, bir taraftan “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim.” derken diğer taraftan da “İlim ilim bilmektir.” der. İnsanlığı ve insanlığımızı kurtaracak bu iki güçten başka bir şey yoktur. 
Sevgide ve bilgide birleşmek lazımdır. Bunu Yunus da Yunus'un selefi de halefi de söyledi. Zira İslam'ın Kitabı ve Peygamberi (s.a.s.) de bunları emrediyor. Yunus, nefsi terbiye edilen ve bunun yollarını gösteren bir kişi olduğuna göre, varlığa, eşyaya ve insanlığa düşman olan kişilerin eğitiminde onun tavsiyelerinden yararlanmak mümkündür. Yunus'un tavsiyelerini ulu orta meydanlarda içi boş sloganlara dönüştürüp harcamamak gerekir. Onun her sözü altın harflerle yazılması gereken birer öğüttür. Bu öğütleri içten içe düşünüp kendimize dönüştürünce ve yaşadıkça faydalı olacaktır kanaatindeyim. 











Son olarak da aşk oduyla yanıp tutuşmuş ve söylemiş Yunus'un şiirlerinden hareketle Allah (c.c.) ve Hz. Muhammed'e (s.a.s.) duyduğu muhabbetten bahsedebilir misiniz? 


Yunus ve benzeri arifler bu kavramları bizim gibi yani sıradan bir idrakle ele almazlar. Hakikatin ölçüsü bellidir. “Şeriat, tarikat yoldur varana; marifet, hakikat ondan içeri.” Yunus bizler gibi “Bir Allah var ve o varlık da sevilmelidir.” noktasında kalmaz. Onu sever ve daha öteye geçip onun sevgisiyle zatında fani olur. Yani burada fenafillahta olan bir Yunus'tan bahsedilebilir. Ne demişti: “Fenâ olmayan süret şâhına vâsıl maz.” O, yolun başında “Allah'a sunar”, “Allah görelim neyler” er, vuslat-ı Hak için gayret eder e fakat yolun sonunda Hak'ta yok ur: 





< O 





o 


SÖYLEŞİ ə — 


Ben benliğimden geçdim gözüm hicâbın açdım 

Dost vaslına ulaşdım gümânım yağmâ olsun 


Benden benliğim gitdi hep mülkümü dost tutdu 

Lâ-mekân kavmi oldum mekânım yağmâ olsun 


Öyleyse bilinecek, görülecek, vuslat edilecek bir Allah'ımız vardır Yunus'ta. İşte vuslat edilecek o “Hak” makamına ancak ve ancak Muhammed (s.a.s.) sevgisiyle ve metoduyla varılabilir. Bu meyanda Yunus: 





Ol âlem fahri Muhammedi nebiler serveridir 


Ver salavât aşk ile ol günâhlar eridir 

dedikten sonra onun nurunun, içinde balkıdığını (parladığını) söyler: “Âhir Muhammed nuru balkıdı içimizden.” demesi ondandır. Yunus Emre, Muhammed kavramının yaratılan ilk nur ve Resulüllah olarak tecessüm etmiş son zuhur olduğunu söylemekten maada, onun nurunun gönülde zuhur etmesi gerektiğini anlatır. Nur-ı Muhammed sırrına nasıl vasıl olacagımızın yollarını gösterir. Nitekim bu kadar çilenin sonunda Tapduk ondaki manayı çıkarmıştır. O hâlde tekkeye kırk sene taşıdığı odunlar bir bahanedir. Tapduk Baba getirdiği odunların hepsini Yunus'un benliğini yakmada kullandı. Bundan sonradır ki Yunus ikinci defa doğdu da Tapduk'un kolunda hikmet avına çıkan bir doğan oldu: 








Yunus bir doğan idi kondu Tapduk koluna 


Ava şikâre geldi bu yuva kuşu değil 

Selam olsun ona ve izinden gidenlere... m 
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YOKSA İNSANLIK 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 


ök anlam itibarıyla insan kelimesi “nisyan” (unutkanlık) ve “ünsiyet” (dostluk, yakınlık ve muhabbet) anlamlarını içermektedir. “Nisyan” bir bakıma acı veren travmatik hadiseleri ve rahatsız edici duygu ve düşünceleri bilinç dışına bastırarak unutmak demektir. Ayrıca zihinsel olarak da bilişsel öğrenmelerimizi unutmaya yatkın varlıklarız. Ünsiyet ise en azından iki kişi arasında ruhsal yakınlık ve muhabbet hâlidir. Bu anlamda insan başkalarıyla yakın ilişkiler kuran, darda kalanın imdadına yetişen, gördüğü acı ve elem verici hadiseler karşısında kalbi titreyen, arkadaşlık ve komşuluk hukukunu bilen; eşine, çocuklarına, ebeveynine ve akrabala- 


rına yönelik sorumluluklarının bilincinde olan, dahası bu bağlamda davranışlar sergileyen ya da sergilemesi gereken bir varlıktır. Ancak sorumluluk sadece insandan insana yönelik değildir. Esasen o, tüm canlılara ve doğaya karşı ünsiyet kurduğu ve inandığı varlıkla ilişkilerini sağlam ve sahih tuttuğu oranda beşerlikten insanlığa yükselir. 








Beşer olmakla insan olmak aynı şey değildir. Beşer oluş daha ziyade fiziksel yapı yani bedensel olarak insan suretinde olmakla ilişkilidir. Bu anlamda her doğan şekil (suret) olarak beşerdir. 
Beşerin insanlaşması öncelikle 


kendini tanıması, içgüdülerini kontrol edebilmesi, empati yapabilmesi, nihayet adil olabilmesiyle gerçekleşir. Bu noktada adalet kavramı üzerinde hassaten durmak gerekir. Adalet kişinin kendisine, sosyal çevresine ve doğaya zulmetmemesi demektir. Buna göre egoist ve narsist duygulardan sıyrılıp duyarlı, hassas, merhametli, dürüst, güvenilir, yardımlaşmayı seven, başkalarının sorunlarına omuz veren, canlı ve cansız tüm varlıklara karşı sorumluluklarının farkında olanlarda adalet bilinci 


ve duygusu ziyadesiyle gelişmiştir. Esasen söz konusu bilinç ve duygu suret bakımından beşer olanın ruhen insanileştiğinin de en önemli göstergesidir. 


İnsan kelimesinin kök anlamına dönecek olursak beşer başkalarıyla ünsiyet kurabildiği oranda insana dönüşür. Bu nasıl gerçekleşecektir? Bu konuda en temel kriterleri din ve ahlak oluşturur. Din karşıtı bilim adamları bile dini inançların birlikte yaşamayı mümkün kılarak gelişme ve medeniyetin inşasında hayati öneme sahip olduğu hususunda ısrarcıdır. Örneğin Durkheim (E. 
Durkheim, 1986, İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, Çev. Ö. Ozankaya, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.) dinin sosyal dayanışma, gelişme ve ilerlemede merkezi önemini vurgular. 
Dinin lehinde tavır takınan Jung (C. G. Jung, 1958, Psychologie et Religion, (Traduit par M. Bernson & C. Cahen), Paris, Buchet & Chastel.) Allport (G. W. Allport, 2004, Birey ve Dini (Çev. B. Sambur), Ankara, Elis Yayınları.) Maslovv (A. Maslow, 1996, Dinler, Değerler, Doruk Deneyimler, (Çev. H. K. Sönmez), İstanbul, Kuraldışı Yayıncılık.) gibi bilim adamları ise ruhsal olgunlaşmanın ve kâmil insan hâline gelmenin söylemsel ve gösteriş dindarlığı ile degil, bireyi ve toplumu geliştiren inanç ve ahlak bütünlüğü ile gerçekleşeceği kanaatindedir. 











İnançlar ve değerler toplumu ayakta tutan temel sütunlar mesabesindedir. Sağlıklı insan ve sağlıklı toplum dinden beslenen ahlak ve değerlerin kişi tarafından içselleştirmesiyle tezahür eder. Burada bir başka soru ile karşılaşıyoruz: Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan içselleştirme ne demektir? Öncelikle şu hususun altını çizelim: Bir şeyi öğrenmek ve bilmek bilişsel düzeyi temsil eder. Örneğin: “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl, 16/90), “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” 
(Buhari, Tevhid, 2.) “...Sakın onlara (anne ve babanıza) “öf” bile deme...” (isra, 17/23) şeklinde ifade edebileceğimiz değerlerimizi bilmek tek başına yeterli değildir. Bilişsel alanın duyuşsal yani hissi alanla buluşması ve davranışa dönüşmesi gerekir. İçselleştirme, kişinin öğrendiği bilgiyi kendine mal ederek, âdeta kişiliğinin bir parçası hâline getirerek yaşamını sürdürmesi demektir. 
Bu nedenle insanlık; ahlaki degerlerin sadece ve basitçe anlamının öğrenilmesi değil, duyuş, düşünüş ve davranış olarak bireye yerleşmesidir. Bu noktada sormak gerekir: Acaba ahlaki degerleri neden içselleştiremiyoruz? Bu sorunun cevabı değişen insan ve toplum anlayışlarına bağlı olarak hakikat algısının ve değerlerin değişiminde saklıdır. 











Geleneksel dönem Avrupa ve Asya toplumlarında hakikati temsil eden asıl otorite “vahiy”- dir. Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayan, Aydınlanma ile zirveye çıkan süreçte ise “akıl” hakikatin ölçüsü hâline gelmiştir. Kartezyen düşüncenin gelişmesiyle bilim ve din, madde ve mana, fizik ve metafizik ve şekil ve öz arası âdeta bir daha birleştirilemez şekilde ayrılmıştır. Tabiat bilimlerinde- ki gelişme ve sanayi devrimi ile yükselen pozitivist anlayışa göre hakikatin ölçüsü “bilim ve deney” olmuştur. Nihayet postmodern dünyada “bizzat bireyin kendisi” hakikat hâlini almıştır. 
Aklın ve bilimin sorgulandığı, hakikatin parçalandığı bu dönemde 





doğru ve yanlış tarzında yapılan değerlendirmeler nesnelliğini yitirmeye, dolayısıyla hakikat öznelleşmeye başlamıştır. Batı dünyasındaki bu gelişmelerin farklı biçimlerde de olsa Türkiye başta olmak üzere Müslüman toplumlarda kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Ancak Müslüman toplumların farklı sosyokültürel ve dini özellikleriyle harmanlanarak biçimlenen bu hissedişin her yerde aynı biçimde tezahür etmediğini söylemek durumundayız. Kuşkusuz Müslümanların bir kısmı bu süreçten hafif etkilenirken bir kısmı vasat, bir kısmı da daha kesif etkilenmiştir. 


Günümüz dünyasını tanımlarken sıklıkla “post” (sonrası) ve “self” (öz/kendilik) kavramları ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca “özgürlük”, “deneyim”, “mutluluk” ve “haz” olgularının ısrarla vurgulandığı bu dönemde “yasaklanan ölüm”den (P. Ariğs, Batılının Ölüm Karşısında Tavırları, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, 1991, Gece Yayınları.) bahsedilir olmuştur. Çünkü her türlü zevki sona erdiren ölüm olgusu bireyin keyfince hayat sürmesinin önündeki en büyük engeldir. Tarih ve hakikat dâhil her şeyin sona erdiği bu dünyada “ünsiyet” ve “muhabbet” içeren “insanlık” da yok olmaya yüz tutmuş gibidir. Sadece “ben” (ego) üstüne kurulu bencil, hazcı, rantçı yeni bir varlık türünden bahsedilmektedir. Allah'a, insanlara ve doğaya “kayıtsız bağlanan” bu yeni varlığa göre her şey alınıp satılabilir konumdadır. Öz saygı ve narsistik eğilimler artarken depresyon ve intiharlar da yükselmeye başlamıştır. Aile ve evlilik kurumu ciddi bir sarsıntı 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geçirmektedir. Yapılan pek çok çalışmada adalet bilincinin, vefa ve iffet duygusunun, dürüstlük ve yardımlaşma davranışının her geçen gün azalmaya yüz tuttuğu ifade edilmektedir. Huzur yerini mutluluğa, diğerkâmlık yerini bencilliğe, din yerini dinselliğe, insan yerini toplumu düşünmeyen egoist bireye bırakmış gibidir. Yaşamın anlam ve amacının dünyevileştiği bu ortamda bir defacık gelinen hayatı ıskalamamak duygusuyla hareket eden bireylerde özgürlük: “İstediğimi yapabilme hakkım var.”, sorumluluk: “Ek yük istemiyorum ancak seviyorsam üstlenebilirim.”, ahlak ve din: “Bana fayda veriyorsa anlamlıdır.”a dönüşmüştür. Nihayetinde değerlerimizi tanımakta her geçen gün daha fazla zorlanıyoruz. Değerler elimizin altından cıva gibi kayınca davranışlarımıza ahlaki bir ölçüt 


ə Değerler kalbi besleyen damarlara benzer. 
Damarlardaki 

bir sorunun 

kalp krizine neden olması 

gibi değerlerde yaşanan sorunlar da kişilik, 

kimlik, kültür ve medeniyet krizine yol açar. 





ve referans bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü değerler kalbi besleyen damarlara benzer. Damarlardaki bir sorunun kalp krizine neden olması gibi değerlerde yaşanan sorunlar da kişilik, kimlik, kültür ve medeniyet krizine yol açar. Şimdi yaşadığımız kriz de tam olarak budur. 


“Yoksa insanlık öldü mü?” sorusuna yeniden dönelim: Ünsiyet, muhabbet ve aşk duyguları yoksa insanlık gerçekten ölmüş demektir. Üstelik bu ölüm fark edemediğimiz bir şekilde sessizce gerçekleşmektedir. “Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın...” 
(Haşr, 59/19.) ayeti bu durumu ne güzel izah ediyor. Allah'ı unutmak sadece inkâr etmek demek değildir. Allah'a inandığı hâlde Allah yokmuş gibi yaşayanlar, kalplerinde Allah aşkına yer vermeyenler, Allah'ın her yerde kendilerini gördüğünü bildikleri hâlde bunu umursamayanlar ayette ifade edilen şekliyle Allah'ı unutanlardır. Bu ayetin bize vereceği evrensel mesaj şudur: İnsan kendisini sessizce kaybeder. Kaybettiği başka bir şeyi fark eder de kendini kaybettiğini fark edemez. İnsan değiştiği ve dönüştüğü hâlde bunu idrak edemiyorsa vicdanını kaybetmiş demektir. Vicdanı besleyen en önemli kaynaklardan birisi de ünsiyettir. Çözüm; yeniden akıl ve kalp, madde ve mana, şekil ve öz, fizik ve metafizik vahdetini yakalayabilmektir. Neoliberal kapitalizmin ve Amerikan emperyalizminin iç ve dış dünyamızda oluşturduğu yıkımın önüne geçmek için dini ve ahlaki değerleri sağlam bir zeminde yeniden tah- kim etmek mecburiyetindeyiz. m 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aman insanoğluna bu dünyada verilen nimetlerin başında gelmekle birlikte, ademoğlunun en çok aldandığı ve 


gaflet içerisinde olduğu ve asla geri döndürülemeyen nimet de yine zamandır. Bu sebeple Kur”an-ı Kerim, müminlerin zamanın önemini unutmama- 


ları için birçok ayette neredeyse zamanın her anına yeminler ederek dikkatlerini çekmiştir. 
Nitekim Asr suresinde Cenab-ı Hak insanın zaman konusunda 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aldandığını bizlere ikaz etmek- 





tedir. Peygamberimiz (s.a.s.) 
de, “İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlik ve boş vakit.” (Buhari, Rikak, 1.) 
buyurmaktadır. Bazı vakitlerin, diğer zamanlardan üstün tutuldukları hakikati Kur”an ve sünnetle sabittir. (Fecr, 89/1-5; Kadir, 97/1-3; Tirmizi, Savm, 39; Et-Tergib ve't-Terhib, 2/119.) İşte Cenab-ı Hak kısa süreli dünya hayatımızda, zamanı genişleten, bereketlendiren ve izafi olarak yaşadığımız anın ötesine taşıyan bu ayrıcalıklı zaman dilimleriyle, insanın ömrünü de ibadetlerini de bereketlendirmekte ve insanoğluna kısa zamanda büyük mesafeler alması için fırsatlar vermektedir. 





Üç aylar olarak da adlandırdığımız receb, şaban ve ramazan, Cenab-ı Hakk'ın ve Efendimiz”in (s.a.s) dikkat çektiği, içerisinde birçok müstesna zaman dilimlerini barındıran aylardır. 
İşte bu mübarek zamanlar İslam kültüründe ve geleneğinde kandil geceleri ve üç aylar olarak kabul görmüştür. Bu aylar ve geceler Efendimiz'in (s.a.s.) 
ibadetini ve duasını daha da arttırdığı özel zaman dilimleridir. Nitekim birçok hadis-i şerifte, üç aylar girdiği zaman Efendimiz'in (s.a.s) namazını, orucunu, hayır ve hasenatını diger aylara nispeten daha da artırdığı ifade edilmektedir. (Tirmizi, Savm, 40; Tecrid, VI, 295.) İnananlar için büyük fırsatları içerisinde barındıran bu zamanlardan istifade etmenin tek yolu ise Allah'a kulluk ve ibadetlerimizi arttırmaktan geçmektedir. Aksi hâlde bu zamanların da diğerlerinden herhangi bir farkı kalmayacaktır. Nitekim zamana değer katan bizim salih amellerimizdir. Yine unutulmamalıdır ki zaman vaktin kıymetini bilen ellerde değer kazanmakta ve bereketlenmektedir. 


Üç aylar, hicri kameri aylardan recep, şaban ve ramazan İslam'ın mübarek saydığı aylardır. Recep ayı, Regaip ve Miraç Gecesi'ni; şaban ayı, Berat Geces'ini; ramazan ayı ise Kadir Gecesi gibi bir geceyi içinde barındırır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bu aylara kavuştuğunda “Allahım! Recep ve şabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259.) diye dua ederdi. 


? Cenab-ı Hak 

kısa süreli dünya hayatımızda, zamanı genişleten, bereketlendiren 

ve izafi olarak yaşadığımız anın ötesine taşıyan 

bu ayrıcalıklı zaman dilimleriyle, insanın ömrünü 

de ibadetlerini de bereketlendirmekte ve insanoğluna kısa zamanda büyük mesafeler alması için fırsatlar vermektedir. 





Regaip Kandili, recep ayının ilk cuma gecesi ile karşılar müminleri. Âdeta uzun ve bereketli zaman dilimlerinin ilk durağıdır. 
“Regaip”, kelime anlamı itibarıyla rağbet olunan şey ve büyük lütuf ve ikramlar anlamına gelmektedir. Kul bu dünyada naçar ve beyhude rağbetlerin ve mihnetlerin girdabındadır. 
İşte bu gece Rabbinin “Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O'na yönel.” (İnşirah, 94/7-8.) emri ile eşyanın, varlığın ve esbabın gerçek sahibini hatırlar ve sadece ona rağbet edilmesi gerektiğinin şuuruna erer. 





Regaip Kandili âdeta mübarek üç ayların bir Fatiha'sı gibi rahmet kapılarını bizlere açar ve bizleri buyur eder. İnananlar büyük bir sevinç ile o kapıdan içeri girer. Kulun nasibi Rabbine rağbeti kadardır. Nitekim Rabbine ne kadar rağbet ederse, Rabbi ona fazlından daha fazlasını teklif etmektedir. İbadetlerin bereketlendiği, günahların affolunduğu, gönüllerin âdeta büyük bir coşku ile çırpındığı kutlu bir kandildir Regaip. Kul o gece ayet-i kerimede ifade edildiği gibi “Hâlbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup “Bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız. deselerdi daha iyi olurdu.” (Tevbe, 9/59.) davetine icabet eder bu gecede. 








Recep ayının müminlere ikinci 
hediyesi Miraç Kandili'dir. 1400 
sene önce Efendimiz'in (s.a.s) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kutlu yolculuğunun bereketi hanelerimize bu gecede 


dolar. Beş vakit namaz ile Efendimiz'in (s.a.s) çıktığı miraç yolculuğuna eşlik etme şerefi- ne nail olur inananlar. Esasın- da namazlarımızdaki kıyam ve secde ile yükselmek, harekete geçmek, ataletten kurtulmak ve üstümüzdeki ölü toprağını silkelemek ve yenilenmenin adıdır miraç. Miraç, sevgili eşi Hz. 
Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybeden, Mekke'de muhasara altında bir avuç sahabeyle hüzün yıllarını tüm benliklerinde hissederek gözlerini semaya, ellerini Rablerine açmış Resuli Ekrem ve ashabına “Hüzünlenmeyin Allah sizinledir.” mesailnin verildiği gecedir. Bu gece, Yusuf gibi yakınları tarafından ölüme ve çaresizliğe terkedilen Efendimiz'e (s.a.s) şanlı bir istikbalin vadedildiği gecedir. 
Bu sebeple Miraç Gecesi bize yalnız bulunmadığımızı, imanın en büyük güç olduğunu anlatan mübarek bir gecedir. 











Üç ayların ikincisi olan şaban ayının tam ortasına denk gelen gece ise Allah'ın affını ve bağışlamasını ifade eden Berat Kandili'dir. Günah ve hatalarla çıkmaz yollarda ümidini kaybeden insana âdeta sığınacak bir limandır Berat. Rahmeti ve bağışlaması sonsuz olan Rabbimiz bizlere şu müjde ile seslenir bu kutlu gecede: “De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” 39/53.) 
Bu gecede kul, Rabbinin sonsuz rahmetinden ve rızkından istifade etmelidir. Cenab-ı Hak 


(Zümer, 





bu gece 'Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim... (İbn Mace, İkamet, 191.) lütfuyla tüm inananları âdeta kuşatır. 


Nihayetinde Kur'an'da değerini ifade etmek için çokluktan kina- ye ile “bin geceden daha hayırlı” bir sece olarak anlatılan Kadir Gecesi'ne ulaşır müminler. Ayların sultanı ve Kur'an'da ismi zikredilen tek ay olan ramazanın, içinde âdeta bir inci gibi sakladığı gecelerin sultanı bir gece. Bitmekte olan ramazanın hüznünün zirveye çıktığı günlerde meleklerin Rablerinden getirdikleri selamı ve esenliği tan yeri ağarıncaya kadar dağıttıkları, Kur'an'da ismi geçen tek gece, kulun ömrüne ömür katan ve asla değerini takdir edemeyeceği rahmet ve bereketle dolu bir gecedir Kadir Gecesi. 
Müminler, ramazanın son on gününde onu yakalayabilmek için âdeta her bir geceyi Kadir Gecesi gibi geçirmeye çalışırlar. 
Onu aramanın, yakalamanın en az idrak etmek kadar kıymetli olduğu bir gece. Efendimiz'in (s.a.s) de buyurduğu gibi inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak ihya edilmesi 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? Kandiller, Müslüman'ın hayatında her yıl kapımızdan ve penceremizden içeri giren, rahmet rüzgarlarıdır. Kandiller, gönüllerin çoraklaştığı günlerimizde âdeta ab-ı hayattır. Kandiller, ümitsizlik girdabında çağımızın karanlık dehlizlerinde yol almaya çalışan inananların yol aydınlığıdır. 


durumunda geçmiş günahların dahi affedileceği bir gece... 
(Buhari, Fadlu Leyleti”l-Kadr, 3.) Bu ay kendisinde asla şüphe olmayan, hidayet kaynağı, rahmetin anahtarı, hakkı batıldan ayıran, ibret ve öğüt rehberi, inananlar için müjdeci, gönüllerimizin şifası Kur”an-ı Kerim”in inmeye başladığı aydır. 


Ezcümle kandiller, Müslüman'ın hayatında her yıl kapımızdan ve penceremizden içeri giren, rahmet rüzgârlarıdır. Kandiller, gönüllerin çoraklaştığı günlerimizde âdeta ab-ı hayattır. 
Kandiller, ümitsizlik girdabında çağımızın karanlık dehlizlerinde yol almaya çalışan inananların yol aydınlığıdır. Kandiller, zamanın ve ibadetlerimizin bereketlendiği, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, ümidimizin ve gayretimizin daha da arttığı eşsiz zaman dilimleridir. 





Öyleyse bu gecelerin kadrini bilerek rağbetimizi ve beratımızı Rabbimize arz edebilmek, namazlarımızla miraca yükselebilmek en büyük gayretimiz ve amacımız olmalıdır. 


Cenab-ı Hak, tüm inananlara kandilleri dinlemeyi, anlamayı ve idrak etmeyi nasip etsin. m 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KALPLER ALLAH'IN 
ZİKRİ İLE HUZUR BULUR 


Dr. Abdülkadir ERKUT 
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Coil dali Al A Yİ Al Sa) a 5 252055 | giz Gəl “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah”ın zikriyle huzura kavuşanlardır. 
Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur.” 


İnkârcılar Kur'an'ı mucize olarak kabul etmekten kaçınmakta, onun yerine Hz. Peygamber'e, Hz. Musa'ya ve HZ. İsa'ya verilen mucizeler gibi mucizeler verilmesini istemektedirler. Oysa Allah hidayete erdirmedikten sonra, mucizelerin gönderilmesi onlara bir fayda sağlamayacaktır. Allah'ın hidayete erdireceği kimseler ise dinine yönelenlerdir. (Rad, 23/17.) Söz konusu kimseler ayette şöyle tasvir edilmiştir: “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur.” (Rad, 23/18) 

















Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah'ın hidayete erdirdiği insanların iki özelliği zikredilmektedir ki bunlardan birincisi iman etmeleri, ikincisi ise Allah'ın zikriyle kalplerinin huzura ka- 


32 o diyanetAylık Dergi | Şubat 2021 


(Rad, 23/18.) 


vuşmasıdır. Ayette geçen zikir kavramından, öncelikli olarak Kur'an anlaşılmaktadır. Zira Rabbimiz Kur'an'ı “zikir” olarak isimlendirmiştir. (Hicr, 15/9; Enbiya, 21/50) Kur'an, herkesin müşahede edebileceği, kıyamete kadar baki bir mucizedir. Ondan daha büyük bir mucize olmadıını bildiklerinden, müminlerin kalpleri Kur'an ile huzur bulur. 
Kur'an'ı okuyup ondaki uyarıları düşündüklerinde, Allah'ın haşyetinden endişe ve ürperti duyarlar. Sonra Kur'an'da zikredilen rahmeti ve mağfireti hatırlamakla kalpleri huzura erer. 
(Zümer, 39/23.) Ayette geçen zikir kavramının Kur'an olarak anlaşılması, ayetin öncesi ile de uyumludur. (Rad, 23/17.) Bununla beraber “Allah'ın zikri” ifadesi mutlak olarak kullanıldığından, hem Kur'an'ı hem de bu konuda zikredilen diğer görüşleri 





kapsayacak bir ifadedir. (Alusi, Ruhu”l-Meani, XIII, 149.) 


Zikir kavramından, ikinci olarak mutlak anlamda Allah'ın zikredilmesi anlaşılır. Allah'ın hidayete erdirdiği kullar iman ve zikir ile O'na yöneldiklerinde, esenlik ve dinginlik duygusu onları kaplar. Çünkü dünyanın türlü gam ve kederine, çeşitli acı ve ıstıraplarına karşı, yanlarında seslerini duyan, dua ettiklerinde dualarına icabet eden Rablerini bulurlar. (Mümin, 40/60; Bakara, 2/186.) 
O'nun himayesine girmiş, dünyadaki bütün kudret sahipleri- nin önünde küçüldüğü kudreti- ne sığınmışlardır. Artık dünyevi musibetler onları teslim alamaz. 
İman ve zikir kapılarından geçip sığındıkları sağlam kaleye, yalnızlık, endişe, kaygı, üzüntü, korku gibi duygular girmeye bir menfez bulamaz. Allah'ın zikri 





ile dopdolu kalplerinde, olumsuz duygulara yer kalmaz. Zikir sayesinde kalpleri sevinçle dolar, ilahi rahmetin ve mağfiretin bahşettiği umut ile hayata bakarlar. İnkârcılar ise tam tersi bir yaklaşıma sahiptirler. (Zümer, 39/41) 


Allah'ın zikri, O'nu dil ile zikretmeyi de kapsar. Çünkü zikrin dil ile icra edilmesi, ilahi gözetim altında olduğuna dair kalpleri uyanık tutar. (İbn Aşur, et-Tahrir ve”t-Tenvir, XIII, 138.) Dolayısıyla onlar tesbih, tahmid ve tekbir gibi lafızlarla sürekli Allah" zikrederek huzura giden yolu adımlarlar. Bununla birlikte kalplerin gerçek anlamda huzur bulduğu zikir, kalpten çıkmayan, sadece dil ile tekrarlanan zikir değildir. Kalplerin huzur bulduğu zikir, imanın sıcaklığını taşıyan, yakini bilginin kuvvetini barındıran, kendisi ile duyguların harekete geçtiği, gönüllerin ısındığı zikirdir. Bu yüzden ayet-i kerimede zikir- den önce imana yer verilmiştir. 
Çünkü zikrin temeli ve kaynağı iman olmalı; zikir, imana dayanmalıdır. (Abdülkerim el-Hatib, et-Tefsiru'l-Kur'ani li'l-Kur'an, HI, 111.) 
Allah'ın zikrine başka anlamlar da verilmektedir. Bunlar, O'nun varlığına ve birliğine delalet eden delilleri görmek, beşer takati üstündeki mucizelere şahit olmak, ayetlerini tefekkür etmek, kudretinin kemalini idrak etmek, üzerlerindeki Allah'ın lütuf ve nimetini, O'nun kendilerine olan vaadini hatırlamak şeklinde ifade edilebilir. 











Kalplerin Allah'ın zikri ile huzur bulduğu hakikatinin önemini ifade etmek için, bu husus sonraki cümlede tekrar vurgulanır. 
Bir uyarı (tembih) edatı ile baş- 


layan cümle şöyledir: “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” Bu cümlede, söz konusu hakikatin genelliği, eşsizliği ve sürekliliğine işaret edilmektedir ki bunlar şöyle sıralanabilir: Birincisi, bu hakikat, mümin yahut kâfir, tüm insanlar için geçerlidir. Yani bütün kalpler Allah'ın zikri ile huzura kavuşur. “Kalp” kelimesinin genellik ifade edecek şekilde çoğul olarak gelmiş olması (el-kulüb) buna delalet etmektedir. İkincisi, kalpler dünyevi hiçbir şeyle gerçek anlamda 








— ru 


Müminlerin kalpleri Kur”an ile huzur bulur. Kur”an”ı okuyup ondaki uyarıları düşündüklerinde, 
Allah”ın haşyetinden endişe ve ürperti duyarlar. Sonra 
Kur”an”da zikredilen rahmeti ve mağfireti hatırlamakla kalpleri huzura erer. 


—— qusu — 


huzura erişemez. Onları huzura eriştirecek olan sadece Allah”ın zikridir. “Allah'ın zikri ile” ifadesinin cümledeki yerinin öne alınmasından (takdim-tehir) bu anlaşılmaktadır. Üçüncüsü, zikir her yenilendiğinde huzur da yenileneceğinden, böylece huzurun sürekli olacağında şüphe 





VAHYİN AYDINLIĞINDA e— 


bulunmamaktadır. Ayette fiilin (huzur bulur) iki defa ve her defasında da geniş zaman kaıbiyla gelmiş olması bu anlama işaret etmektedir. (İbn Aşur, a.g.e, XIII, 138; Ebu Zehre, Zühretü't-Tefasir, VİT, 3946.) 


Netice olarak günümüz insanı yaşadığı hayat tarzının etkisiyle, stres, sıkıntı, yalnızlık, ruhi bunalım gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmakta, onları aşmak için de çareler aramaktadır. Bu arayış sırasında bazen, kötü duyguları kontrol etmek, iç huzurunu yakalamak gibi gerekçelerle Hint ve Uzak Doğu kaynaklı dinlerin yöntemlerine yönelmekte; bazen de modern hurafecilerden, istismar şebekelerinden medet umar hâle gelmektedir. Oysa yüce dinimizin inanç ve ibadet esaslarına samimiyetle bağlı olan bir müminin bu tür yollara ihtiyaç duyması söz konusu değildir. İşte bu çerçevede yukarıdaki ayet, kalp huzuruna ulaşmanın yolunu göstermektedir. Mümin, gerek Kur'an'ı okuyarak, gerekse genel olarak Allah'ı zikrederek, varoluşunun anlamını idrak eder, hakikate vasıl olur, şek ve şüphelerinden kurtulur. Zikir, onun için geçmişin üzüntülerine, geleceğin endişelerine bir kalkan; ruhundaki yaralara bir merhem, gönlüne esen bir meltem olur. O belli bir sayı, belli bir zaman ile sınırlamaya; araya aracılar sokmaya ihtiyaç duymaksızın, hayatını zikir ile yoğurarak iç huzurunu yakalayabilir. Rabbimiz bu hakikati idrak edenin doğru yolu bulup mutluluğa erişeceğini, ona aldırmadan hayat sürenin sıkıntılı bir hayat ve kötü bir akıbetle karşılaşacağını haber vermektedir. (Taha, 20/123-124.) m 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TEŞEBBÜH: TEKFİRİN 


Halil KILIÇ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 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EN KESKİN KILICI 


“...Kim bir topluluğa (millete) benzemeye çalışırsa onlardandır.” 


Hz. Peygamber (s.a.s.), Medi- ne'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, bu günde oruç tutmalarının nedenini sordu. 
Yahudiler, Aşure gününün Musa peygamberin düşmanlarından kurtulduğu gün olması nedeniyle şükür amacıyla oruç tuttuklarını söylediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz Musa'ya sizden daha yakınız.” 
buyurarak bugünde oruç tutmuş ve tutulmasını istemiştir. 
(İbn Mace, Sıyam, 41) Ancak burada Hz. Peygamber'in bir ibadeti yerine getirirken bile başka din mensuplarına benzememe adına Aşure orucunun iki gün tutulması şeklinde sergilediği tavır, başta ashabı olmak üzere bütün ümmeti için göz ardı edilmemesi gereken bir davranış modelidir. O, bu tavrıyla Müstümanların kimliklerini kaybet- 
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(Müsned-i Ahmed, IX, 123,126.) 


memeleri gerektiğini ve başka din mensuplarına benzemeden kendi kültürlerini oluşturmaları- nın önemini bizzat göstermiştir. 


Bu bağlamda Allah Resulü (s.a.s.) Müslümanların yeni bir kimlik oluşturmaları için özel bir çaba harcamış; onların giyim kuşamları, yeme içmeleri, konuşmaları hatta yürüyüşlerine varıncaya kadar pek çok hususta kendi kültürel kodlarını inşa etmeye çalışmıştır. Hz. Peygamber'in, sakalların uzatılabilece-Bini ama bıyıkların fazla uzatılmaması gerektiğini söylemesi, belli dönemlerde Müslümanların sakallarını boyamalarını istemesi (Müsned-i Ahmed, XXXVI, 613), sağ elle yenilmesini tavsiye etmesi (Buhari, Et1me, 2.) gibi hususlar, Müslümanların diğer din mensuplarından kültürel olarak ayrışmalarına ve onlara bir kim- 


lik kazandırma amacına matuf birkaç örnek uygulamadır. 


Ne var ki gerek geçmişte gerekse günümüzde belli konularda diğer (dinlerin mensuplarına benzemenin mahiyeti hususunda ifrata varan değerlendirmelerin olduğunu görmekteyiz. 
Özellikle günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesine paralel olarak dünyanın âdeta küçük bir köy hâline dönüşmesi insanlar arasındaki etkileşimi artırmakta, bu da toplumlar arasında kültürel geçişliliğe zemin hazırlamaktadır. 
Bu noktada başka dinlerin inanç konularıyla doğrudan ilgili olmayan meselelerde bile “Kim bir kavme benzerse onlardandır.” hadisi bir tekfir silahı olarak kullanılmakta, pek çok müminin imanına tan edilmekte ve inanç cellatlığı yapılmaktadır. Oysaki söz konusu hadis, çoğunlukla 





yanlış anlaşılmakta ve bağlamından uzak değerlendirmeler yapılmaktadır. 


Kütüb-i Sitte müelliflerinden Ebu Davud'un, takti (kısaltma) yöntemiyle eserine aldığı söz konusu hadis (Ebu Davud, Libas, 4), Müsned-i Ahmed'de daha detaylı bir şekilde yer almakta ve konunun anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu hadis üzerine bir makale kaleme alan Mirza Tokpınar, şu isabetli degerlendirmede bulunmaktadır: “Amacı ve söylendiği yer dikkate alındığında; hadis, kim bizimle savaşarak İslam düşmanlığı yapma konusunda düşmanlarımıza benzerse o da onlardan olur Biz nasıl düşmanlarımızı kılıç ve mızraklarımızla perişan etmişsek onu da aynı şekilde perişan ederiz. Kim de iman eder İslam düşmanlarıyla savaşan Müslümanlarla birlikte hareket eder onların yanında yer alırsa mücahitlerden olur ve onlara vaat edilenlere kavuşur, anlamını ifade etmektedir.” (“Men teşebbehe bi-kavmin fe-hüve minhüm Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, HTD, 111/2, 2005, s. 108) Hadisin çoğu kez eksik/yanlış tercüme ediliyor olması, dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husustur. Hadiste zikredilen “teşebbeh” kelimesi, Arapçadaki fiil kalıplarından biri olan “tefa'ul” babındandır. Bu kalıpta gelen fiiller, genellikle bir işin güçlükle, çaba sarf edilerek ve bilinçli bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere söz konusu hadiste salt bir benzemeden ziyade başka din mensuplarına “bilinçli bir benzeme”den bahsedilmektedir. Meseleyi biraz daha somutlaştıracak olursak; toplumumuzda bir hayli yaygın hâle gelen anneler ve babalar 











gününde bir Müslümanın anne 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babasıyla tebrikleşmesi veya hediye alması bazı kesimler tarafından ciddi bir şekilde eleştirilmekte ve söz konusu hadise atıf yapılarak Müslümanların inançlarına dil uzatılmaktadır. 
Bu günlerin ilk defa kutlanma- ya başlanmasında herhangi bir dinin inancı etkili olmuş olabilir, Ancak bugün gelinen noktada anneler/babalar gününde anne babasıyla tebrikleşen O hiçbir Müslüman bunu belli bir inancın ritüeli olarak yapmamaktadır. 


—— ME ğğğ— 


Hz. Peygamber (s.a.s.) 
hem Mekkeli müşriklerin hem de Yahudi ve Hristiyanların yaptığı pek çok şeyi yapmak durumunda kalmıştır. 
Ama o, bunları yaparken ve yapılmasını isterken mevzubahis şeyin 
İslami kimliğe/forma bürünmesine gayret etmiştir. 


—— ME ğğğ— 


İslam'ın anne babaya verdiği değerin bilincinde olan ve bu konuda sorumluluğunu yerine getiren birinin, söz konusu günlerde anne babasını bir kez daha sevindirmesinin veya dogumunun sene-i devriyesinde bir taraftan Allah'a şükredip diger taraftan doğum günü kutlaması yapmasının ve bu günlerde tebrikleşmesinin ne sakıncası olabilir? Ayrıca bu davranışların, başka din mensuplarına bilinç- 


li benzemeyle nasıl bir alakası vardır? Oysaki şu husus çoğu zaman göz ardı edilmektedir: Hz. Peygamber (s.a.s.) hem Mekkeli müşriklerin hem de Yahudi ve Hristiyanların yaptığı pek çok şeyi yapmak durumunda kalmıştır. Ama o, bunları yaparken ve yapılmasını isterken mevzubahis şeyin İslami kimli- ge/forma bürünmesine gayret etmiştir. Diğer din mensupları yapıyor diye bir şeyden hepten uzak kalmadığı gibi onu yapan bir Müslümanı dinden uzaklaşmakla, başka bir dine girmekle veya o dinin mensuplarına benzemekle de itham etmemiştir. 





O hâlde Müslümanlar olarak öncelikle taklit eden değil taklit edilen bir konumda olmak için gayret sarf etmemiz son derece önemlidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise her alanda ve yaptığımız her işte kendi dinimizin ve kültürel kodlarımızın yer almasına özen göstermeli; diğer din mensuplarının yaptıkları herhangi bir şeyi hayatımıza aktarırken de İslami bir forma dönüştürmeyi ihmal etmemeliyiz. 





Hadisten öğrendiklerimiz 


1. “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa onlardandır.” hadisi, hayatın tabii seyrinde olabilecek benzemeleri değil; başka din mensuplarına bilinçli bir benzemeyi ifade etmektedir. 





2. Müslümanlar, kendi din ve kültürlerine uygun hususlarda başka din mensuplarının yaptıklarını hayatlarına aktarırken onu İslami bir forma sokarak aktarmalıdırlar. 


3. Müslümanların; Müslüman olarak tanınmalarını sağlayan kendi kodları/tavırları olmalıdır. m 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—— DİYANET ARŞİVİ 


1920'Lİ YILLARDA ÜLKEMİZDE KUR'AN . 
TERCÜMELERİ VE REİSLİK 


Dr. Mehmet BULUT 
DİB Başkanlık Müşaviri 


ur”an-ı Kerim'in başka dillere aktarılması 

veya yaygın ifadesiyle 

Kur”an tercümesi, bütün zamanlarda tartışılagelmiş bir konu. Meselenin ilmi yönü, bu makalenin hacmini bir hayli aşar. Burada, 1920'li yıllarda ülkemizde yayınlanan ve halkın da tepkisini çeken bazı Kur'an tercümeleri karşısında, henüz yeni bir teşkilat olan Diyanet İşleri Reisliğinin tavrını bir iki arşiv belgesiyle okuyucularımızın dikkatlerine sunmak istiyorum. 


Öteden beri Kur'an çevirileri etrafında yapılagelen tartışmaları birkaç maddede toplamak mümkün: “Kur'an'ın  tercüme edilmesi uygun mudur?”, “Kur'an başka dillere çevrilebilir mi ve çevrilmeli midir?”, “Meal/tercüme okumakla Kur'an hakikatleri anlaşılabilir, İslam öğrenilebilir mi?”, “Yetkin olmayan kişi ve kurumların Kur'an tercüme teşebbüslerindeki amaçları nedir?” Yakın dönemde ve günümüzde bunlara eklenen tartışmalar da söz konusu. Mesela, “Meal okumak, İslam'ı öğrenmek için yeterlidir.” anlayışı. Bilindiği gibi son günlerde tartışma konularına bir yenisi dâhil edildi: “Gençleri, yeni yetişen nesli meal okumaya teşvik uygun mudur ya da ne kadar uygundur?”, “Gençler, sadece meal okuyunca Kur'an-ı Kerim'e bakış açılarında olumsuz anlamda bir değişim mi meydana gelmektedir?” Bunlar ve benzerleri üzerinde, ehlince daha önce ilmi çalışmalar yapılmıştır, günümüzde de yapılmaktadır ve gelecekte de kuşkusuz yapılacaktır. 








Aşağıda yer vereceğim belgelerden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi 1920'li yıllarda bu konuda yaşanan en büyük problem, yetkin olmayan kişilerce hazırlanıp yetkili herhangi bir merci- in tetkikinden de geçirilmeden yayınlanan Kur'an'ın Türkçe tercümelerinin hatalarla dolu olmasıydı. Bu hatalar, meallerin dışında, yayınlanan bir kısım kitaplarda yer verilen cüz, sure ve ayetlerin tercümelerinde de 








görülmekteydi. Bu hâl, bir kısım insanımızın da dikkatini çekmiş ve durumu hem Reisliğe hem de ilgili diğer resmi makamlara şikâyet etmişlerdi. Reislik Müşavere Heyeti, başta “Kur'an Tercümesi” adıyla yayınlananlar olmak üzere, gelen şikâyetleri ve şikâyetlere konu yayınları incelemiş, hatalarını göstermişti. Ancak bunlar yayımlandıktan sonra yapılan müdahalelerdi ki probleme köklü bir çözüm getirmiyordu. Bu durumda Reislik, yapılan tahrifatın menfi etkilerini nispeten azaltmak üzere günün gazetelerine açıklamalar göndererek kamuoyunu bilgilendirilmeye çalışmıştı. Nitekim 1924”ten vefat ettiği 5 Mart 
1941 tarihine kadar 17 yıl süre 
ile Reislik makamında bulunan M. Rifat Efendi'nin, basına çok az yansıyan beyanatından birkaçı bu konuyla ilgiliydi. 








Burada bir paragraf açarak belirtmeliyim ki başından itibaren Diyanet İşleri Reisliği meal yazma işine karşı olmamıştır. 
Büyük Millet Meclisinin 1925 


yılında aldığı bir kararın ifası kabilinden de olsa, Reisliğin ilk yıllarındaki en önemli hizmetlerinden birinin Hak Dini Kur'an Dili adıyla vücut bulacak bir meal ve tefsiri yayınlanmış olması da bunu göstermektedir. Bilindiği gibi bu teşebbüs- te müstakil bir cilt hâlinde bir meal yayınlanmamış, müellif merhum M. Hamdi Yazır, tefsirini hazırlarken önce ayet veya ayetlerin mealini vermiş sonra tefsirini yapmıştı. İlk başta yapılan anlaşma gereği, merhum Mehmed Akif Bey, hazırladığı meali tamamlayıp Reisliğe tes- 





lim etseydi, bu durumda meal ayrı bir cilt olarak mı basılacaktı, bu konuda bir belgeye sahip değilim. Söz buraya gelmişken ilave edeyim ki meali de ihtiva eden Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirimizin ilk baskısı 1935- 
1938 arası yıllarda yapıldıktan 
sonra Reislikçe daha sonra bu eserin yeni baskıları yapılmadı. 
Öte yandan, 1956 yılında bir teşebbüs olmuşsa da 1961 yılına gelinceye kadar Başkanlık müstakil bir meal de yayınlayamadı. Ancak Reislik sürekli olarak bunu bir ihtiyaç olarak hissetti. 1961'de üç cilt hâlinde 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yayınlanan mealin adı “Kur”an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal)” adını taşıyordu. İlaveten belirtelim ki günümüzde Başkanlığın, Türkçe dışında onlarca dilde meal yayınlaması da meseleye atfedilen önemin diğer bir nişanesidir. 


Reisliğin, hatalı Kur”an tercümeleri konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek üzere hazırladığı ilk basın açıklaması, 28 Nisan 1924 tarihli gazetelerde yayımlanmıştı. Hatırlanacağı gibi bu tarih, Reisliğin kuruluşunun henüz ikinci ayıdır. “Diyanet İş- 


Diyanet İşleri Başkanlığının ilk yayınlarından biri olan Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsiri. 
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leri Reisi Rifat” imzasıyla gazetelerde intişar eden ve konuya ilişkin önemli bir belge olan bu açıklama, o günlerde fasiküller hâlinde yayınlanmakta olan “Nüru'l-Beyân” adlı tefsir hakkındaydı. Eski harfli orijinalinden latinize ederek aynen aşağıya alıyorum. Şöyle deniyordu: 


“Bugünlerde muhtelif namlarla intişar etmekte olan Türkçe Kur'an-ı Kerim tercümesi münasebetiyle her taraftan birçok müracaatlar vuku bulmakta ve bu tercümelerin sıhhate mukarin olup olmadığı sorulmaktadır. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'in kelimesini, harfini, hatta bir harekesini bile esirgemiş ve tahrife meydan vermemiş olan Müslümanlar, Kur'an-ı Münzelin tercümesi- ne de bu derece ehemmiyet atfetmekte elbette haklıdırlar. 
Filhakika biz, Kur'an-ı Kerim'in mükemmel bir Türkçe tercüme ve tefsirinin lüzumuna kail bulunuyoruz. Böyle bir tercüme ve tefsirin milletimiz hakkında çok hayırlı ve nâfi olacağı kanaatindeyiz. Şu kadar ki: Bir tercüme ve tefsirin şerait-i lâzimeyi haiz bir heyet-i mütehassısa tarafından yapılmak veyahut böyle bir heyetin nazar-ı tetkikinden geçmiş olmak elzemdir. En ufak 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Reisliğin, hatalı Kur'an tercümeleri konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek üzere hazırladığı ilk basın açıklaması, 

28 Nisan 1924 tarihli gazetelerde 
yayımlanmıştı. Hatırlanacağı gibi bu tarih, Reisliğin kuruluşunun henüz ikinci ayıdır. 


bir şeyde bile ihtisas arandığı ilim asrında, şunun bunun tarafından yazılan Kur'an tercümelerinde endişeye düşenlere hak vermek lazımdır. Mevzubahis olan “Nüru'l-Beyân” namındaki Türkçe Kur'an tercümesinin şimdiye kadar çıkan ve dairemize gelen cüzlerinin tetkikinden anlaşılıyor ki işbu tercüme, salahiyet-i ilmiye ve lisaniyeleri olmayan zevat tarafından yapılmıştır. Hiç olmazsa Türkçemizin bütün kudret-i ifadesini Kur'an-ı Azimüşşan'ın tercümesinde tezahür ettirmek lazım geldiği hâlde, mütercimler burada bile çok geridedirler. 
Bu şeraite riayet olunmayarak tercüme edilen ufak bir eser, edibi ile onun mütercimi hakkında okuyucularda hâsıl olan kanaat herkesin malumudur. 
Haydi, bu ciheti müsamaha ile geçiştirelim fakat mütercimlerde görülen noksan yalnız bu değildir. Bunlar değil bir müfessir ve mütercim için bilinmesi 





dördüncü cüzü, mütercimlerin hüsnüniyetinden de bizi şüpheye düşürmüştür. Bir ayetin tercüme ve tefsirinde esbab-ı nüzul, nâsih ve mensuh nazarı dikkate alınmak ve bununla beraber en basit bir sarf kaidesi bile gözden kaçırılmamak icap ederken, tercümelerde bu cihetten gaflet olunmuştur. Bunun içindir ki dinin erkân-ı mühimmesinden birini tebliğ eden bir ayet-i kerimenin tamamıyla yanlış tercüme edildiğini görüyoruz. Sure-i Bakara'nın 184. 
ayet-i kerimesi, mütercimler tarafından bilerek veyahut bilmeyerek tahrif ve bu suretle Müslümanların fikirleri teşviş edilmiştir. Ayet-i kerime, orucun sayılı günlerde tutulacağını, hasta yahut misafir olanların bu günlerde tutmayarak başka zaman kaza edebilecekleri ve fakat oruç tutmaya takati olmayanlar için fidye vermek lazım geleceği mealinde olduğu hâlde mütercimler, mana-yı maksudun hilafına olarak “yutikünehü” kelimesine yanlış mana vermişler ve “Takati olduğu hâlde oruç tutamayanların her gün için fidye vermeleri lazımdır.” 
diye yanlış tercüme etmişlerdir. İşte bu derecede fahiş olan bir tercümeyi gördükten sonra, mütercimler hakkında bihakkın şüpheye düştük. Çünkü lisan-ı Arab'da, fıkıhta, hadiste, 














zaruri olan ulüm-i âliyeye, en basit sarf, nahiv, belagat kavaidine de vakıf değil gibi görülüyorlar. Biz, şimdiye kadar çıkan cüzlerin tetkikinden bunları anlıyoruz. Mahfaza, mütercemlerin hüsnüniyetinden zerre kadar şüphe etmiyor idik. Maalesef, bu hafta elimize geçen 





tefsirde ihtisası olduğu söylenen zevat tarafından yapılan bir tercümede bu kadar sarih hata olamaz. Binaenaleyh, Müslümanlara haber verelim ki bu tercümeler ne lisan ne ilim itibarıyla doğru bir tercüme olmadığı gibi bazı ayetler de bilkülli- ye yanlış tercüme edilmiştir. Şu 


hâlde aslına muvafık olmayan bu tercümeler katiyen şayan-ı itimat değildir. Kur'an-ı Kerim ile işbu tercümeleri karşılaştıracak ve tercüme hakkında bir hüküm verecek kudrette olmayanları bu tercümeler tamamıyla iğfal edecek bir mahiyettedir.” Diyanet İşleri Reisi Rifat. 


Burada sözü edilen eser, Osmanlı son devir aydınlarından Hüseyin Kazım Kadri'nin başkanlığında bir heyet tarafından yayımlanıyordu. Esere yazdığı önsözde Hüseyin Kazım Kadri, bu kitabın Kur'an'ın doğrudan bir tercümesi değil, Kur'an hakkında yapılmış beş klasik tefsirin özetinin bir tercümesi oldugunu söylüyordu. 


Benzer bir uyarının Cemil Said tarafından Kazimireski'nin Fransızca tercümesinden “Türkçe Kur'an-ı Kerim” adıyla çevrilen kitap için yapıldığını görüyoruz. 
“İkaz” başlığı altında ve yine “Diyanet İşleri Reis Rıfat” imzasıyla 1 Ekim 1924'te gazetelere gönderilen açıklamada şöyle denmekteydi: “Türkçe Kur'an-ı Kerim” namıyla ve Cemil Said imzasıyla intişar eden eser tetkik olundu. Kur'an-ı Azimüşşan ile karşılaştırıldığı zaman serapa muharref olduğu anlaşılan bu esere “Türkçe Kur'an” demek esasen caiz olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'in tercümesi diye itimat etmek de caiz değildir. 
Binaenaleyh günâgün maksatlarla neşredilen bu gibi eserlere aldanmamalarını Müslümanlara tavsiye etmeyi bir vazife addederiz.” 


Cemil Said'in sözü edilen tercümesi, Kur'an tefsiri ve hadis tercümeleri kararının alındığı Meclisin 25 Şubat 1925 tarihli 


oturumunda Büyük Millet Meclisinde de gündeme getirilmişti. Reislik adına oturumu takip eden ve o yıllarda Müşavere Heyeti azası olan Ahmet Hamdi Akseki”ye mebuslar, hatalı olarak yayınlanan tercümeler konusunda Reisliğin ne gibi tedbirler aldığı sorulmuş ve Akseki, bu teşebbüsler karşısında yapabildikleri şeyleri anlatmıştı. Bu hataların kasıtlı mı yapıldığı şeklindeki bir soruyu ise bunu kesin olarak bilemeyeceğini ancak yaptıkları tetkiklerde 








O yıllarda, halkın dini yayına olan ihtiyacı istismar edilerek bu durum maddi çıkarlara alet edilmekteydi. 
Yeni bir teşkilat olan Reisliğin yapabildiği şey, bu niteliksiz kitapları inceleyip hatalarını göstermekle sınırlı kalmaktaydı; 
bazen de resmi makamlara müracaatla yayınının engellenmesini talep edebiliyordu. 





DİYANET ARŞİVİ ə 


bazen ayetlerin tamamen hilafına anlamlar verildiğine şahit olduklarını, dolayısıyla kesin tahrif yapıldığı sonucuna vardıklarını belirtmişti. 


Bu tercüme hakkında aynı günlerde Ahmet Hamdi Efendi”nin Sebilürreşad Dergisi”nde kişisel olarak bir makalesinin yayımladığına da işaret etmek isteriz. 
Adı geçen derginin 624. sayısında, “Türkçe Kur'an-ı Kerim Namındaki Kitabın Sahibi Cemil Said Bey'e” başlığını taşıyan açık mektup tarzındaki yazıda, sözü edilen çevirinin hataları ve tutarsızlığı örnekler verilerek anlatılmıştı. 


Sözü edilen yıllarda, halkın dini yayına olan ihtiyacı istismar edilerek bu durum maddi çıkarlara alet edilmekteydi. Yeni bir teşkilat olan Reisliğin yapabildiği şey, bu niteliksiz kitapları inceleyip hatalarını göstermekle sınırlı kalmaktaydı; bazen de resmi makamlara müracaatla yayınının engellenmesini talep edebiliyordu. Kuşkusuz dönemde bazı iyi niyetli teşebbüsler de olabilmekteydi. Kısaca, bir bilim insanımızın belirttiği gibi “Kiminde gerçekten anlamını bilip Allah'ın bizden ne istediğini, nasıl bir kılavuzluk yapmayı murat ettiğini bilmeye dönük mümince bir talep, kiminde de peşinen Kur'an'ın zaten bir hurafe olduğu ve çevrilmesi hâlinde kitleler nezdindeki büyüsünün yok olacağına dair sinsice bir niyet.” söz konusu. 


Arz etmeye çalıştığım malumat da göstermektedir ki dünden bugüne Reisliğin karşı karşıya kaldığı bir kısım meseleler, zamanla yeni yeni veçheler alsa da varlığını sürdürmektedir. m 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KORONADAN ŞİDDETE HUZURSUZ DÜNYA 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


e nsanlık, ıslah olmaz kibriyle toprağı arşınlasa da koca âlemde zerrecik dahi olmayan küstah ve açgöz- 


lü benliklerin yol açtığı küresel sorunlarla boğuşuyor. 2021'e de 2020'den kalma sorunların gölgesinde girdik. 2019'dan devralınan sorunlar 2020'de 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daha da kemikleşerek 2021'e devretti. Âdet olmuş her yeni yıla güzel dileklerle girmek, ancak hayatın uçucu zevkleri- ne müptela olma hâli sürerse insanlığın huzur ve refahı adına 2022'de ve sonrasında da pek bir şey değişmeyecek. İklimler tersyüz olurken su kaynakları 


kuruyor, şehirler denetimsiz bir biçimde büyürken yeni ölümcül hastalıklar zuhur ediyor, çevre kirlenirken besin kıtlığı ve kirlenmesi yaşanıyor. İnsan varlığını tehdit eden tehlikeler listesi her gün biraz daha kabarırken küresel ekonomi ve siyasetin mevcut güç tekelleri 





teknolojik hâkimiyeti de ele geçirip insanın hareket, özgürlük ve mahremiyet alanlarını gece gündüz röntgenlemenin planlarını kuruyor. Bu sinsiliğe dur diyecek, “İnsanın kendine ettiğini bir köy toplansa edemezmiş.” 
sözünü doğrularcasına kendi felâketine koşar adım giden bir insanlık tablosunu tersyüz edecek, insana, tabiata ve kâinata hak ettiği değeri verecek yeni bir anlayışın inşası şarttır. 


Korona Virüs ve Gevşek Soğuk Savaş 

2021 yılında ve belki daha birkaç yıl Korona salgınından etkilenmeye devam edeceğiz, henüz adı sanı bilinmeyen daha 


başka salgınların bizi bekleyip beklemediğinden emin değiliz. 
Salgın sadece ekonomileri degil, sosyal ilişkileri ve yapıları da kıtır kıtır kemiriyor. Ölümü ilk kez bu kadar çok konuşur ve duyar olduk, aile ve akraba ilişkilerimiz ilk kez bu derece örselendi. Portekizli yazar José Saramago, cılızlaşan ve yoksullaşan dünyada zaman hızla tükenir ve insanın direnci giderek düşerken, çürümenin yayıldığından, hastalıkların açık kapılardan daldığından, suyun tükenmeye yüz tuttuğundan ve yiyeceklerin zehre dönüştügünden şikâyet eder. Ona göre, bu belaları başımıza saranlar, tek başına kalınca hayatı daha 


kolay yaşayabileceklerini sanan, ele geçirdiği şeyleri hiç kimseyle paylaşmaksızın tek başına tüketme hayalleri kuran çürümüş ruhlardır. 
go, Körlük, Çev. Işık Ergüden, İstanbul. 
Kırmızı Kedi Yay., 2015, s. 258, 299.) 
Her türlü sömürüyü bir hak ve ödev bilen, kendi çıkarları için toplumların huzur ve saadetini altüst eden bu çürük ruhlar, tahminimce, küresel çapta bir nüfus planlaması için düğmeye bastılar. Bunu bir komplo teorisi gibi görenler olabilir, bu tam da o ruhu çürümüşlerin istediği şey: kapalı kapılar ardında kurdukları gerçek planları bizlerin komplo teorisi sanması. Ancak Saramago yine de ümit aşılar: 


(3. Sarama- 
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“Biz birkaç bin kişilik bir grup değil, yüz milyonlarca kişiyiz.” 
Ne var ki çoğunluk olmak bu sürgit sömürüyü, sinsi plan ve oyunları bozmak için yeterli değildir. Sözü edilen ezici çogunluk, ödev ve sorumluluklarından kendini sıyırmak için kör numarası, ölü taklidi yapmayı, hayal dünyasında gezinmeyi bırakmalıdır, daldığı derin uykularından uyanmalıdır. Ne var ki bu çoğunluk kör ya da ölü taklidi yapmaktan vazgeçecek ya da derin uykularından uyanacak gibi görünmüyor. Bu manada geçmişte bazı kıpırdanmaların olduğunu söyleyebilirim, mesela, Arap Baharı böyle bir şeydi ama sonuçsuz kaldı. 


Danışman, diplomat ve yazar Mehmet Öğütçü bu yeni düzen- de yeni ittifakların, oluşumların, denge arayışlarının ve kaçınılmaz biçimde yeni rekabet ve çatışmaların kapıda olduğunu, dünyanın daha gevşek yeni bir Soğuk Savaş'a savrulacağını söyler. (Mehmet Öğütçü, Yeni Dünyanın Gizli Şifreleri, İstanbul: Destek Yay., 2020.) Bu doğruysa, Korona salgınının ilk görüldüğü tarih bu “Gevşek Soğuk Savaş” için başlangıç kabul edilebilir. Korona, 1947'den 1991'e kadar süren askeri ve siyasi gerilim (Soğuk Savaş) sonrasında başlayan tek-kutuplu düzenin artık sona ermekte olduğunu, yerini çok-kutuplu bir düzenin alacağını haber veriyor. Hâlihazırda dünya, Korona salgınıyla birlikte enerjiden güvenliğe, silahlanmadan doğal kaynakların paylaşımına, ticari pazarlar için rekabetten yeni teknolojilerin üretimine kadar bir dizi alanda 


durmaktadır. Bu yeni dönemde 





de demografik göçler, jeopolitik gerilimler, stratejik hamle ve çatışmalar daha da artacak, finans piyasası ahlâk ve acıma hissinden yoksun kıyasıya bir rekabetin arenası olmaya devam edecek. 


Bu satırlar kaleme alınırken bu sürece ivme katması muhtemel başka bir tarihi gelişme yaşandı. ABD seçimlerine şaibe karıştığı iddialarının ardından on binlerce Amerikalı Kongre Sarayı'nı işgal etti. Bu, kelimenin tam anlamıyla, bir sivil darbe kalkışmasıydı. Dünya siyasetinin kavram dağarcığına “Kongre Baskını” olarak giren bu olay ABD demokrasisinde telafisi imkansız derin bir gedik açtı. Baskının ardından tam teçhizatlı çok sayıda Amerikan askeri Saray”ın koridorlarında herhangi muhtemel yeni bir kalkışma veya baskın ihtimali- ne karşı geceli gündüzlü nöbet tuttu. Askerlerin dünya medyasına servis edilen görüntüleri olayın ciddiyetini gözler önüne seren birer tarihi vesika hükmündedir. 





Kadın Cinayetleri 





2020'de, esefle söylemeliyim ki kadın cinayetleri de çok konuşuldu. Bu ayıbın insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu tekrara gerek yok. 
Polis Akademisi verilerine göre 2016-18 yıllarında Türkiye'de toplam 932 kadın cinayeti işlenmiş. Cinayet motifleri (sâikleri) arasında cinsel, psiko-sosyal, ruhsal-bedensel, ekonomik sebepler, alkol ve uyuşturucu kullanımı öne çıkıyor. Kadınlar 








yeni oyuncuların devreye gireceği yeni bir dönemin eşiğinde 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üzerinde güç denemeyi, bununla yetinmeyip öldürmeyi 


kendilerine hak sayanlar sadece bizde değil dünyanın her yerinde var. Bu konuda söz konusu üç yılda Guatemala açık ara liderliğini korurken onu sırasıyla Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Rusya takip ediyor. Kadın cinayetlerinin en az duyulduğu ülkeler Japonya ve İngiltere olurken, Türkiye bu konuda Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya ile aynı sırayı paylaşıyor. (Coşkun Taştan, Aslıhan K. Yıldız, Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri, Ankara: Polis Akademisi Yay., 2019.) Guatemala liderliği diğer iki Güney Amerika ülkesinden, El Salvador ve Honduras'tan devralmış. 


Umberto Eco, farklı ülkelerde faşizmin 14 çeşit özelliğini sayarken, bunlardan birinin de ataerkil toplum yapılarında görülen Maşizmo olduğunu söyler. Erkeklik bu anlayışta güç, kudret, silah, namus, irade, akıl, yönetme ile özdeştir. Doğal olarak, aileyi, toplumu ve kurumları da yalnızca erkek yönetebilir. Kadının bu sınırları ihlal ettiği toplumlarda aile kurumu sarsılacak ve akabinde toplum da topyekün bir çöküşe duçar olacaktır. Eco'ya göre Maşizmo, henüz kendi felsefi temelini oluşturamamış, şiddet üzerine temellenmiş Kök Faşizmin özelliklerinden yalnızca biridir. 
(Serhat Saru, “Umberto Eco'nun Kök Fa- 





şizmi”, academia.edu.) 


Hayatı amaçsızca harcarken yozlaşıp şirazeden çıkan erkeklerin kadına musallat olması yalnızca bu çağın değil, dünkü çağların da trajik bir sorunuydu. 
Kabadayı görüntüsü verseler de ruhları bastonla gezen bu erkekler kadına yalnızca iki tercih 





Salgın sadece ekonomileri dešil, sosyal iliskileri ve yapıları da kıtır kıtır kemiriyor. 
Ölümü ilk kez bu kadar çok konuşur ve duyar olduk, aile ve akraba ilişkilerimiz ilk kez bu derece örselendi. 





sunar: “Ya benimsin ya toprağın!” Ona ait olmayı reddetme cüreti sergilemek toprağın altında olmayı seçmek için yeter sebeptir. Onlar için kadın kolay elde edilebilir ve kolay harcanabilir bir meta hükmündedir. 
Esasen onlar aile ilişkilerindeki krizleri birlikte çözmeyi yeğlemezler, çözümsüzlük halinde herkesin kendi yoluna gitmesi kibirle besledikleri gururlarını zedeler. Hayallerini süsleyen mutluluk adasının haritasını yitirmenin verdiği sızıyla hayatı tecrit edilmiş bir trajediye hapsedip öfkelerini şişirmeyi ve elini kana bulamayı erkeklikten sayarlar. Sevgi sözcüklerinin ağızdan kalbe yol bulamadığı ailelerde güç kullanarak boyun eğdirme devreye girer. Kronik kavga ve dalaşmaların hüküm sürdüğü ortamlarda zamanla kalpler de şefkat, merhamet ve sevgiden büsbütün soyulup taş kesildiğinde nelerin olabilecegini yalnızca Allah bilir. 


İslam dininin kaynaklarını elli yıldır ahlak açısından incelemeye çalıştığını söyleyen Mustafa Çağrıcı “ahlak merkezli bir Müslümanlık” vurgusu yapar ve şunu söyler: “İslamiyet insaniyettir. İnsaniyeti kusurlu olanın Müslümanlığı da kusurludur.” 
(Mustafa Çağrıcı, Din ve Değişim, İstanbul: Doğan Kitap, 2021, s. 36.) O halde, “insaniyetli olmak” sevgi, şefkat ve merhametin, dürüstlük ve hakkaniyetin, insaflı ve adil olmanın, mütevazılık ve tedakârlığın, sabır ve müsamahanın ve daha pek çok güzel huy, davranış ve eylemin nihai ve doğal sonucudur. Buradan şiddet ve canilik doğmaz. Şiddet ve canilik; aşırı hırs, imaj ve gösteriş düşkünlüğü, kibir ve 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ben-merkezcilik, yalancılık ve hilekârlık, fırsatçılık ve çıkarcılık gibi ruhsal dengeyi altüst eden, zihni ve bedeni kötülüklerin kafesine kilitlenme hâlinde do-Şar. Sulh, sükün, huzur ve barış müjdecisi dinimiz şiddetin her türlüsünü kınamış hatta ayaklar altına almıştır. Haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer tutan İslam dini (Maide, 5/32), bu manada ne ailede ne toplumda ne de yeryüzünde en ufak şiddete rıza gösterir. İnsaniyetli Müslümanlar topluluğunda şiddet kaçacak delik arar. Şiddet vicdansızlığın kovuklarında gezinir. 


Sonuç olarak 


Akıl, bilinçaltına kök salmış nefretlerin ani öfke patlamalarıyla yüzeye vurup ortalığı kırıp dökmesine, yakıp yıkmasına engel olmanın formülünü henüz keşfedebilmiş değildir. Tıpkı hangi delikte gizlendiği, hangi delikten yüzeye çıkacağı bir muamma olan bir köstebek misali ne zaman ve nerede patlayacağı belli olmayan öfke nöbetlerinin sebep olduğu yıkımları önlemede yetersiz kalmıştır. 
Aynı akıl, ne tabiatı mağlup ettiğini düşünen “küstah” insanı ne de kadını toprağa gömerek maçoluğunu ispatlayan “zavallı” erkeği gemleyebilmiştir. Güç sarhoşu yeryüzü Efendisi (!) ile şiddet bağımlısı erkek kötülüğü sıradanlaştırmada birbiriyle yarışmakta, insanlığın sessizliğe ve dinginliğe derin ihtiyaç duyduğu çağımızda el ele barbarlığın tohumlarını ekmektedirler. 


“Bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir silah yoktur.” 
diyen Tolstoy şimdi haksız mi? m 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MÜLKİYETİN HAKİKİ SAHİBİ 


Sözlükte “ölen kimsenin servetinden pay almak” anlamındaki “virâset” kökünden türeyen bir isimdir. Esma-i hüsnadan biri olarak “varlık âleminin sonunda her şeyin kendisine kalacağı, varlığının sonu olmayan, kâinatin gerçek sahibi” manasına gelir. Allah Teâlâ mülkün gerçek sahibi olduğu gibi gerçek vârisidir de. (AL-i İmran, 3/180.) Kıyamet hengamında bütün canlılar ölecek, mülkün tamamı O”na kalacaktır. Hattabi”nin güzel ifadesiyle Varis “yaratılmışların hayatı son bulduktan sonra da varlığını sürdüren, elden ele dolaşan insan mülklerini ölümlerinden sonra asıl sahibi olarak geri alan” demektir. Bütün bu anlamlar, Vâris isminin Bâki ismi ile yakın ilişkide olduğunu gösterir. 





Ulema, bu ismin ve Kur'an'da yer alan benzeri muhtevaların ortak amacının, hakiki mülk ve tasarrufun Allah'a aidiyetini vurgulamak, geçici olarak verilen mal ve tasarruf emanetinin mutlaka Allah'ın rızası istikametinde kullanılmasının gerekliliğini insanlara hatırlatmak olduğunu belirtirler. Kendi hayatına ve ölümüne hükmünü geçiremeyen insanın, geçici bir süre için kendisine emanet edilen malın mülkün sahibi olduğunu zannetmesinin yanılgısına dikkat çekerler. Kur'an'da anla-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VÂRİS 


Fatma BAYRAM 





tılan kıssalarda helak edilen kavimlerin, helak öncesinde sahip oldukları güç ve kudretin, mal ve nimetlerin anlatılması ve bütün geçmiş milletlerden bugüne kalan eserler gerçek varisin kim olduğuna şahitlik eden örneklerdir. (Kasas, 28/58.) 





Kur'an'da Vâris 

Kur'an-ı Kerim'de virâset (verâset) kavramı ondan fazla ayette “vâris olmak; vâris kılmak” anlamında fiil kalıplarıyla Allah'a nispet edilir. Bu isim bazı ayetlerde azamet ifade eden çoğul kalıbıyla “Vârisün-Vârisin” şeklinde Allah'a izafe edilmiştir. 
(Kasas, 28/58; Hicr, 15/23.) Bir ayette O'nun “vârislerin en hayırlısı” olduğu belirtilmiş (Enbiya, 21/89), iki yerde de göklerin, yerin ve bütün evrenin mirasının O'na 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Vâris 
“yaratılmışların hayatı son bulduktan sonra da varlığını sürdüren, elden ele dolaşan insan mülklerini ölümlerinden sonra asıl sahibi olarak geri alan” demektir. 
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ait bulunduğu vurgulanmıştır. 
(Âli İmran, 3/180; Hadid, 57/10.) 


Hicr suresi 23. ayet-i kerimesi, Vâris isminin bütün yaratılmışlar yok olduktan sonra var olmaya devam eden ve onlara emaneten verilen bütün mülkleri hâkimiyetinde toplayan şeklindeki temel iki anlamı da veciz ve etkili bir ifadeyle dile getirir: “Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz.” Mümin suresi 15-16. 
ayetlerde de Varis isminin bütün heybetiyle ortaya çıkacağı gün tasvir edilir. O gün, bütün çeşitliliği ile ruhların ve cesetlerin bir araya geleceği ve gizli aşikar bütün amellerin ortaya çıkacağı ve yüceler yücesi Allah tarafından, “Mülkiyet ve hakimiyet bugün kimindir?” diye sorulacağı bildirilir. Bu soruya Rabbimiz bizzat kendisi “Kahhar olan tek Allah'ındır.” cevabını verecek ve o gün O'nun Vâris ismi bütün muhtevasıyla tezahür edecektir. 
O gün gelmeden önce kendisine emanet edilen maldan Allah'ın istediği gibi tasadduk etmesi gereken insana Hadid suresinin 
10. ayetinde “Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.” diye sorulur. 








Vâris ismini idrak edenler 

Bu ism-i şerifin en başta gelen tecellisi başta insanın bedeni olmak üzere elindeki her şeyin 





muvakkaten verilmesine  ilaveten mülkiyet hakkı ile değil hesabını verecek şekilde geçici kullanım hakkı ile verildiği şuuruna ermektir. Bu aydınlanmaya mazhar olanlar için dünyanın ve içindeki her şeyin anlamı değişir. Şeyler, zihninde yerli yerine oturur. Hiçbir şeye haddini aşan bir değer vermez. 
Kendisini malik, malını da kazanılmış hak zannetme vehmine kapılmaz. Gazali, yukarıda zikri geçen ayet-i kerimede sorulan “Mülkiyet ve hâkimiyet bugün kimindir?” sorusunun dünyada kendilerinde mülkiyet ve hakimiyet vehmeden insanlara yöneltileceğini söyler. Basiret sahiplerine gelince, onlar bu nidanın manasını her an hissetmekte, ses ve harf bulunmadan onu işitmekte, mülkiyet ve hâkimiyetin her an Kahhar olan tek Allah'a aidiyetini kabul etmektedir. Bu gerçeği, sadece mülkiyet ve hâkimiyetin fiili olarak tek bir varlığa özgü bulunduğunu bilen kimse kavrayabilir. 





Çokça söylendiği için kulakların aşinalık kesbetmesinden ötürü manasının derinliğini neredeyse hiç düşünmediğimiz şu dörtlükte Yunus Emre bizi bu kavrayışın tam ortasına götürür: 


“Mal sahibi, mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi 

Mal da yalan, mülk de yalan Var biraz da sen oyalan” 


Kulun, Vâris isminden nasibi, Allah tarafından kendisine lütfedilen mülkiyet ve hâkimiyet emanetine riayet edip adaletle ve cömertçe davranmaktır. 
Bunu başaranlar âdeta kendilerine en hayırlı bir mirasçı (Enbiya, 21/89.) bulmuş olurlar. Efendimizin bildirdiği üzere küçücük bir sadakayı bir dağ gibi olana kadar büyüten bir mirasçı. (Buhari, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 63.) 


Vâris isminin en büyük tecellisi, Rabbimizin takva sahibi olanları cennete mirasçı kılmasıdır. 
(Meryem, 19/63.) Cennet mirasını kazananların sevinç içinde Allah'a hamdetmesi (Zümer, 39/74.) 


bu mirasın başka hiçbir mirasla karşılaştırılamayacak büyüklüğündendir. Şunu da hatırlatalım ki bu cennet mirası öyle rastgele değil bu fani dünyada bir süreliğine dişini sıkıp güzel işleri başaranlara nasip olacaktir. (Araf, 7/43.) Ayrıca bu ismin tecelli ettiği insanlar amellerinin ahiretteki sonuçlarına dikkat edecek bir takva bilincine ulaştıkları gibi dünyada yaptıkları işlerde de kalıcılığı gözetir, nesiller boyu hizmeti daim olacak eserler vermeye bakarlar. Hadislerde sadaka-i cariye (hayrı daim olan sadaka) denilen kaıcı hayırlara yönelirler. İnsanın ürettiği iş ve hizmetlerin böyle bir kalıcılığa ulaşması için yaptığı işi titiz bir sorumlulukla yapması ve kısa vadeli kişisel çıkarlar peşinde koşmadan yapılan işin nesiller boyu sürmesini sağlayacak kurumsallığı başarması gerekir. Bu açıdan bakınca insana ahirette de dünyada da kazandıran şeyin yüksek bir sorumluluk duygusu olduğunu görmemek imkânsızdır. m 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BİR KIRAAT ALİMİ: : İSMAİL HAKKI 


BAYRI 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


em ilmi hem de şahsiyetiyle çevresine örnek olan bir din görevlisi. o Öğrencilerini ve etrafındaki yardıma muhtaç kimseleri gözetip kollayan yardımsever bir insan. Başına gelen sıkıntılardan dolayı ilim aşkını asla kaybetmeyen dirayetli bir mümin. Binlerce talebe yetiştiren, ilm-i kıraati büyük titizlikle talebelerine öğreten Şeyhu'l-Kurra öncü bir âlim, İsmail Hakkı Bayrı, nam-ı diğer Kesikbacak İsmail Efendi. 


İsmail Hakkı, 1905 yılında Batı Trakya'nın Serez şehrinde dogar. Babası Serezli Arif Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. İsmail Hakkı, ilköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek Üsküdar Toptaşı Askeri Rüşdiyesi'ne kaydolur. Keskin zekâsı ve azmiyle hızlı ve başarılı bir şekilde eğitim merhalelerini bir bir tamamlama  iştiyakında olan İsmail Hakkı, bir üst sınıfa geçtiği karne günü eve dönerken 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tramvaydan düşerek iki bacağını da kaybeder. Bu talihsiz olay İsmail Hakkı'nın hayatını değiştiren bir dönüm noktasıdır. 


İsmail Hakkı'nın bu tramvay kazasından sonra önüne yepyeni bir hayat açılır. Bu güzide hayat, Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde okunması ve okutulması görevidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Umulur ki hoşunuza gitmeyen bir şeyde sizin için hayır vardır.” (Bakara, 2/216.) Evet, sanki Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimesi İsmail Hakkı'nın hayatına tecelli etmiştir. Geçirdiği tramvay kazası hayra dönüşmüş, bir ehl-i Kur'an'ı ilim halkasına dâhil etmiştir. 


İsmail Hakkı'nın desteğe en muhtaç olduğu bu dönemde kendisine yardım eden kişi dayısı Şeyhu”l-Kurra Hafız Ahmet Şükrü Efendi'dir. O, yeğeninin maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenir, önce tedavisini yaptırır sonra da hafızlığını ikmal etmesini sağlar. Hafızlığını tamamlayan İsmail Hakkı, talim, tashih-i huruf derslerini de yine dayısı Ahmet Şükrü Efen- 


di'den alır. Kıraat ilminin bir sonraki merhalesi olan kıraat-ı seb'a, kıraat-ı aşere ve tayyibe ilimlerini bir diğer kıraat âli- mi Varnalı Zâde Ahmet Hamdi Efendi'den okur. 


Kıraat ilmiyle meşgul olan İsmail Hakkı, dayısının destek ve yönlendirmesiyle de Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, akaid gibi diğer İslami ilimleri öğrenmek için Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Hâki Yener gibi İstanbul'un meşhur hocalarının cami derslerine katılarak onlardan istifade eder. İsmail Efendi, bir yandan aldığı bu ciddi ilmi birikimi usulünce, kendine mahsus kural ve kaideler içinde bir sonraki nesile aktarmak için çaba gösterirken diğer yandan geçimini temin etmek üzere Kumrulu Mescit karşısında bir bakkal dükkânı açar. Bu dükkân sadece onun geçimini temin ettiği 





bir yer değildir. Aynı zamanda bu yer, onun fahri olarak öğrencilerini okuttuğu bir medrese gibidir. 

1940 yılında mahalle camisi 
olan Kumrulu Mescit'te fahri Kuran öğreticiliği için İstanbul Müftülüğüne müracaat eden İsmail Hakkı, Diyanet İşleri Başkanlığının onayıyla iki sene kadar bu görevi icra eder. Bu günlerde İsmail Hakkı, Sıdıka Hanım ile evlenir. Bu evlilik, bir sevgi, saygı ve sadakat örneğidir. Kur'an'a âşık bir hanımefendinin Kur'an talebesi ile nikâhlanmasıdır. Sıdıka Hanım, Kur'an aşığı ve Kur'an'ın okunmasına ve okutulmasına çok değer veren bir insandır. Günün birinde İsmail Efendi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinler. Bu okuyuştan çok etkilenir. Okuyan kişinin kim olduğunu araştirir. Bu hocanın İsmail Efendi olduğunu öğrenince ona evlilik teklifi göndermek ister. Bu husus duyulunca yakınları Sıdıka Hanım'a, “Bu Hocanın iki bacağı da kesiktir.” derler. Bunun üzerine Sıdıka Hanım, “Varsın iki ayağı olmasın. Ben hayatım boyunca böyle bir Kur'an ehline hizmet etmeye talibim.” 
diyerek evlilik teklifinin kendisine iletilmesini ister. Böylelikle huzur ve mutluluğun bir ömür boyu süreceği bu evlilik gerçekleşir. Bu güzide evlilikten iki kız ve iki erkek çocukları dünyaya gelir. 





1942 yılına gelindiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğünden Afyon iline bir Kur'an muallimi göndermesini ister. İstanbul Müftülüğü bu görevi İsmail Hakkı Efendi'ye tek- 


lif eder. Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye âşık bir insan olan İsmail Efendi bu teklifi hemen kabul eder ve 1942 yılında ilk resmi görevine, Afyon Merkez Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim hocası olarak başlar. Bu yolculukta kendisine iki talebesi de eşlik eder. Bu talebeler, daha sonra ilm-i kıraatte nice talebe yetiştirecek Düzceli Hafız Hasan Efendi ile Of ulemasından Hafız Mehmet Aşıkkutlu'dur. 








1950 yılında Kesikbacak İsmail Efendi Afyon'daki görevini tamamlayarak İstanbul Fatih Dülgerzâde Camii Kur'an Kursu'na tayin olur. İstanbul'a gelir gelmez talebe yetiştirmeye devam eden İsmail Hakkı Hoca, Kur'an-ı Kerim'in lafzını dilden dile aktardığı gibi mana ve mefThumunu da kalpten kalbe aktarmanın gayretinde olur. 





İsmail Hakkı Hoca, hayatı boyunca son temsilcisi olduğu Osmanlı ulema ve Şeyhu”l-Kurra kafilesinin mümeyyiz vasıflarını üzerinde barındıran bir hademe-i hayrattır. Onun en belirgin özelliklerinden biri de yardımseverliğidir. Maaşını aldığı gün kendi geçimini sağlayacak kadarını ayırmış, kalan kısmını talebelerine ve ihtiyaç sahiplerine vermiştir. Hocasını başının tacı olarak gören, evden camiye, camiden kursa sırtında taşıyan talebesi Miktad Temiztürk, İsmail Efendi'nin bu özelliğini şöyle anlatır: “Hocam, gerek mizacı, gerek şeker hastalığının etkisiyle anlık sert tepkiler verirdi. Ancak talebelerine kızsa dahi daha sonra onlara döner ve kendilerinden helallik alırdı. Ayın ortasında benden 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borç para isterdi. Bir defasında, “Hocam, yoksa maaşınız mı yetmiyor?” diye sorduğumda bana şöyle cevap vermişti: “Evladım! 
Maaşımı kendim ve talebelerim için ikiye bölüyorum. Kendime ayırdığım bölüm bana ve aileme yetiyor. Ancak talebelerim ihtiyaçlarını karşılamam için bana geldiklerinde, ben onları nasıl geri çeviririm? Onların ihtiyaçlarını karşılamak için borç alıyorum.” 


İsmail Hakkı Hoca, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) “Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.” (Tirmizi, Fedâilü'-Kur'ân, 15.) hadis-i şerifini düstur edindi. 1971 yılında emekli olunca- ya kadar gecesini gündüzüne katarak hayatını Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesine vakfetti. Günümüzde ilm-i kıraatin okutulmasında öncülük eden nice alim yetiştirdi. Bunlardan birkaçı Mehmet Rüştü Aşıkkutlu, Mustafa Demirkan, Kazım Bayram, Mikdat Temiztürk, Mehmet Gürgür, Yusuf Aydın ve Hafız Hasan Efendi'dir. 





İsmail Hakkı Bayrı, nam-ı diğer 
Kesikbacak İsmail Efendi, 11 
Kasım 1972 tarihinde vefat etti. 
Binlerce talebesi ve seveninin katılımlarıyla Fatih Camii'nde Gönenli Mehmet . Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedildi. 


Bu vesileyle daima öğrencilerini ve etrafındaki yardıma muhtaç olan kimseleri gözetip kollayan, hem ilmiyle hem de şahsiyetiyle örnek olan Kesikbacak İsmail Efendi'ye ve onun şahsında fani âleme göç eyleyen tüm hademe-i hayrata Yüce Rabbimiz rahmet eylesin: m 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mellerin ruhu ihlas ve samimiyette gizlidir. 
Niyet ise kulun hangi kasıt ve iradeyle o ameli işlediğini ifade eder. Allah, ameline niyetindeki ihlasa ve samimiye- te göre değer verir. 
Ameliyle (o Rabbine kulluğa niyet ettiyse amelin azlığına ve çokluğuna Oo bakmaz 
Yüce Yaradan. Çünkü Rabbimiz dini sadece 
O'na has kılarak kulluk etmemizi emrediyor. (Beyyine, 98/5) Hz. Peygamberin haber verdiği aşağıdaki kıssa halis niyetin amelin özü ve ruhu olduğunun remzi değil de nedir! 











Doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam yaptıklarına pişman oldu ve kendisi için tövbe imkânı olup olmadığını sormak üzere bir rahibin yanına gitti. Rahipten aldığı olumsuz cevap üzerine onu da öldürdü. Böylece yüz kişiyi öldürmenin derin pişmanlığı ile tövbe için yol aramaya devam etti. Âlim bir zatı tavsiye ettiler. Arayıp onu buldu ve durumunu danıştı. Bu âlim kişi tövbe kapısının açık olduğunu ve Allah ile arasına kimsenin giremeyeceğini söyledi. Ancak onun tövbesi üzerinde durması ve bir daha kötülüklere dönmemesi için iyi insanların 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olduğu bir yere gitmesini tavsiye etti: “Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. 
Kendi topraklarına da dönme. 
Çünkü orası (seni suça sevk eden) kötü bir yerdir.” Adam âlimin tavsiye ettiği köye doğru yola çıktı. Ancak daha köye varamadan yolda öldü. Rahmet ve azap melekleri adamın durumu hakkında tartıştılar. Rahmet melekleri adamın tövbe ederek kalbiyle Allah'a yöneldiğini ve yola çıktığını söylediler. Azap melekleri, adamın iyi bir amelinin olmadığını söylediler. Bu konuda anlaşmaya varamadılar. Nihayetinde Allah'ın emriyle adamın geldiği yere mi yoksa 


varmak istediği köye mi daha yakın olduğunu ölçtüler. Adam iyi kimselerin olduğu köye daha yakın çıkınca Allah onu afetti ve onu rahmet melekleri Oo götürdüler. 
(Müslim, İmare, 155; Buhari, Bed'ül-vahy, 1) Adam samimiyetle tövbe etmiş ve iyi bir kimse olma niyetiyle yola çıkmıştı. 
Bu yolda azim ve gayret göstermesi Rabbi katında kabul görmüş ve affına vesile olmuştu. 


Kulun kalbindeki niyetin safığını ve samimiyetini ancak Rabbimiz bilir. Halis bir niyetle bir amel yapmaya niyet eden kişi o ameli yapmaya imkân bulamazsa bile niyetinden ötürü Allah'ın hoşnutluğunu kazanır ve yapmış gibi sevap kazanır. Diger taraftan ibadet eden ancak niyetini halis tutmayan, Allah”ın rızası, hoşnutluğu yanında kulların da övgüsünü kazanmak niyetini taşıyorsa ibadeti makbul olmaz. Tüm ameller niyete göre ya değer kazanır ya da heder olur gider. Bu sebeple Resulüllah (s.a.s.) müminin niyetinin amelinden hayırlı oldugunu haber vermiştir. (Beyhaki, Şuabu'l İman, IX, 176.) Niyetsiz yapılan amel ibadet sayılmaz ancak amelsiz de olsa kulun niyet etmesinin Rabbi katında değeri vardır. Bütün amellerde ve iba- 


detlerde aslolan niyettir. Yüce Allah'a namazımız, kurbanımız, haccımız ve sadakamız değil ancak niyetimizdir ulaşacak olan. (Hac, 22/37.) Hangi niyetle o amelleri yaptıysak Cenab-ı Hak o niyetimiz ölçüsünde değer verir ibadetimize. Sevgili Peygamberimiz: “Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyeti- nin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.” 
(Müslim, İmare, 155.) 








Niyetin mahalli kalptir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza degil kalplerinize ve halinize bakar (Müslim, Birr, 34.) buyururken kastettiği mana da budur. Kişi önce kalbiyle niyet eder sonra o ameli işler. Bu niyet Rabbimizce malumdur. Çünkü o kalplerin en derinlerinde saklı olan niyetlerimizi dahi bilir. Ondan gizli hiçbir şey yoktur. O gizlinin gizlisini dahi bilendir. (Taha, 20/7) Gazali tüm ibadetlerde kalbe itibar edildiğini, kalpte her neye eğilim ve irade doğarsa bedenin de ona muvafakat gösterdiğini ve böylece o sıfatın kalpte sağlamlaştığını söyler. Mesela kalpte tevazu meydana gelse başı yere koymakla kalpteki tevazu 

kuvvetlenir. Bütün 

ibadetlerin niyeti iyilik 

istemektir. Yani dünyadan yüz çevirip ahirete yüz tutmaktır. Bu niyetle amel etmek de istek ve iradeyi kuvvetlendirir.(Gazali, Kimyayı Saadet, Ataç Yayınları, İstanbul 2019, s. 637.) 








Yüce Rabbimiz sonsuz rahmetiyle kalplerimizden geçirdiğimiz düşüncelerden dolayı bizi hesaba çekmez. Mesela insan günah işlemeye niyetlenip onu işlemediği takdirde ona günah yazılmaz. Ancak o günahı işlerse ona bir günah yazılır. Diğer taraftan bir sevap yapmaya niyetlenir de yapmaz ise bu niyetinden dolayı bir sevap yazar. 
Eğer ki o güzel ameli işlerse on katından yedi yüz katına kadar sevap yazılır. “İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu: “Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik (sevabı) yazarım. Ama onu yaparsa on kattan yedi yüz kata kadar iyilik (sevabı) yazarım. 
Eğer (kulum) bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu (bir günah olarak) yazmam. 
Fakat onu yaparsa ona bir kötülük (günahı) yazarım.” (Müslim, İman, 204; Buhari, Rikak, 31.) 


Ameller makbul olması niyetlerin halis olması şartına bağlıdır. 
Kişi tüm amellerinde niyetini güzel tutar, Allah için yaparsa, Allah Teâlâ da kuluna ziyadesiyle mukabelede bulunur. 











Dini, dünyevi ayrımı 


yapmadan her işimizde Rabbimizin hoşnutluğunu kazanma niyetiyle yapmak demek hayatımızın ibadet neşvesi içerisinde geçmesi 


anlamına gelir. 
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Dini, dünyevi ayrımı yapmadan her işimizde Rabbimizin hoşnutluğunu kazanma niyetiyle yapmak demek hayatımızın ibadet neşvesi içerisinde geçmesi anlamına gelir. Bunun için düşüncelerimizden başlamak üzere sözlerimize ve fiillerimize dikkat etmek gerekir. Bir ameli işlerken onu neden yaptığımızı sorgulamak niyetlerimizi halis hale getirmenin ilk adımıdır. 





Cenab-ı Allah bizden amelimiz- de sadık ve ihlaslı olmamızı istemektedir. İhlas, sadece Rabbimizin rızasına talip olmaktır. 
İhlasın zıddı olan riya ise insanları memnun etme niyetini içinde barındırır. Kul dikkatli ve uyanık bir şekilde kendisini murakabe ettiğinde niyetleri bulandıran riya tehlikesini görebilir. Sevgili Peygamberimizin gizli şirk olarak tarif ettiği riya, (Müsned, VI, 124.) amelin Allah'ın rızasını kazanmak için değil insanların beğenisini, takdirini kazanmak için yapılmasıdır. 
Kişi öncelikle kalbinde neden bu işi yaptığını yoklarsa riya tehlikesinden kendisini koruyabilir. Amelin ihlaslı olması bu sorgulamaya bağlıdır. Çünkü Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. 
(Nesai, Cihad, 24.) 


İhlas Hak Teâlâ ile kulu arasındaki bir sırdır. Bu sırra ermek kalbin Cenabi Hak dışındaki her türlü sevgi ve arzudan arındırılıp halis hale getirilmesiyle olur. Kalp temizlenip arındırıldığında niyetler de saflaşır. O zaman kulun her ameli Rabbi için olur. Niyeti saflaşır, amelleri güzelleşir. Allah için söyler, Allah için işler, Allah için yaşar vesselam! m 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——e BUNU KONUŞALIM 


Söyleşi: Mehmed Feyzi KILINÇ 


MEHMET HADİ DURAN: 


“Musiki, Allah'a ulaştıran vasıtalardan biridir.” 





İslam'ın estetik anlayışının bir tezahürü olarak ortaya çıkan Türk dini musikisinin öneminden ve insan üzerindeki tesirin- den kısaca söz eder misiniz? 


Türk dini musikisinin kaynağı öncelikle aşk ve muhabbettir. Musikinin insanı kuşatan bir sanat olduğunu da düşünürsek bizatihi kendisinin değil ne için ve hangi amaçla icra edildiğinin farkında olmalıyız. İbadetini ve sosyal hayatını bir estetik duyguyla bezeyen medeniyetimizin musiki özelinde, İslam kültürüne kattığı birçok değer vardır. Bu kadim medeniyetin etkisi ve birikimi ile doğduğu anda kulağına okunan ezanla başlayan musikiyle yaşama keyfiyeti, yine kulağına gelen güzelim ninnilerle, manilerle bezenir. Okul çağlarında öğrendiği ilahilerle, mübarek gün ve gecelerde dinledigi mevlitlerle, ramazan ve bayram günlerinde gür seslerle okunan tekbirler ve salavatlarla ve musallada namazı beklenirken okunan hüzünlü salalarla her türlü duyguyu, hüznü sevinci yaşar ve hisseder. Dolayısıyla musikinin insan üzerindeki tesiri ruha olur. Malzemesi cismani değil ruhani olan musiki gönülde demlenir, oradan süzülür; insanların gönüllerine hitap eder, gönüllerindeki duygu dinamiklerini harekete geçirir. Kimi insanın gönlünde ince bir hüzün kimi insanın gönlünde de bir neşe, coşkunluk oluşturur. 







Cami musikisinde herhangi bir çalgı aleti kullanılmadığından ses ve makamlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Hangi maka- 
` min hangi vakte uygun olduğu nasıl belirlenmiştir? 


`. Ses ve işitme zaten musikinin olmazsa olmaz iki unsurudur. 
`. Musikide her makamın insana farklı bir istikamet ve duygu k`. verdiği de muhakkaktır. Fakat bu konu, ayrı bir ihtisas işi- 
, dir. Her makamın kendi içinde bir neşe, hüzün ve sekib 2 net ihtivası mümkündür. Burada önemli olan mekânın, « Zamanın ve sürenin doğru ayarlanmasıdır. Mesela sav bah ezanlarının saba makamında okunması konusu 


k i tartışılabilir. Bu makamın kendine has bir dinginlik 

, ve huzur verdiği muhakkaktır. Fakat namaza kaldı- 

| ı rılma mevzu bahis ise teknik olarak ifadeyle inici 

s: özelliğiolanacemaşiran, eviç gibi makamlar da ter- 

> . cih edilebilir ki ben bu makamları sabah ezanının m 


qm) bazı cümlelerinde kullanmaya gayret ediyorum. 
| Diğer vakitlerde okunan ezanlar konusunda da yo- 

|! rum farklılıkları söz konusudur. Burada önemli olan 

ve ecdadın vermek istediği asıl mesaj bence günün 

, beş ayrı vaktinde beş farklı duyguya sahip olan insa- 


na “Merak etme seninle birlikte olan bir Rabbin var.” diyerek bu kutlu çağrıyı onun duygularıyla pekiştirme gayesine matuftur. 
Yoksa sabah saba, öğle uşşak, ikindi rast, akşam segâh, yatsı hicaz diyerek konuyu daraltmamak gerekir diye düşünüyorum. 








Osmanlı döneminden bugüne İstanbul'da zirvelerini yaşayan Türk musikisine has bir ezan okunma tavrı gelişti. 
Büyük hocalarımızın da bu tavrı benimsemesi ve korumaya çalışmasındaki hikmet neydi ve sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 


Bu tavrı benimseme ve koruma gayretinin, Cinüçen Tanrıkorur”un “Ben sana bunu bildirdim. Sen neden senden sonrakilere aktarmadın?” sualine muhatap olmamak için olduğunu söylemek isterim. Makamların tertibini, olgunlaşmasını ve en rafine hale gelmesini sağlayan Osmanlı'dan kalan bu emanete bigane kalamayız. Bu tavır, bizim asli bir kimliğimiz hükmündedir. Eğer bu tavrı koruyamazsak biz, biz olabilir miyiz? 
Hocalarımızın da hassasiyeti ecdat yadigarı bu kültür ve birikime sahip çıkmaktı. Bence bu zenginliğimizin farkında olarak onlardan kopmadan kendimizi geliştirmeliyiz. Kültür ve sanat hayatının dejenere olduğu bir devirde kökü ve mazisi derya gibi geniş bu zenginliği ucuz basit şeylerle heba etmemeliyiz. 
Sadece ezan değil cami musikimizin hemen her formunda ciddi bir çalışma başlatmalıyız. 
Taklitçilik gibi ucuz ve kolay işlerden uzak durup kadim geleneğimizin güzelliklerini koruma, yeni nesle aktarma ve önemini kavratma ana gayemiz olmalıdır. 





Hafız İlhan Tok, Yusuf Gebzeli, Ruhi Kalender ve Nuri Özcan gibi musiki alanında önemli hocalardan dersler aldınız ve siz de birçok yerde musiki dersi verdiniz. Türk musikisinde bir eğitim siste- mi olan “meşk”in yeri ve öneminden bahseder misiniz? 

Hem okullu hem de alaylı olarak kendimi bu sahada çok şanslı addediyorum. Hayatta olan hocalarıma sıhhat ve afiyet, vefat eden hocalarıma da rahmetler niyaz ediyorum. Meşk; dini musikide en önemli eğitim aracıdır. 
Amacı hocadan fem-i muhsin yoluyla alınan tavır ve yorumun önce hafızaya kaydedilmesi, sonra da bunun yorumlanarak aktarılmasıdır. Yani fem-i muhsin bir nevi ağız terbiyesidir ki bunun en güzel yolu da meşk'tir. 
Meşk yoluyla tavır ve ağız terbiyesinin yanı sıra verilen en önemli unsur duygudur. Talebe musikiye dair pek çok bilgiye, okuyuş ve tavırlara günümüz imkanlarını kullanarak ses ve görüntü kayıtlarıyla ulaşıp hafızasına kaydedilebilir. Bu, bir nebze de olsa başarı getirir. Ancak hocanın bizzat yüz yüze bir eğitimle talebenin hatalarını düzeltmesi, eksiklerini söylemesi, yeni dersini vermesi ve seviyesini tespit etmesi son derece önemlidir. Söyleşinin başında da zikrettiğim gibi kaynağı aşk ve muhabbet olan musikinin eğitiminde meşk, olmazsa olmazdır. 





Din hizmetinde bulunan görevlilerimiz, mesleklerini icra ederken musikiden nasıl faydalanabilirler, musikinin mesleki gelişimlerine ne gibi katkılar sağlayacağını anlatır mısınız? 

Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetinde bulunan din görevlilerimize yönelik musiki eğitimleri 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vermektedir. Bu kurslarda dersler vermiş biri olarak dini musiki, mesleki açıdan kendilerine camide ya da herhangi bir meclis- te okunan Kur'an-ı Kerim'in usul ve kaidelerine uygun bir şekilde okuyabilmeyi, Allah'la buluşma- ya çağrı ve davet olan ezanı en güzel şekilde icra edebilmeyi, namaz esnasında imameti ve müezzinliği düzgün yapabilmeyi sağlar. İnsanlara seslenilen bir görevi icra etmeleri sebebiyle de onların ruhuna tesir edebilmek için seslenenin doğru bir musiki bilgisine ihtiyacı kaçınılmazdır. 
Bize düşen vazife bu sahadaki eksiklerimizi gidermektir. Vazifesinin yarıdan fazlasını sesiyle icra eden din görevlisi kardeşlerimin bu sahada ihmalkâr davranmaları pek affedilecek bir tutum ve davranış değildir. “Allah yaptığı işi güzel yapanı sever.” 
diyen bir peygamberin ümmeti olarak artık bu konuya ciddiyetle bakmamız gerekmektedir.m 











Öz Geçmiş 

Mehmet Hadi Duran, 1970 
yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Kur”an eğitimini Hafız İlhan Tok”tan aldı. Hafız Yusuf Gebzeli ile mevlit çalıştı. Musiki eğitimine Ankara'da Ruhi Kalender ve İstanbul'da Nuri Özcan ile devam etti. 
Aziz Mahmud Hüdayi, Marmara Türk Müziği Topluluğu ve Name İstanbul gibi musiki topluluklarıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok programa katıldı. 24 Temmuz 2020 
Cuma günü yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde görevini sürdürmektedir. 
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“OKU!” YIKILSIN 


| Abdussamet ŞEN 
Ordu Gürgentepe Müftüsü 





nsanlık en sefih dönemlerinden birini daha yaşarken zulüm ve baskı en son 

raddesine gelmişti. Vahye susamış toprak su bekliyor, diri diri toprağa gömülen kız çocuğu hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulmasını istiyordu. 
Yolunu kaybeden insan manevi boşluğunu bir türlü dolduramıyor ve kendi yaptığı putlara sarılıp onlardan medet umuyordu. 
Buhranlar içinde sağa sola saldıran insan âdeta insanlığını unutmuştu. Akif”in deyimiyle “Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta / Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.” Böyle bir zaman ve zeminde âlemlerin efendisi beşeriyetin içinde bulunduğu durumdan ötürü sık sık inzivaya çekilip keyfiyetini bilemeyeceği - miz düşüncelere dalıyordu. Yine böyle bir düşünce ikliminde Hira dağında vahye muhatap olmuştu. Susayan gönüllerin, suya hasret çorak toprakların suya kanma zamanı gelmişti. Allah, yolunu kaybeden insanı doğru yola sevk etmek üzere Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Alak suresinin ilk beş ayetini inzal buyurmuş ve beşeriyet vahiyle tekrar muhatap olmuştu. 








İlk indirilen Kur'an vahyi “Okul” diye başladı. Peygamber Efendimiz, ben okuma bilmem dedi. 
Melek, tekraren “oku” dedi. Bu tekrardan sonra da aynı cevap gelince Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
ifadesiyle “Melek üçüncü defa beni takatim tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaratan rabbinin adıyla oku! O insanı bir alaktan (embriyodan) yarattı. 
Okul İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” 
(Alak, 96/1-5, Buhari, Bed”u”l vahy, 1.) 
Buradaki sıkıp bırakma fillinde farklı bir iş ve farklı bir keyfiyet vardı. Manevi anlamda Allah, 


peygamberini hazırlamıştı. Bu öyle bir hazırlama ki daha sonra “Rahman” olan O'nu “Rahmet” diye takdim edecekti. Gözden uzak tutulmaması ve üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken önemli noktaya gelince, vahyin indirilmeye başlandığı bu dönemde hem Kâbe hem de insanların evleri putlarla doluydu. Lakin Allah, ilk emir olarak git putları kır, parçala demedi: “Oku!” dedi. Şayet sen kitabını, kendini, yaratılmış olan bütün mevcudatı okursan o putlar yıkılmaya mahkümdur ve yıkılacaktır. Diğer önemli bir nokta “oku” emrinin mef'ulü yani okumanın konusu belirtilmemiştir. 
Dilin kendi kuralı gereği önemli bir şeye işaret edilmekteydi. 
Kozmik âlemdeki ayetler olmak üzere her şeyi “Okul”, En önemlisi burada insanın nefsini yani kendini okumaya davet edilmesiydi. Çünkü kendini bilen Rabbini bilirdi. Yunus”un ifadesiyle: İlim ilim bilmektir 

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsen 

Ya nice okumaktır. 


İnsan, kendi iç âlemine yapacağı bu yolculuğun zor ve meşakkatli olduğunu bilip Hakkın iltifatına mazhar olabilmek için bu yoldaki zorlukları göze alması gerekmektedir. İnsanın bu yolculuğunda yol uzun, menzil çok, geçit yok ve fakat derin sular var... Derin ırmak sessiz akar derler, insanın da kendi iç dünyasına yapacağı bu yolculuk deruni ve dahi sessiz olmalı ki nispeten önüne çıkacak büyük dağları büyük bentleri aşabilsin. 
Feridüddin Attar kuşların otuz yıl süreyle sultana (vuslat) varabilmek için düşe kalka yaptıkları yolculuğun sonunda aynaya 


baktıklarında kendilerini görmelerini anlatırken aslında bu hakikate dikkatleri çekmektedir. Zira insan, imtihan için yaratılmıştır. 
Bu imtihanın belki de en zor olanı, kulluk yolunda nefis ile yapılacak olan mücadeledir. İnsanı yaratan ve nefsini tanzim eden kudret, kendisine hem fücuru hem de takvayı ilham ettiğini açıklamaktadır. “Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems, 91/ 7-10.) 





İnsan, iç dünyasına yapacağı bu yolculuğu derinden ve yalnız başına yaparken; Rabbinin huzurunda hesaba çekilirken de yalnız olacağını unutmamalıdır. Bu hâl, kişiyi daha konsantre kılıp yapılan bu eylemi anlaşılır hale getirmede kişiye yardımcı olacaktır. Böylece insan kendisini tanıma fırsatını bulacak ve hatalarını yakından görüp gerçekle yüzleşecektir. Hakikatle yalanı ayırt etme noktasında hikmet penceresinden hayatını gözden geçirip peşinden gittiği yalanlar konusunda da incinecektir. 





Nefisle yapılan bu mücadele, bu derin tefekkür, bu iç seziş, bu gayret, semeresini verecektir. 
Çünkü devam eden ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Oku. Senin rabbin sonsuz kerem sahibidir, ikram eder.” (Alak, 96/3.) Gösterişten, riyadan, reklamdan, propagandadan uzak, kişinin kendini okuması ve bunu rabbinin adıyla yapması Hakkın iltifatına mazhar olacak bir okuma şeklidir. Nitekim her şeyden hakkıyla haberdar olan Yüce Allah, insanın yapmakta olduklarını bilip görmektedir. Ayeti 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kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “De ki: Durmadan çalışın, sizin çalışmanızı Allah da Resulü de müminler de görecektir.” (Tevbe, 9/105.) 


İnsanın kendi gerçeğinin ardına düşmesi hem kendini hem de hakkı anlamasının yoludur. 
Daha ilk ayetle beraber hayatı okumaya çağrılan insan, evvela bunu kendi hayatında tatbik edip anlamlı hâle getirmelidir. 
Şu gerçek unutulmamalıdır. ki insanın davranışlarının yönü yapacağı okuma eyleminin sonucuna göre şekillenmektedir. Bu sebeple okumanın Allah'a götüren bir okuma olmasına dikkat edilmelidir. Zira Allah'ın unutulduğu bir okuma yahut da Allah” unutturan bir okuma Kur'ani bir okuma değildir. Hatta böylesi bir okuma, kişinin kendisini, yaratılışını ve fıtratını unutturabilir. Kur'an konuyla alakalı şöyle buyurur: “Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr, 59/19.) 


İlk indirilen vahiyle beraber Allah insana kâmil insan olmayı hedef gösterip kâmil insan olmanın temel şartı olan iman etme noktasında kişiyi özgür bırakır; “De ki: Gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkar etsin.” (Kehf, 18/29) buyurarak kişiyi kendini okuma ikliminin içine çeker. Bütün bu hakikatler, imtihan için yaratılan insanın hakkı, hakikati, yaratıışını anlamlandırması içindir. 
Hakkıyla yapılacak bu okuma serüveninin sonunda dünya için yapılan büyük kavgaların boşuna olduğu, görünen ve görünmeyen heva ve heves putlarının yıkıldığı fark edilecektir. m 


diyanet Aylık Dergi | Şubat 2021 53 


— — ə DİN TARİH TOPLUM 





ASRA YEMİN OLSUNI 


nsan kendini kuşatan fitri 

özellikleriyle dünyaya gelir. 

Duyularla görünür ve algılanır kabul edilen dış dünyada önce tıpkı bir hayalet edasındadır. Etrafını kuşatan her ne varsa zamanla onların koku ve dokusuyla şekillenir. Duygu ve düşüncelerinin şekillendiği, eylemlerinin bir anlam kazandığı kalıplarla örülür. Bu kalıplar ise insanın yaşantısı boyunca özün- de çekileceği ve aidiyet hissedeceği varlık sebeplerinin mıknatıslarıdır. Bu çekim insanı dünya yolculuğunda insan-ı kâmil zir- 


vesine iletecektir. 
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Yüce Rabbimiz diëer canlillardan özellikte üstün yarattığı insanı türlü nimetlerle donatmıştır. 
Fıtrat özelliklerinin yanı sıra ona öyle rızıklar vermiştir ki insan bu nimetleri doğru ve etkin kullanma aynı zamanda da kaybetmeme eğiliminde olmalıdır. Sorumluluk bilinciyle kuşatılmış insan fıtratı doğru işlediğinde bu şuur, insan nefes aldığı müddetçe çalışacak ve dış dünya ile insan arasında en doğru etkileşimi sağlayacaktır. 


Yeryüzü insan için donatılmış bir rızık âlemidir. Rızık maddi olabileceği gibi manevi de ola- 


bilir. Öyle rızıklar vardır ki gerçek mutluluğun kapısını açan anahtarın dişlilerini oluştururlar. 
Sevgi, şefkat, merhamet, hilm bunların bir kısmıdır. Görünmeyen bu dişliler doğru kapıların aralanmasında en önemli anahtardır. Ruh elbisesini süsleyen her güzel rızık şükrü gerektirdiği gibi bunların yok olmaması için de bir çabanın gerektiği muhakkaktır. Şüphesiz insan için en önemli ve değerli rızıklardan bir tanesi de zamandır. 


Zamanın önemine vurgu yapan Asr suresinin ilk ayetinde bu rızka yemin edilerek Rabbimiz 


tarafından bize önemi bir daha hatırlatılmıştır. Asr kelimesi bazı farklı anlamlara gelir. Bunların içinde mana bakımından en uygun olanı “mutlak zaman” olarak ifade edilenidir. Mutlak zaman her şeyden önce içinde bulunulan ve değeri bilinmesi gereken anı ifade eder. Bu zaman dilimi geçmiş için muhasebe, gelecek için ise yeni güzelliklerin oluşacağı eylemlerin ilk kıpırtılarıdır. 
İçinde bulunduğu zamanı etkin kullanan, kulluk bilinciyle hareket eden insanların zamanı doğru kullanmış olacağı açıktır. 





Zaman, içinde zaman ötesi olan Allah Teala”nın yaratma, yok etme, rızık verme, alçaltma, yükseltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fillerin tecelligahıdır. İnsan açısından da ömür diye ifade edilen bir süreç olmasının yanında oradaki seçimlerinin, imkanlarının ve fırsatlarının alanı olarak ifade edilebilir. Bu yönüyle bakıldığın- da zaman son derece önemli ve dikkat edildiğinde insan için gafletle nefes alıp vermekten kurtulmada en değerli uyarıcıdır. Hüsranı oluşturan insanın kendisidir ve zaman her dönem kutsal ve değerlidir. Çünkü zaman, insan ömrünü ifade etme- de iyi ve kötüyü, güzel ve çirkini, hastalık ve sağlığı, ümit ve ümitsizliği kısacası insan fiillerine şekil veren bütün yönelimlerin kilit noktasını oluşturur. Bu türlü önemli olan bir nimete kayıtsız kalmaması için Peygamberimiz (s.a.s.) de veciz sözleriyle ashabını uyarmıştır: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştir: Sağlık ve boş zaman.” (Buhari, Rikâk, 1.) Bu ihtar doğru kullanılan ve kiymeti bilinenle, ziyan edilmiş arasındaki derin çizgiyi de gözler önüne sermistir. 


Zamanı etkin ve anlamlı kılmada Yüce Allah biz insanlara reçeteyi yine aynı surede göndermiştir. 
Zamanın yanlış kullanımından kaçınmak ve onu etkin ve faydalı kılmak bazı içsel olgulara bağlıdır. Surede ilk olarak imana dehakkını iade etmiş olur ki bu da onun toplum içinde sorumluluk bilincinin yerine getirilmesi sahasıyla ilgilidir. Sure içinde zikredilen iki manevi değer kişi tarafından gerçekleştirildiği takdirde 





ginilmiş ve akabinde salih amel ve irade ile bunu belli etme kısmı tatbik olunmuştur. İnsan için hatları apaçık olan bu kazanç dünya ve ahiret saadetinin ilk basamağını teşkil eder. İman ile hayatını anlamlı kılan insan, salih amelleriyle dünya ve ukba- da kendisine mutluluk verecek geçişler içinde mutlak sona birikim yapmıştır. İnsanın gerçek insan olma yolculuğundaki ilk bilinç durağı ve ona anlam katan en önemli zırhı şüphesiz fıtratına kodlanan imanıdır. İmanla gün yüzüne çıkan bütün ahlaki degerler sayesinde eylemlerinde de olumlu bir yöne gidecektir. 
Erdemli olana talip olma ve onu gerçekleştirme yine aynı kaynağın tezahürüdür. İman ve salih amel Allah Teâlâ'nın kulları üzerinde bir hakkı olup imanla buluşan ve salih amel işleyen insanların bu hakkı sahibine verdiğini ifade edilebiliriz. 


İnsanı hüsrana uğratmayacak ve zamanı verimli hâle getirecek bazı kavramlar da Asr suresinin dikkat çeken kısımlarıdır. Surede zikredilen hakkı ve sabrı tavsiye etmek insanın sosyal kimliği açısından önemli bir manevi değer boyutunu ifade etmektedir. Eğer yapllabilirliëši olan (soyut dejšil tecrübi) bir değerse bu insanı harekete geçirecek bir içgüdü olacaktır. Çünkü Hilmi Ziya Ülken”e göre değer ortak bir manevi alanı ifade ederek, ister içimiz- de ister dışımızda olsun tespit edildiğinde değer olarak ifade edilir. İnsan, hakkı ve sabrı tavsiye ederek diğer insanlara olan 





hem görev nispetinde hem de salih amel sergilemede başarıya ulaşmaya yakınlaştıracaktır. 


İnsanın kurtuluşu için değinilen konular bağlamında Asr suresi için İmam Şafi”nin “Şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı, şu pek kısa sure bile insanlara yeterdi. Bu sure Kur”an”ın bütün ilimlerini kucaklıyor,” dediği nakledilmiştir. 


Yine Mehmet Akif Ersoy'un Asr suresinde zikredilen kavramlara dikkat çektiği dizeleri şöyledir: “Hâlikin nâ-mütenâhi adı var en başı Hak 

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak 

Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken 

Mutlaka süre-i ve”l-Asr” okurmuş bu neden? 

Çünkü meknün o büyük sürede esrâr-ı felâh 

Başta imân-ı hakiki geliyor sonra salâh 

Sonra hak sonra sebât: İşte kuzum insanlık 

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık” 


Ahlaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yol gösterici ve içerdiği öğütlerle mana bakımından oldukça geniş bir içeriğe sahip olan Asr suresi, kısa bir sure olsa da anlam zenginliği olarak insan idrakini oldukça kuşatıcı bir etkiye sahiptir. 
Zamanın değeri ve onu anlamlı kilma noktasında insan için son derece kritik uyaranların olduğu sure, küreselleşme ve teknoloji- nin tahribatıyla unutulan zaman kavramına en büyük nüktedir. m 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nsan dünyaya imtihan 

için gönderilmiştir. Çünkü Allah kimin daha güzel 

amel işleyeceğini sınamak için hayatı ve ölümü yaratmıştir. (Mülk, 67/2) Bu nedenle Allah çeşitli vesilelerle kullarını imtihanlara tabi tutmaktadır: “Andolsun ki biz, korku, açlık, mallardan, nefislerden ve ürünlerden bir miktar eksiltme ile sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 2/155.) 
. Burada insanın imtihanı ile sabır peş peşe ifade edilmekte, imtihanı ancak sabreden kulların kazanabileceği beyan edilmektedir... ” 


Hiçbir insan, başta peygamberler olmak üzere hastalık ve sıkıntılardan uzak tutulmamışlardır. Kaldı ki dünyevi sıkıntılarla 


en çok peygamberler karşı karşıya kalmışlardır. Nitekim âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hz. Peygamber'in (s.a.s.) ömrünün neredeyse tamamı ıstırap ve sıkıntılarla mücadele ederek geçmiştir. 
Peygamberlerin ümmetleri de türlü dünyevi imtihan ve sıkıntılardan nasiplenmişlerdir. Bu 


konuda Hz. Peygamber (s.a.s.),. 


“Musibetlerin çoğu enbiyaya, sonra evliyaya, sonra da derecelerine göre diğer insanlara isabet eder. Kişi dindarlığına göre imtihana tabi tutulur.” buyurmuşlardır. (ibn Mace, Fiten, 23.) 


İnsanlar dünyada farklı yönler- den sınanırlar. Yoklukla * sınanırlar, varlıkla sınanırlar, azlıkla sınanırlar, çoklukla sınanırlar, sevdiklerinden, mallardan eksiltme ile sınanırlar. Bu sınavlar arasında belki en zorlu olanlarından biri de aileyle sınanmadır. Kişinin annesiyle, babasıyla, eşiyle, kardeşiyle, çocuğuyla vb. sınanması da gerçekten dayanılması ve baş edilmesi zor olan sınavların başında gelir. 
Nitekim “Allah, kimseyi evladıyla sınamasın.” deyişi mutlaka yaşanmış acı hatıraların bir sonucudur. Evlat kadar, ana baba kadar, insanın eşiyle sınanması da gerçekten büyük imtihanlardandır. Bu imtihan herkes için zorlu olmakla birlikte herhâlde imtihanların en çetinlerine muhatap olan peygamberler için daha zorludur. Bu zorluğu yaşayanlardan birisi de Allah'ın seçilmiş elçilerinden olan Hz. Lut peygamberdir. 
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Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut'un Hz. İbrahim'in tebliğini kabul ettiği (Ankebut, 29/26), onunla birlikte bereketli ülkeye ulaştırıldığı (Enbiya, 21/71), onun da diger peygamberler gibi âlemlere üstün kılındığı (Enam, 6/86), ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilahi rahmete kabul edildiği (Enbiya, 21/74-75.) 
bildirilmektedir. 


Hz. Lutun peygamber olarak görevlendirildiği ve kendilerine Ashabü”l-Mü'tefike denilen kavmin en belirgin özelliği insanlar arasında livata/homoseksüellik fillinin yaygın olması, daha da vahimi bunun toplumda benimsenmiş, normal bir birliktelik şeklinde algılanır hâle gelmiş olmasıdır. Hz. Lut, bu kötülükle mücadele etmek, gayrimeşru ve sünnetullaha aykırı bir şekilde yaygınlaşan bu fiili engellemek için büyük gayret sarf etmiştir ki Kur'an'da da buna işaret edilir: “Lut'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhsu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.” 
(Araf, 7/80-81.) 
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Ayette de ifade edildiği üzere azmış ve yoldan çıkmış olan kavmi, onun dinlemedikleri gibi kendisini şehirden kovmak üzere tehdit etmeye başladılar. 
İşin ilginç tarafı Hz. Lut'un karısının da eşini dinlemeyip şehir halkından yana tavır aldığı görülmüştür. Tabiatıyla kendi davasını eşine bile kabul ettiremeyen bir peygamberin kavmini ikna etmesi ve onları gittikleri yoldan vazgeçirmesi son derece zordur. Anlaşılan bu da Hz. 
Lut peygamberin imtihanıydı. 
Haddizatında eşinin kendisine inanması tek başına kavminin onun çağrısına tabi olmasını garanti edemezdi. Ancak eşinin kendisini tasdik etmemiş olması onun toplum nazarındaki güvenilirliğine derinden zarar verirdi. 











Eşin, risalete müspet katkısı anlamında diğer peygamber eşleri örnek verileceği gibi bu hususta en belirgin katkının Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) eşi Hz. 
Hatice'den geldiği görülür. Hz. 
Peysamber, tebliğine kimsenin ilgi göstermediği zamanda kendisine ilk önce hanımı Hz. Hatice'nin tereddütsüz inandığını, Kureyş'in davetini yalanladığı sırada onun tasdik ettiğini, hiç 





* Lut kavmi, yapılan ikazları ciddiye almadılar ve kendilerini helak edecek azabın hemen gelmesini istediler. Sonunda Allah (c.c.) ahlaksız kavmi helak etmek üzere üç meleği görevlendirdi. 


kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslam davasına malını harcadığını ifade etmiştir. (Buhari, Menakıbü”l-Ensar, 18,20; Müslim, Fedail, 75.) Allah Resulü (s.a.s.) ayrıca şu sözleriyle kendisine destek vermesi sebebiyle Hz. Hatice'nin değerini açıkça ortaya koymuştur: “Nasıl ki Meryem bütün kadınlara üstün kılınmışsa Hatice de benim ümmetimin kadınlarına üstün kılınmıştır.”, “Cennet kadınlarının en faziletlisi Huveylid”in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran”ın kızı Meryem ve Müzahim'in kızı Asi- ye'dir.” (Müslim, Fedail, 69-70.) 


Hz. Hatice”nin, eşi Hz. Muhammed'e (s.a.s.) sadakati ve desteğinin aksine Hz. Lut'un hanımı ve kavmi kendisinden yüz çevirmiştir: “Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsinizl” (Şuara, 26/160-166.) 


Lut kavmi, yapılan ikazları ciddiye almadılar ve kendilerini helak edecek azabın hemen gelmesini istediler. (Ankebut, 29/28-30.) Sonunda Allah ahlaksız kavmi helak etmek üzere üç meleği görevlendirir. Bu amaçla melekler genç ve yakışıklı birer erkek suretinde önce Hz. İbrahim”e gelip oğlu İshak”ın doğumunu müjdelerler, ayrıca Hz. 


Lut kavmini helak etmek üzere geldiklerini haber verirler: “Elçilerimiz: Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. 
(İbrahim) dedi ki: Ama orada Lut var! Şöyle cevap verdiler: Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna, o, (azapta) kalacaklar arasındadır.” (Ankebut, 29/31-32.) 





Melekler, Lut'un yaşadığı yere gelince Lut daha önce hiç görmediği bu yabancıları evinde misafir eder. Diğer taraftan onun misafirlerinden haberdar olan halk toplanıp evi kuşatır ve ahlaksız niyetlerini gerçekleştrmek üzere misafirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Hz. Lut kavmine kendisini misafirlerin yanında rezil etmemelerini, isterlerse kızlarıyla evlenebileceklerini, ancak misafirlerden vazgeçmelerini söyler. Fakat onlar Hz. lut'a, başkalarının işine karışmaktan ve yabancıları evine almaktan kendisini menettiklerini hatırlatarak isteklerinde ısrar ederler. 
(Hud, 11/77-80.) 


“Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler. (Çünkü genç erkekler suretinde gelen melekler onların eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı.) 
(Lut) onlara: Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın, Allah”tan korkun, beni rezil etmeyinl dedi. Biz seni, el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler. (Lut:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), 











* Karısıyla imtihan edilen Hz. Lut 
Allah'ın emrine uyup kendisini inkâr edenleri 
-içlerinde karısı da olsa- terk edip imtihanı kazanırken, karısı ise davet elçisi eşine 

karşı çıkıp sapkın kavmine uymakla imtihanı kaybetmiş oldu. 





dedi.” (Hicr, 15/67-71) Bunun üzerine melekler Allah'ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terk etmesini, sabaha yakın azabın gelece-Bini, karısı dâhil kavminin helak edileceğini bildirirler: “Melekler dediler ki: Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. 
Onlara vadolunan (helak) zamanı, sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?” (Hud, 11/81.) 


Hz. Lut ve kendisine tabi olanları şehirden çıktı. Yanında ken- 


ALLAH'IN ELÇİLERİ ə 


disine inananlar ile ailesinden kızları bulunuyordu. Ancak eşi ona itibar etmemiş, kendisine karşı çıkan sapkın toplulukla birlikte kalmayı tercih etmiş, bu şekilde Hz. Lut'un ailesi inanç açısında parçalanmıştır. 





Neticede sabaha karşı şehrin altı üstüne getirilmiş, insanların üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırılmış. Ona karşı çakan karısıyla birlikte Hz. 
Lut'un kavmi tamamen helak edilmiştir. (Hud, 11/81-83.) 


Hasılı Hz. Lut, Sodom şehri halkına peygamber olarak gönderilmişti. Bu şehir halkı başka hiçbir milletin yapmadığı bir fuhşu (homoseksüellik) yaygın bir şekilde yapıyorlardı. Hz. Lut peygamberin nasihatlerini dinlemediler, kötülüklerine devam ettiler. Nihayet Hz. Lut Peygamber kendine inananlarla beraber geceleyin şehri terk edince kavmi zelzele, başlarına yağan müthiş taş ve yağmur ile helak olup gittiler. İşte küfrün ve fuhsun sonu böyle neticelendi. 
Karısıyla imtihan edilen Hz. Lut Allah'ın emrine uyup kendisini inkâr edenleri —içlerinde karısı da olsa- terk edip imtihanı kazanırken, karısı ise davet elçisi eşine karşı çıkıp sapkın kavmine uymakla imtihanı kaybetmiş oldu. Nitekim Kur'an da bu hususa işaret eder: “Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! 
Denildi.” (Tahrim, 66/10) m 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TÜRKÇENİN SÜT DİŞLERİ: YUNUS EMRE ŞİİRİ 


| Emin GÜRDAMUR 





“Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin Ne güzel biçmişti gök ekinini” 


Cemal Süreya 


On üçüncü yüzyılda başlayan Moğol istilası, Müslüman coğrafyalarda yıkıcı tarihsel sonuçlar doğurmakla kalmamış, Sezai Karakoç'un ifadesiyle Anadolu'nun ruhunda bir “metafizik yara” açmıştı. Selçuklular tarih sahnesinden çekilince kaos bölgeyi cehenneme çevirmiş, birkaç yüzyıl önce Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden halk, derin bir karamsarlığa sürüklenmişti. Türk şiirinin kutbu Yunus Emre işte bu sosyal, siyasi, ekonomik depremin bağrında berrak sesiyle ortaya çıkarak insanları iyileştirmeye, kendi içlerine bakmaya, hakikatin izini sürmeye, nefislerini olgunlaştırmaya davet etmiş ama en önemlisi de kullandığı dille çok daha büyük bir istikbale hazırlamıştır. Bu dil, istikbalde bir cihan devleti etrafında kenetlenecek o Müslümanların yine bir cihan diline dönüşecek saf, arı duru Türkçesiydi. 


Derviş Yunus, bir yıkım anında, gölgesi emniyetli bir ağaç misali ortaya çıkmıştı. Peki, halkın diliyle konuşan bu ağacın tohumunu bu zor günler için Anadolu'ya hangi bilgelik rüzgârı savurmuştu? Tasawufi düşüncenin Anadolu'ya yerleşmesinin, on bir ve on ikinci yüzyıllarda buraya göç eden Türk boylarındaki Ahmet Yesevi ekolüne ve diğer Türkistan menşeli tekkelere mensup şeyh ve dervişler yoluyla gerçekleştiğini biliyoruz. Ayrıca insanların kaos ortamında tekkelere akın etmesi, dış dünyada bulamadığı süküneti iç dünya- 


larında kazanmaya çalışması, tekkelerin Anadolu'da yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştı. 
Fakat Yunus Emre'nin tasavvufi düşünceyi halkın seviyesine indirmesi, bunu yaparken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle “birdenbire Türkçenin ortasında saf altın gibi külçelenen” bir ses kullanmasını anlayabilmek için hikâyeyi biraz geriden almamız icap ediyor. 


Türkler Müslüman oldukların- da, kendilerinden önce İslami kültürle yoğrulmuş, kıvam ve terkip kazanmış iki egemen dille karşılaştılar: Arapça ve Farsça. Nitekim o çağlarda bu dillerin bilim ve sanat alanındaki popülaritesi Müslümanların yaşadığı coğrafyayla sınırlı kalmayıp komşu medeniyetleri de etkileyecek seviyeye ulaşmıştı. Selçuklular, 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup ederek İran ve Kuzey Afganistan bölgelerin- de hâkimiyet kurunca İran koridoru Türklerin eline geçmiş, böylece Oğuzlar, Harezm'den akın akın Suriye, Anadolu ve Azerbaycan coğrafyalarına göç etmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında ise bu göç tamamlanmıştır. Bu sırada İranlıların ürettiği, estetik değeri yüksek Fars şiiri, sadece Selçuklularda değil, sarayla inişli çıkışlı ilişkiler geliştiren Anadolu beylikleri nezdinde de itibar görmüştü. 
Türk saraylarında Türkçe konuşulduğu hâlde yazışma dili Farsça ya da Arapçaydı. Beyler, saraylarında Şahnameler okutur, şair ve ediplerden Farsça ve Arapça eserler yazmalarını talep ederlerdi. 
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Dillerin kucaklaşması 

Dil her şeyden önce yaşayan, değişip dönüşen canlı bir organizma olarak insanların yaşam ve düşünce tarzıyla kesintisiz alışveriş içindedir. Dilin imkan ve sınırları, o dili kullanan toplumlardaki düşüncenin sınırlarını da belirler. İslamiyet, yalnızca vahye muhatap olan Arapçayı değil, Farsça ve Türkçeyi de derinden etkilemiştir. 
Turan Koç, Pehlevi Farsçasıyla Sadi, Attar, Mevlana gibi büyük şairlerin kullandığı Farsça arasında büyük bir fark bulunduğunu, ima, işaret ve çağrışımları kökten değiştiren bu sürecin İslamiyet öncesi Türkçeyle Müslüman Türklerin dilinde de açıkça görüldüğünü söyler. İslamiyet'ten sonra ne Arapça ne Farsça ne de Türkçe kendisi kalabilmiştir. İskender Pala, on beşinci yüzyılın yüksek kültürüyle yoğrulmuş Fars edebiyatının yarı yarıya Türk kimliği taşıdığını; İran için Acem'den alınan şiirin, Herat'tan veya Semerkant'tan alınmış anlamına geldiğini dile getirir. (iskender Pala, Şiirler, Şairler, Meclisler, İstanbul: Kapı, 2012, s. 6.) Şairlerin hükümdarlara Farsça eserler sunmasının arka planında Batılı kimi araştırmacılar, “hazır söyleyiş kalıpları ve hazır üslup” kolaylığının yattığını tespit eder. 








Bu yüzyıllarda aynı medeniyetin üç dili olarak Arapça, Farsça ve Türkçenin iç içe geçtiğini görürüz. Kucaklaşma, geçişken siyasi sınırların ve felsefi birlikteliğin paralelinde şekillenir. İslam düşüncesi, kurduğu tevhid paradigmasına benzer şekilde dilleri ve onların içindeki yaşam damarlarını da birbirine bağlar; sözcüklerin üzerinde, gönülle 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konuşulan bir üst dil inşa eder. 
Bunu en güzel şekilde Mevlana anlatır: “Nice Hintli, nice Türk vardır ki dildeştirler. Nice iki Türk de vardır ki birbirlerine yabancı gibidirler. Şu hâlde mahremlik dili bambaşka bir dildir. Gönül birliği dil birliğinden daha iyidir. Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.” (Mevlana, Mesnevi 1, Çev. Veled İzbudak, MEB, 1991, s. 97.) Ülkelerin kozmopolit yapısı, devletler için dil ve kimlik meselesini İslam ortak paydasında çözmeye sürüklemişti. 
Söz gelimi Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim”in Farsça şiir yazarken amansız rakibi Şah İsmail'in Türkçe şiirler yazması, dönemin ruhuna özgü, bugünkü modern ulus mantalitesiyle anlaşılması güç bir misaldir. 


Bununla birlikte Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud, Ali Şir Nevai ve Karamanoğlu Mehmed Bey gibi farklı çevrelerden kimi isimler Türkçenin önemini erken dönemde fark etmiş hatta Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lugati't-Türk adlı sözlüğünde Araplara Türkçeyi öğretmeyi amaçlamıştır. Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Harizmşahlar döneminde Türk kökenli şairlerin, şiirlerini Farsça yazdıkları; Türkistan doğumlu Farabi ve İbn Sina'nın, eserlerini Arapça kaleme aldıkları; on üçüncü yüzyılda İbn Arabi, Mevlana, Evhadeddin Kirmani, Sadreddin Konevi, Fahreddin Iraki gibi ünlü mutasavvıfların Arapça ve Farsçayı tercih ettikleri göz önünde bulundurulduğunda on dördüncü yüzyıla kadar üç dilin kucaklaşmasından ilim ve sanat alanında en az nasiplenenin Türkçe olduğu anlaşılır. 
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Halkın Türkçe baskısı 


Türkçe İslami bir ruh kazanmakla birlikte ilim ve sanat çevrelerinden ziyade halk arasında, ozanların dilinde, çarşı pazarlarda popülerliğini korumaktaydı. Bütün bunlar, Anadolu”da Türkçe konuşan halkın Arapça ve Farsça ilmi eserlere bigane kalması sonucunu doğuruyordu. Örneğin Yunus Emre”yle aynı yüzyıllarda yaşayan Âşık Paşa, Garipname'sinde eserini neden Türkçe yazdığı- 


° Türk siirinin kutbu Yunus 
Emre iste bu sosyal, siyasi, ekonomik depremin bašrinda berrak sesiyle ortaya çıkarak insanları iyileştirmeye, kendi içlerine bakmaya, hakikatin 

izini sürmeye, nefislerini olgunlaştırmaya davet etmiş ama en önemlisi de kullandığı dille çok daha büyük bir istikbale hazırlamıştır. 





nı anlatırken; Türkçenin kimse tarafından kullanılmadığı için Türklerin tasavvufu iyi bilmedi-Bini, eserini Türkler de tasavvuf yolunun yüceliklerini öğrensinler diye yazdığını açıklar. Mesela yapılan araştırmalarda Anadolu Selçukluları döneminde 
230 eser telif edildiği, bu eserlerden 145'inin Farsça, 68'inin Arapça, 15'inin Türkçe, birkaç eserin de Süryanice ve Ermenice olduğu tespit edilmiştir. (Ahmet Kartal, “Anadolu Selçuklu Devletinde Dil ve Edebiyat”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2008, sayı: 2, s. 99.) 


Selçukluların yıkılmasının. ardından Türkçe konuşan Anadolu halkı diline sahip çıkmış, aydın ve sanat çevrelerini Türkçe yazmaya zorlamış, başka dillere itibar etmemiş, örneğin Arap ve Fars kaynaklı cenknamelerin Türkçeye çevrilerek yeniden uyarlanmasını, söylenip yazılmasını bir nevi icbar etmiştir. Türkçenin Anadolu'da yeniden devlet ve edebiyat dili olmasının arkasında halkın bu baskısının yattığını söyleyen Nihad Sami Banarlı, “Türk halkı, her türlü yabancı tesirlere karşı koruduğu ve yaşattığı Türkçe ile bir taraftan İslami bir halk edebiyatı meydana getirirken bir taraftan da lisanını aydınlarına kabul ettirmek, hiç olmazsa unutturmamak yolunda yüksek vazife görmüştür.” der. (Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1, MEB, 1987, s. 225.) 


Toprağa bağlı bir Türkmen dervişidir Yunus. Onu modern dönemde Türkiye'ye ve özellikle Türk akademisine kazandıran Fuad Köprülü'nün ilk bulgularının aksine ümmi değildir; eğitimli, entelektüel donanıma sahip, mektep medrese gör- 


müş, tasavvufi düşünceyi kâmilen zihninde yoğurmuş, kıvama getirmiş, bununla yetinmeyip halkın anlayacağı şekilde muhteşem bir kolay söyleyişle şiirleştirmiştir. Yunus Emre sadece dilde değil, yaşayışta da halkın yanındadır. Saray çevrelerinden, makam ve güç sahiplerinden uzak durur. Tıpkı onun temsil ettiği ruhu bir buçuk asır önce Horasan'da dalgalandıran Ahmet Yesevi gibi. Ahmet Yesevi'yle Yunus Emre arasında, dil ve düşünce bakımından yoğun benzerlikler vardır. Ahmet Yesevi'nin Horasan'da yaktığı aşk, hikmet ve hoşgörü temelli dindarlık ocağı diyarı Rum'un mayalanmasına, Yunus'un ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Onu, yıkım esnasında Anadolu'da birdenbire ortaya çıkan ağaca benzetmiştik. O ağacın tohumunu müritlerini, alperenlerini, gazi dervişlerini akın akın Anadolu'ya gönderen Hace Ahmet Yesevi'den başkası savurmamıştır. 





Gürül gürül bir kaynak 

Yunus Emre, konuşma dilinin Türkçe, yazı dilinin Arapça ve Farsça olduğu bir dönemde Türkçe şiirde çığır açmıştır. Bu çığır iki yüzyıl sonra yani on beşinci yüzyılda edebiyat dilinin Türkçe olmasının ilk adımı; 





Anadolu'da sonraki yüzyıllar- 





da zenginleşip gelişecek halk edebiyatının, tekke ve tasavvuf şiirinin on üçüncü yüzyıldaki en gür kaynağıdır. 


Yunus Emre, Türkçeye aşkın bir ruh kazandırmış, dili bir baştan bir başa ilmek ilmek örerek Müslümanlaştırmıştır. O, tasavvuf felsefesinin mektep medrese görmemiş halk kitleleri arasında yaygınlaşmasını, öğrenilmesini sağlamıştır. Yunus Emre'nin en güçlü temsilcisi olduğu âşık tarzı şiir sonraki yüzyıllarda, divan edebiyatıyla aşık atacak kudrette örnekler ortaya koyacaktır. Büyük şehir merkezlerinde, meddahlar, kıssahanlar, şahnameciler, cenknameciler umumi yerlerde onun şiirlerini söylemiş, bazen klasik İslami bestelerle okumuş, şehir ve köylerde bu şiirler dilden dile aktarılarak yayılmıştı. Fuad Köprülü, Yunus'un sade bir dille ifade ettiği Türkçe fikirlerin Mevlana'nın Farsça şiirlerinden farklı olmadığını söyler. Yunus Emre'nin şiirleri, İslam'ın temel kaynaklarını temsil eder: “Yunus'un neşrettiği tasavvufi ahlak, evvela herkesi Kur'an ve hadise uymaya, şeri esaslara en ufak teferruatına kadar riayete davet eder; çükü tarikatın 


usulü esası şeriattır.” (Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: DİB, 1976. s. 301.) 


Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre Türkçenin en büyük şairi Yunus Emre'dir. O daima tek başınadır. 
Mevlana büyük bir saltanattır ama onun arkasında, kendisinin son dalı olduğu büyük bir şecere vardır. Fakat Yunus'un hanedanı kendisiyle başlar. Uzak ve arkaik akrabası Ahmet Yesevi'yle arasındaki benzerliği “dil zevkinin aydınlığı”nda saklıdır. Tanpınar, Yunus'tan sonra gelen Baki, Nefi, Nedim, Fuzuli, Şeyh Galip, Haşim ve Yahya Kemal gibi isimleri onun devamı olarak nitelendirir. 
Yazının başında Yunus Emre'nin Türkleri bir istikbale, bir cihan devleti mefküresine hazırladığını söylemiştik. O bahiste son sözü yine Tanpınar söylesin: “Ben Orhan Gazi'yi ve onunla beraber ikinci imparatorluğu kurmağa çalışanların hiçbirini Yunus'tan ayıramadım. Ne zaman Orhan Gazi'nin çehresine biraz eğilsem, orada Yunus Divanı'ndan aksetmiş çizgiler görürüm ve bütün o fütuhatların arkasında bu ruh kasırgası ile Türkçede doğan yapıcı değerler dünyasını selamlarım.” 
demiştir. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh, 2016, s. 136,138) m 
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$ö KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT e— 





Kafama takıldı Hocam, Kur'an Arap diliyle olduğuna göre acaba sadece bu dili konuşanlara mı indirildi? Ateistler tam da bu noktadan Kur'an'ı eleştiriyorlar. Kur'an'ın Arapça olması onun yerelliğini ve belli bir kavme aidiyetini gösterir diyorlar. Arapça olarak Mekke'ye indirilen bir kitabın evrensel olması ve bütün insanlar için bağlayıcı olması nasıl açıklanabilir? 


İlk okuduğumuzda ciddi bir soruyla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Hatta bazıları bu soruya cevap verilemeyeceği vehmine kapılmışlar. Bunlar ya dünya tarihini bilmiyorlar ya da bizim bilmediğimizi sanıyorlar. Bütün milletleri Amazon ormanların- da yeni bulunmuş kavimler gibi düşünüyorlar. Eğer böyle olsa haklı olabilirler. Ama böyle degil. Yüzyıllardır insanlar birbiriyle iletişim ve etkileşim içinde. 
Irklarının ve dillerinin farklı olması bu iletişim ve etkileşime engel teşkil etmemiş. Sosyoloilde “kültür değişimi” diye bir kavram var. Kültür değişimi, milletlerin hatta medeniyetlerin birbirinden etkilenmesi yani bir kültür alışverişi. Medeniyet tarihçileri, hiçbir kültür ve medeniyetin sıfırdan kurulamayacağını, aralarında geçişlerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederler. Medeniyetlerin en önemli kurucu gücü ticari faaliyetler. Ticaret bir alışveriş işi. Nitekim ticari faaliyet alanı geniş olan milletlerin medeniyet kurmada öncü oldukları bir gerçek. Ticaret sadece somut mal alımı değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet aktarımı. 
Bu değişim olumlu olduğu gibi olumsuz da olabiliyor. Mekke'nin dışarıdan gelen farklı milletlere mensup insanlar tarafından kurulması, Hz. İbrahim ve İsmail'in getirdiği hak dini benimsemeleri olumlu. 
Sonrasında ticari yolculuklar- da diğer milletlerde gördükleri putları Mekke'ye taşıyarak putperestliği kabullenmeleri ise olumsuz. Daha eskiye gidersek Mekke insansız bir bölgeydi. 
Sonradan yerleşim alanı oldu. 
Hak din oranın ilk diniydi. Ticari ilişkiler sonucu etkilenmeyle putperestlik oluştu. Bütün bu gelişmelerin hiçbirine dil ve millet farkı engel olmadı. Bir de kiliç zoruyla İslamlaşma iddiası var. Bunun doğru olmadığının kanıtı, Uzak Doğu Müslümanları, Malay adaları başta olmak üzere Hindistan'ın okyanus kıyılarına İslam ticaret yoluyla 





KUR'AN 
ARAPLARA MI 
İNDİRİLDİ? 


gitmiş ve yayılmış. Bu milletler o gün de Arapça konuşmuyorlardı bugün de konuşmuyorlar. 
İşte bu, dil farkının evrenselliğe engel olmadığının açık kanıtı. 
Müslümanlar fethettikleri yerlere bir dil dayatmasında bulunmadılar. Ama Batılı zorbalar, işgal ettikleri bölgelere kendi dillerini zorla kabul ettirdiler. 
Bugün hâlâ birçok ülkede Batılı dillerin resmi dil olması bunun göstergesi. Bugün evrensel kabul edilen dillerin arka planında sömürge zulmü söz konusu. 





Hocam biz Türkler demiştik siz bütün milletleri saydınız. 


İslam sadece Türklere değil, bütün milletlere gelmiş bir din. 
Türkler özelinde de konuşsak aynı sonuç çıkar. Türklerin varlik ve tarih sahnesinde çıktıkları andan bugüne kadar dışarıdan etkilenmeden sadece kendi dil imkânlarıyla bir dine sahip olduklarını söyleyebilir miyiz? 





Tam da soru bu. 


Bu soruya net ve kesin cevap verebilmek için elimizde yukarıda söylediğimiz şekilde oluşmuş bir dinin olması gerek. 
Hâlbuki Türkler yerleştikleri bölgelere, karşılaştıkları milletlere göre din, kültür ve mede- 


niyet sahibi olmuşlar. Türklerin sıfırdan kurup sürdürdükleri bir kültür ve medeniyetten söz edilemeyeceği gibi bir dinden de söz edilemez. Bu sadece Türkler için değil, Kürtler, Araplar, İngilizler, Yunanlılar için de geçerli. Hatta bütün medeniyetler için söz konusu. 


Öyleyse hiçbir milletin kendine özgü ve özel bir dininden söz edilemez. 


Öyle tabii. Tahrif edilerek bir ırkın dini hâline getirilmiş Yahudiliği örnek gösteremez kimse. 
Hz. Musa'nın sadece Yahudilere değil, aynı ırktan olmayan Firavun ve halkına da peygamber gönderildiği Kur'an'da belirtilir. “Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve çevresine gönderdik ve onlara şöyle dedi: “Ben âlemlerin Rabbi”nin elçisiyim.” 
(Zuhruf, 43/46.) ayeti buna delil, Buna göre sadece bir millete ait kültür ve medeniyetten söz edilemeyeceği gibi dinden de söz edilemez. Çünkü İngiliz şair ve kültür adamı Eliot”un dediği gibi “Kültür dinin tecessüm etmiş hâli”. Öyleyse kültürle din arasında doğal ve zorunlu bir iç içelik söz konusu. Kültürü, dini ve medeniyeti birbirinden ayırmak çok mümkün değil. 
Bugün Batı medeniyeti kaç ayrı dilin konuştuğu millet tarafından temsil ediliyor? Bu, İslam medeniyeti ve eski Roma medeniyeti için de geçerli. İslam, Hristiyanlık ve Budizm gibi çok geniş coğrafyalara yayılmış dinlere baktığımızda bunların yayılmasına dilin engel olmadığı ortada. Ama bu dinlerin orijinal metinlerinin hepsi belli bir dilde. Bunun sebebi de her din belli bir kişiden, gruptan veya milletten neşet eder, yayılır ve evrensel hâle gelir. 





Aslında ideolojiler de böyle değil mi? 

Ateistlerin neredeyse baş tacı ettikleri komünizm, sosyalizm ve anarşizm gibi ideolojilerin ilk metinleri belli bir dilde üretildi. Sonra tercümeler ve farklı dillerdeki yorumlarıyla yayıldı. 
Karl Marks'ın İngilizce yazması bu ideolojinin Rusya'da kabul edilmesine engel teşkil etmedi. 
İnsan ürünü din ve ideolojiler için engel teşkil etmeyen dil farklılığının İslam için engel görülmesi, ya cehalet ya da kasıtlı bir saptırma olsa gerek. 


İyi ama birçok ayet Kur'an'ın Arapça bir kitap olduğu ve ümmü”l-kura denilen Mekke”de indiğini söylüyor. 

Herhalde öyle söyleyecek. 
Dünyadaki her olgu ve olayın bir başlangıç zamanı, başlama noktası ve başlama hali vardır. 
Buna göre Kur'an on dört asır önce, Mekke denilen beldede, Arapça olarak inmiş bir kitap. 
Bunlar Kur'an'ın sahihliğinin, gerçekliğinin ve ilk muhataplarının anlayacağı bir dilde indirildiğinin belgesi. İlk iniş yerinin bir bölge, dilinin bir kavmin dili olması onun evrenselliğine engel değil. Az önce belirttik. 
Bu mantık kültür ve medeniyet aktarımının hatta milletlerarası tecrübe aktarımının imkânsızlığını iddia etme anlamına gelir. 
Bütün milletler, Amazon yerlileri gibi yaşamaya mahküm edilsin demek. İnsanlar insanlardan hatta hayvanlardan çok şey öğrendi ve öğreniyor. Habil öldürdüğü kardeşini gömmeyi bir kargadan öğrendi. Karga- nın dilini mi biliyordu? İcatların birçoğunda hayvanların örnek alınması söz konusu. Yüce 





KAFAMA TAKILANLAR ə —— 


Allah'ın Kur”an”ın sahihliğini, gerçekliğini ve insanlara hitap eden bir kitap olduğunu gösteren ayetlerini çarpıtıp ondan tam tersi yerellik ve ırkçılık çıkarmak ancak inançsız bir zih- nin eseri olabilir. 


Kur'an'ın evrensel olduğunu nereden anlayacağız? 


Öncelikle kendi beyanından ardından on dört asırlık uygulamasından. Bakara suresinde Kur'an'ın “bütün insanlara hidayet rehberi” (Bakara, 2/185.) 
olduğu belirtiliyor. Ayrıca “Biz, müjdeleyesin ve uyarasın diye seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik.” (Sebe, 34/28.) ayeti de açıkça Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bütün insanlara peygamber gönderildiği bildiriyor. Demek ki hem Hz. 
Muhammed (s.a.s.) bütün insanlığa gönderilmiş peygamber hem de Kur'an bütün insanlara indirilmiş ilahi kitap. Uygulama da buna uygun gerçekleşmiş. 
Hz. Peygamber sadece Mekke”de Arap soyuna ait olanlara değil bütün insanlara hitap etmiş. Mekke panayır yerine gelen her milletten insana İslam”ı duyurmayı görev bilmiş. Medi- ne döneminde ise İranlı, Rum ve Habeşli her ırktan ve renkten Müslüman olanlar var. Ayrım yapmaksızın Bizans, İran, Mısır gibi dönemin en güçlü devlet adamlarına yazdığı davet mektupları bu dinin bütün milletlere gönderildiğinin tarihi belgeleri. Bunlar gizli saklı değil, bilinen gerçekler. Bütün bu gerçeklere rağmen hakikati saptırıp Kur'an'ı bir millete, belli bir zamana ve mekâna aitmiş gibi görmek ve göstermek dini, kültürü ve medeniyeti tam olarak anlamamaktan olsa gerek.m 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——e ÖNCÜ ŞAHSİYETLER 





ABDÜLKERİM EL HATTABİ 





Koray ŞERBETÇİ 





e şgalciler kadı efendiyi tutukladıklarında aslında İslam âleminin “Mağrip” adını verdiği beldenin en batısında, XX. asrın dehşetli ikliminin Müslümanların izzet ve hürriyet güneşini söndürmek isteyenlere karşı bir direniş kıvılcımını yangına çevirdiklerini bilmiyorlardı. 
Peki, kimdi bu kadı efendi? 














Afrika'nın kuzeyinde Mısır'dan başlayan, Mağrip yani güneşin battığı iklimi Atlas Okyanusu ve Akdeniz'i aynı anda selamlayarak sona erdiren Fas olarak bilinen bu beldenin Rif bölgesindeki Ecdir şehrinde 1882 senesinde dünyaya gözlerini açtı Muhammed bin Abdülkerim El Hattabi. 


20005. 


Başarılı bir genç 


Kendisi Müslümanların zor yıllarında bu dünyaya gelmişti. 
Ama aslında kendi hayat ikliminde bu zorluğu hissettirmeyeceği rahat imkânlara sahipti. 
Mesela kendisi yaşadığı bölgenin güçlü Berberi kabilesi Beni Vuryagel'in hatırı sayılır üyelerinden birinin oğlu idi. Bu zeminde yaşayan Hattabi, iyi bir eğitim alacak imkânlara sahipti. Öyle de oldu. 


Abdülkerim Hattabi çocukluk yıllarında kendi topraklarında geleneksel bir eğitim aldı. Daha sonra gençlik yılları geldiğinde yüzünü Batı iklimine çevirdi ve İspanya'da üç yıl boyunca üniversiteye devam etti ve burada üniversite diplomasını aldı. 





Hattabi, İspanyol nüfuzu altındaki Fas'ta pek çok kişinin imreneceği bir hayat yaşamaktaydı. İspanya'da aldığı yüksek eğitimden sonra öğretmen oldu ve Melilla'da 1907-1913 yılları arasında Müslüman toplumuna dersler verdi. 1910 yılına gelindiğinde çok iyi derecede İspanyolca ve Fransızca bildiğin- den İspanyol eğitimini organize eden Sivil İşler Merkezi'nde çevirmen ve editörlüğe başladı. 
Hatta öyle bir başarıya sahipti ki, İspanyol gazetesi Telegrama del Campagne için muhabir olarak çalışan Abdülkerim Hattabi'nin, gazetede Arapça olarak yazdığı yazıları yayımladığı bir köşesi bile vardı. 





Bu çalışkan ve zeki insan kariyer basamaklarını hızlı çıkmaktaydı. 1915 senesine gelindiğinde 


otuz iki yasinda kendisi Melila bölgesinin baş kadısı olarak tayin edilmişti bile. Ama tam o noktada bir kırılma yaşandı. 
Dünyaya bakisinda ve kendi bulunduğu noktada bir Müslüman olarak haksızlığa karşı geliştireceği tutumun inşa edileceği kırılmaydı bu. 


Büyük kırılma 


Başkadı olarak görev yaptığı sırada ülkesindeki İspanyol egemenliğine ilişkin görüşleri de değişmeye başlamıştı. Başlayan zihinsel kopuş bir süre sonra öfkeye o da işgalcilere karşı dik duruşun sergileneceği hamleye dönüşecekti. Ama kendi kontrollerindeki bir bölgenin başkadısının kendi yönetimleri- ne karşı çıkmasını İspanyol işgalciler elbette hoş görmediler. 
Bunun üzerine adalet dağıtan kadı efendi birden kendisini işgalcilerin mahkemesinde yargılanırken buldu. 


Fakat mahkemede eğilmedi, sözü dolaştırmadı, af dilemedi. 
İşgal yönetiminin yargıçlarının gözlerinin içine baka baka İspanyol hâkimiyetindeki toprakları onlardan geri almaya niyetli olduğumu dile getirince hüküm verildi ve kendisi tutuklanarak hapishaneye gönderildi. 


El Hattabi tutuklanmasından aylar sonra hapisten kaçmaya teşebbüs etmiş ve bu teşebbüsü hastanede sonuçlanmıştır. 
Tekrar hapishaneye döndüğün- de böyle inatçı ve sert diklenme yerine ülkesinin özgürlük mücadelesinin sürdürebilmesi için 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daha akıllıca bir yol izlemesi gereğini düşündü. Yeni tavrı sonuç verdi ve mahkümiyet şartları gevşetildi. Babasının hasta olduğunu haber alınca maddi kefaleti ödeyerek şehir dışına çikabildi. 





İşte tam bu noktada vereceği mücadelenin fikir örgüsünü kafasında biçimlendirmeye başladı. Karşısındakiler kimdi? Ne için mücadele edecekti? Dahasi bu mücadeleyi nereye kadar sürdürecekti? 


Tüm bu cevap bekleyen sorular, Fas'ın Rif bölgesinde baslayacak ama tüm Müslümanlara model olacak bir mücadelenin isaretiydi. Abdülkerim Hattabi zihninde mücadelesinin sinirlarını çizerken resmini şöyle tamamlıyordu: “sömürgecilerin zaferi, dünyanın en uzak ücrasında da olsa bizim için bir yenilgidir. Dünyanın her neresinde olursa olsun özgürlüğün zaferi, bizim de zaferimizdir.” 


Direniş başlıyor 


İspanyol yönetimi altında Fas aynı zamanda bir politik istikrarsızlıklar iklimiydi. Bu durum sömürgecilerin işine gelmekteydi. Hatta İspanya, el altından bölgedeki aşiretleri birbirine düşüren bir siyaset takip etmekteydi. El Hattabi'nin direnişe dair süreci ilk okuması ve hamlesini gerçekleştirmesi bu çerçevede gerçekleşti. İspanyolların bu istikrarsızlaştırıcı siyasetine karşı hamle olarak Rif bölgesinde sömürgecilere karşı biriken öfkeyi harekete geçirdi. 














Öncelikle aileden gelen nüfuzunu kullanarak bölgedeki kabileleri ortak mücadeleye ikna etti. Ardından silahlı bir güç oluşturdu. İspanyol sömürgeciliğine karşı cihat başlattı. 
1920'de yaklaşık iki yüz kişiden oluşan Müslüman direnişçilerle sömürgecilere karşı ilk hamlesini yaptı. Yapılan saldırı ile stratejik önemdeki Tafersit'i ele geçirildi. Bu bağımsızlığa giden yolun ilk adımı olacaktı. 
Bu küçük ama önemli zaferle İspanyol sömürge idaresinin şimşeklerini üstüne çekti. Ama artık direniş çok kararlıydı. Halkın arkasında kenetlendiği Hattabi 1921 senesinde General Silvestre komutasında üzerine gönderilen İspanyol birliklerini Enval (Annual) savaşında kelimenin tam anlamıyla hezimete uğrattı. Öyle ki yaşanan bozgun sonucu İspanyol general Silvestre intihar ederken yirmi beş bin İspanyol askerden sadece altı yüzü kaçarak hayatını kurtarabildi. Müslüman direnişçiler İspanyol ordusunu Melilla'ya kadar kovaladı. 


Rif Cumhuriyeti kuruluyor 


Abdülkerim Hattabi, İspanyol sömürgecilerine karşı kazandığı bu önemli zaferin sonuçlarının uzun vadeli olması için bağımsızlık mücadelesini devletleştirme yoluna gitti. Bu noktada hem sömürgecilere karşı bir tutum sergiledi hem de Fas Sultanlığına karşı çıktı. Fas'ın Rif bölgesinde yepyeni bir yapılanmaya gitti. 





Enval Zaferi'nde çok az bir zaman sonra Abdülkerim, Kuzey Afrika'nın ilk cumhuriyetini ilân 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etti. Artık direniş, Rif Cumhuriyeti olarak ete kemiğe bürünmüştü. Abdülkerim Hattabi kendisine “Sultan” unvanının verilmesini reddedip sadece “Emir” unvanını aldı. Bu unvan Fas sultanından da bir kopu- şu simgeliyordu. Ama kendisi tutumunu şu sözleriyle hemen açıklığa kavuşturdu: “Benim niyetim emir ya da hükümdar olmak değil, sadece ve sadece vatanımda hür yaşamaktır.” 


Hemen bir hükümet kuruldu. 
Rif Cumhuriyeti'nde bir hükümet vardı ama bir de hükümeti denetleyecek meclis oluşturuldu. Meclis, bölgede bulunan kabile liderlerinden ve temsilcilerinden O oluşuyordu. 








* Emir Abdülkerim 
Hattabi önderliğinde kurulan cumhuriyet, 

bir yandan bölgedeki 
Müslümanları sömürgeciliğe karşı savunurken diğer yandan 

da kalkınmış 

bir toplum inşa etmek için uğraşmaktaydı. 





Artık askeri güç siyasal güce de dönüşmüştü. Bu noktada Emir Abdülkerim Hattabi erişilen durumu şöyle betimliyordu: “Bizler, Rif Cumhuriyeti hükümetinin temsilcileriyiz. Rif bölgesinin Fas'ın bir parçası olduğunu düşünenler yanılıyor. 
Coğrafi olarak, cumhuriyetimiz Afrika'nın bir parçasıdır.” 


Rif Cumhuriyeti'ne 

çöken karabasan 

Emir Abdülkerim Hattabi önderliğinde kurulan cumhuriyet, bir yandan bölgedeki Müslümanları sömürgeciliğe karşı savunurken diğer yandan da kalkınmış bir toplum inşa etmek için uğraşmaktaydı. Öyle ki İslami hükümlerin çerçevelediği bir kalkınma planı çizildi. 
Rif Cumhuriyeti demiryolu ve karayollarıyla donatılacak, ekonomik yönden zengin, hür bir ülke olacaktı. Ama tüm bunlar sömürgecileri bir hayli telaşlandırdı. Bu kez İspanyolların yanı sıra bölgedeki nüfuzlarını tehlikede gören Fransızlar da ortaya çıktı. Bu iki işgalci güç, esaret altındaki Müslüman toplumlara model olacak Rif Cumhuriyeti'ni boğmak için işbirliği yaparak harekete geçtiler. Takvimler 
1925 yılını gösterirken Fransa 
ve İspanya birlikte Rif Cumhuriyet'ine ve onun yenilmez lideri Hattabi'ye karşı büyük bir saldırı başlattılar. 





Rif bölgesinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Müslümanlar ve liderleri Hattabi büyük bir orduyu silahla donatacak ne para ne de silah gücüne sahiplerdi. Ellerindeki 


basit silahlarıyla İspanyollara karşı vurkaç savaşını başlatan Hattabi'nin en önemli silah temin yöntemi İspanyol ve Fransız ordularından elde ettiği ganimetlerdi. Şöyle diyordu: “Ben kimseden silah yardımı almam, silahlarını aldığım tek güç düşmanlarımdır.” 


Ama bu kez durum farklıydı. 
Çünkü sömürgeci güçler çok büyük bir güçle ve öfkeyle Rif Cumhuriyeti'ne bir karabasan gibi çöküyorlardı. İşin ilginç yanı özgürlük mücadelesi veren Emir Abdülkerim Hattabi'nin karşısındaki iki işgalci generaldi. 


İspanyol kuvvetlerinin başında, tarihe adını acımasız diktatörlerden biri olarak yazdıracak geleceğin İspanya diktatörü ama o sırada albay olan Franco vardı. 
Fransız güçlerinin başındaysa yakın gelecekte ülkesini Nazi işgalcilerle iş birliği içerisinde yönetecek, Vichy hükümetinin başına geçecek, diktatör ve iş birlikçi diye hatırlanacak olan General Petain vardı. Tarihin garip cilvesine bakın ki özgürlük için bir Müslüman lideri ve onun hür toplum projesini boğmaya giden bu iki general yakın bir gelecekte kendi ülkelerinin üzerine de karabasan gibi çöken bir kâbus hâline geleceklerdi. 


1925 yılının eylül ayında, Fransa Hava Kuwvetlerinin desteği ile sömürgeciler bölgeye kara- dan ve havadan yoğun saldırı başlattı. İspanyolların kimyasal silahlarla Rif”i bombaladığı bu savaşta Rif mücahitleri bir süre sonra çözülmüşlerdir. 
Emir Hattabi, bu askeri çözül- 


me sonucunda gözü dönmüş sömürgecilerin sivil halkı da içine alan bir soykırımdan çekinmeyeceklerini anlayınca teslim olmuştur. Rif Cumhuriyeti de Emir Hattabi'nin teslim olmasıyla fazla dayanamadı ve dayanamamış ve 27 Mayıs 1926'da cumhuriyet feshedilmiştir. 


Abdülkerim Hattabi ise ailesi ve en yakınları ile birlikte 1947'ye kadar Hint Okyanusu'nda bulunan Fransız adası Reunion'a sürüldü. Orada yirmi bir yıl kaldı. 
Bu sürgün günlerinden sonra Marsilya'ya gitmesine izin verildi ancak o kaçarak Mısır'a sığındı. Ama Mısır'da da faaliyetlerini sürdürdü. Çünkü kendisinin duruma bakışı çok açıktı: “Ortada bir başarı ya da başarısızlık da yoktur. Ortada bir zafer ya da yenilgi de yoktur. Sadece tek bir şey vardır; o da görev.” 


Bu anlayışla direniş faaliyetlerine devam etmiştir. “Arapların Sesi” radyosu aracılığı ile Kuzey Afrika, Arap ve İslam ülkelerindeki kurtuluş hareketlerine destek vermiştir. 1947 yılında ise bir grup Faslı vatandaş ile “Fas Kurtuluş Komitesi”ni kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. 


Büyük bir mücahitten artakalan 


Mücadelesini sürgün yıllarında da sürdüren Hattabi, Fas'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas Sultanı V. Muhammed'in 1958'de yaptığı vatana dönüş davetini, Kuzey Afrika'nın henüz bütünüyle düşman istilâsından kurtulmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu büyük lider 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bu duruşuyla 6 Şubat 1963'te Kahire'de vefat etti. 


O Batılı bir eğitim almış, yabancı dillere vâkıf, çağdaş dünya kurumlarını bilen birisiydi. Ama bu özellikleri onun İslami köklerini reddetmesini gerektirmedi. 
Her hamlesini İslami çerçeve içinde çizerek bir model hâline geldi. Bu konuda fikirleri çok netti: “Batı medeniyetini hiçbir zaman mutlu ve istikrarlı olarak addetmedim. İspanyollarla ve Avrupalılarla genel anlamda yaşadığım anlaşmazlıklar sonrasında Batılıların sadece sömürgenin hayalini kurduklarını ve insanları köleleştirmekten başka bir şey düşünmediklerini anladım. Her kim onları uygar ve gelişmiş olarak nitelendiriyorsa amacı insanlık çerçevesi- nin dışında sadece kendi çıkarlarını gözetmektir.” 


Hattabi bu duruşuyla halkın gönlünde yer etmiş birisiydi. 
Onun mücadele ve liderlik tarzı gönüllerde yer etmeye dayalıydı. Şöyle diyordu: “Gerçek mücadele, halkın yürekten desteklediği bir mücadeledir ve bu mücadele zaferle taçlandırılana dek durdurulamaz.” 


Düşüncelerini hayatıyla doğrulayan Emir Abdülkerim Hattabi, Mağrip'teki direniş ve kurtuluş hareketlerinin diğer temsilcileri Cezayirli Emir Abdulkadir ve Libyalı Ömer Muhtar gibi kahramanlarla anılmakla kalmamış, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya işgalcilere karşı savaşan tüm mazlumlar için hem bir askeri örnek hem de onurlu bir duruşun modeli olmuştur. m 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İYİ Kİ VARSIN! 


Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 





“Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi 


|” 


ki varsın 


Bu cümle, 11 Ağustos 2017 
tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde henüz 16 yaşında iken şehit düşen Eren Bülbüle ait. 
Şehit olmadan iki ay önce sosyal medya hesabında paylaşmış bu cümleyi. 


Eren'in şehadetinden sonra milyonlarca insan ona “İyi ki varsın Eren!” dedi. “İyi ki varsın!” 


Hayat çok kısa! 
Sevdiklerimizden ne zaman, nasıl ayrılacağımızı bilmeden zamana karşı bir yarışın içerisinde koşturuyoruz hepimiz. Maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışırken manevi ve psikolojik ihtiyaçlarımızın farkına var(a)mamak, onları ihmal etmek, derin acılar bırakıyor yüreklerimizde. Oysaki kendimizle, sevdiklerimiz ve yakınlarımızla kurduğumuz sağlıklı ve anlamlı ilişkiler hayatımızdaki en büyük zenginliğimiz. 





Huzurlu bir hayat yaşamak için yakınlarımız ile olan ilişkilerimizi rıza-i ilahiyi gözeterek sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yürütebilmek, ihtiyaç ve isteklerimizi doğru tespit edebilmek, kendimize ve sevdiklerimize yapacağımız en değerli yatırım. 





Olmasa da olur mu? 

Rabbimiz Kureyş suresinde çok önemli bir gerçeği hatırlatır bize. 
Açlık ve korkudan uzak, sevgi ve güven içinde hayatımızı sürdürmenin en büyük zenginlik ve şükür sebebi olduğunu ifade eder. Doğamız gereği hepimiz toplumsal varlıklarız. Bizi toplu hâlde yaşamaya zorlayan en önemli sebep ihtiyaçlarımızdır. 
İbn Haldun, Mukaddime eserinde üç temel prensip olarak açıklar ihtiyaçlarımızı: Beslenme, güvenlik ve dostluk kurma. Psikoloji literatüründe ise Maslow'un ihtiyaçlarımızı sistematize ettiğini görürüz. Açlık, susuzluk gibi temel ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlarımızdır. Karşılanmadığında en fazla 3 hafta içinde açlıktan, birkaç gün içinde ise susuzluktan hayatımızı kaybedebileceğimizi açıklar bilim insanları. 


İkinci seviyede güvenlik ihtiyacı yer alır. Hayatta kalmayı başardıktan sonra güvenli ve huzurlu bir ortam aramaya başlarız. 
Kendimizi güvende hissetmediğimizde iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmak ve dengeli bir hayat yaşamak çok zordur çünkü. 


Üçüncü seviyede aidiyet ve sevgi ihtiyacımız yer alır. Sadece biyolojik değil psikolojik ve sosyal ilişkilerimizin önemini ortaya çıkaran bu ihtiyaç, tıpkı fizyolojik ve güven ihtiyacı gibi karşılanmadığında insanı yavaş yavaş ölüme yaklaştırır. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanmaması ya da yetersiz olması nasıl bedensel bir gerilemeye ve ölüme sebep oluyorsa psikososyal ihtiyaçların eksikliği de zihin ve ruh dünyamızda gerilemelere, fiziksel dešil ama psikolojik ölümlere, ruhsal yaralanmalara sebep olur. 








Bir insana verilecek en büyük ceza onu yok saymaktır Peygamberimizin (s.a.s.) sadece bindiği devesine, atına değil kendine ait eşyalara dahi isim verdiğini biliyoruz siyer kitaplarından. o Kullandığı / kılıcının adı Zülfikar, misvağını koyduğu küçük kutunun adı Reyyan'dır mesela. Bir eşyaya isim vermek onun varlığını kabul etmek, degerini ortaya çıkarmaktır çünkü. 
Günlük dilde kullanılan “şey, sen, hey, baksana” gibi kelimeler bir değersizleştirme, yok sayma ifadesidir. 


“Türümüzün en büyük günahı nefret etmek değil en büyük zalimlik olan yok saymaktır.” der G. Berbard Shaw. Bir insanı yok saymak, söyledikleri ile ilgilenmemek, duymazlıktan gelmek, onun ihtiyaçlarına cevap vermemektir. Psikolojik şiddet içeren bu hareketler, içinde fiziksel şiddet barındırmasa da bire- 















yin ruhunda derin izler bırakır. 
Böyle muameleye maruz kalan kişiler varoluşlarını gerçekleşti - rememenin acısı ile kendilerini depresif hisseder, değersizlik duygusu yaşar, neden bu tür davranışlara maruz kaldıklarını sorgulamaya başlar. 


“Yaratılanı hoş gördüm Yaradan'dan ötürü” 

Bizi birbirimize muhtaç olarak yaratan Rabbimiz, ihtiyacımız olan, gelişimimize katkı sağlayacak her imkânı da bize sunmuştur. Bazen ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz arasındaki denge bozulabilir, yaşam olayları, şartlar, nefsimizin tuzakları bizi Rabbimizin rızasını kaybedecek noktaya doğru götürebilir. Birbirimize karşı sorumlu olduğumuz kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyerek onlara psikolojik işkence uygulayabiliriz. Bu davranış modellerimizi fark ettiğimiz zaman onların bizim hayat sahnemize niçin girdiklerini, hangi eksik yönümüzü tamamlamak için gönderildiklerini düşünmek davranışlarımızı değiştirmemize yardımcı olabilir. 


Bir gül üzerinden verilen hikâye yakınlarımıza neden daha hoşgörülü olmamız gerektiğini çok güzel anlatır. Hikâyenin kahramanı gül, güzel bir çiçek olduğunu düşünür. Herkesin kendisini beğendiğinden emindir. İnsan- 


lar ona iltifat ettiğinde çok mutlu olur. Ancak herkesin neden ona uzaktan baktığını anlayamaz. 
Bir gün gül, yakınlarında oturan büyük, kara bir kurbağa oldugunu fark eder. Soluk bir rengi, çirkin benekleri büyük gözleri ile herkesi korkutabilecek bir kurbağadır bu. Gül, kurbağadan dolayı kimsenin ona yaklaşmadığını düşünür ve hemen uzaklaşmasını söyler. Kurbağa gülü rahatsız etmek istemez ve oradan uzaklaşır. Birkaç gün sonra gül çürümeye başlar. Yaprakları dökülür. Artık kimsenin ona bakmak istemediğini fark eder. 
Yakınlardan geçen bir kertenkele gülün ağladığını görür ve güle ne olduğunu sorar. Gül, karıncaların onu öldürdüğünü söyler. O zaman kertenkele gülün çoktan bildiği şeyi hatırlatır kendisine: “Kurbağa karıncaları yiyor ve senin güzel kalmanı sağlıyordu.” 
Nisa suresi 19. ayette yapar bize bu hatırlatmayı Rabbimiz: “Belki bir şey hoşunuza gitmeyebilir ama Allah onda birçok hayır takdir etmiş olabilir.” 


Şu an yanımızda olan, birlikte yaşamak zorunda olduğumuz, aramızda hak hukuk ilişkisi olan kişilerin hayatımıza niçin dâhil olduğunu bilemeyebiliriz. Bildiğimiz bir gerçek varsa o da başımıza gelen olayların, karşımıza çıkan kişilerin tesadüf olmadığıdır. İlişkilerimizde yaşadığımız zorlukları gelişimimiz için bir fırsat olarak kabul ettiğimizde hayatımızı daha anlamlı kılarız. 


Bir kalbe girmeyi başaramayan cennete girmeyi nasıl başarabilir ki? 
En büyük amacı Allah'a kulluk ve O'nun rızasını kazanmak olan kısa bir hayatı yaşıyoruz. Hangimizin iyi ve güzel işler yapacağını denemek için gönderildiğimiz bir oyunun sahnesinde hepimiz yerimizi aldık. Kimimiz güzel davranışlarımız, o kurduğumuz sağlıklı iletişim ve ihlas ile varoluşun hakkını vermeye gayret ederken, kim bilir belki farkına varmadan kimimiz de var olmak isteyen, beni duy, beni gör diyerek farklı yöntemler deneyen yakınlarımızı gör(e)memekte ısrar ediyor. 


Sabah eşinizi, (çocuklarınızı, yakınlarınızı uğurlarken onlarla tekrar buluşma imkânınızın olmayacağını bilseniz nasıl bakardınız gözlerine? Sarılmanız, ayrılmanız, veda cümleleriniz nasıl olurdu? Evet, artık Eren aramızda yokl Ama ya aramızda olanlar. Eşlerimiz, çocuklarımız, ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız, tüm sevdiklerimiz. Henüz yanımızdayken ve fırsat varken söylemenin tam zamanı: İyi ki varsınız! m 
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KULLUKTA ENGEL YOK 


ene 2012, Ulubey'de 

Akpınar o mahallesinin 

camiinde imamlık yapıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam, bir salı günü ikindi namazı için ezan okudum ve bir müddet cemaatimin gelmesini bekledim. Salı günü ilçenin pazarı olduğu için cemaatten namaza iştirak eden pek fazla kimse olmamıştı. Kendi kendime, “Sünneti kılayım, cemaatten gelen olursa farzı beraber kılarız.” diye düşünerek namaza durdum. Namazın ortalarına doğru halıya bir şeyin sürtünmesinden kaynaklanan, içimde endişe uyandıran bir ses duymuştum. Ne yalan söyleyeyim, içim ürpermişti. Bana doğru yaklaşmakta olan o ses de neyin nesiydi? Bir taraftan namaza devam ederken diğer taraftan da zihnimde, sorduğum soruya bir cevap aradım. Tedirgin bir halde namazımı tamamlayabilmiştim. 
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Haki ÖZGÜL 
Ordu Ulubey Müftüsü 





Arkamı döndüm, bir de ne göreyim? Belden altına şambrel geçirilmiş, yirmi yaşlarında engelli bir delikanlı. Şaşkınlığım saygıya dönüştü, onunla eşit seviyeye gelmek için diz çök- tüm “Hoş geldiniz, adınızı öğrenebilir miyim?” diye sordum ve kendisiyle musafaha ettim. 
Genç “Hocam, adım Murat.” 
dedi. “Muratcığım, hoş geldin. 
Hele namazı kılalım seninle detaylı tanışmak istiyorum.” dedim ve “Yalnız namaz kılacağız ama müezzinlik yapabilir misin?” diye sordum. “Yapabilirim Hocam.” diye yanit verdi. Yanık, içten, duygu yüklü bir sesi vardı, o okudukça ben ürperdim. 
Engelli, kocaman yürekli bir genç namaza gelmiş müezzinlik yaparken, bütün duygularını sesine yansıtarak, âdeta yüregindeki özlemi ve hasreti kamete dökerek “Allahu ekber” diyen bir genç. O duygular için- 


de namazı bitirdim. Namazın akabinde o yerde sürünerek ilerlerken ben küçük adımlarla ona eşlik ediyordum. Derken camiden çıktık. Merdivenleri inerken “Hocam, ben bedensel engelliyim ama çevremdeki insanlar sanki zihinsel engelli. Bana acıyorlar ama asıl ben onlara acıyorum. Kulakları var, ezanı, ilahi daveti duymuyorlar. 
Gözleri var, gerçekleri görmüyorlar. Sağlık nimetinin nasıl bir nimet olduğunu idrak edemiyorlar. Üzülme be Hocam! İman varsa, imkân da oluyor; hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir. Ben Rabbime bana böyle güçlü kollar verdiği için hamt ediyorum.” Murat bana bildiğim ama unuttuğum hakikatleri, hayatın gerçeklerini hatırlatıyordu. 


Sohbetimizi sürdürdük: “Peki, Muratcığım, nerelisin? Buraya 


nereden geldin?” dedim. “Hocam ben Ulubey'in bir köyündenim. Vaktiyle bana okuma yazma öğreten bir öğretmenim vardı, duydum ki öğretmenimin tayini buraya çıkmış. Ben- de hakkı var diye düşündüm ve onu ziyaret etmek istedim...” 
Murat bana ahde vefayı hatırlatıyordu. “Ziyaret esnasında ezan-ı Muhammediyeyi duydum. Bu ilahi çağrıya kayıtsız kalamazdım. Öğretmenimden müsaade istedim ve öğrenci arkadaşlar da beni merdiven- den çıkardı. İşte böyle hocam. 
Nihayetinde tanışmış olduk...” 





İçimde Murat'a karşı müthiş bir saygı oluşmuştu. Vefalı duruşu içimde bir yerlere dokunuyordı: “Muratcığım, öğle yemeğini beraber yiyeceğiz, haberin olsun.” 
diyerek onu yemeğe davet ettim. “Olmaz hocam. Öğretmenime söz verdim, okulda yemek veriliyormuş, okulda onunla beraber yiyeceğiz. Hem verdigim sözden cayamam.” Murat bana burada da söze sadakati hatırlatıyordu. “Peki, Murat, senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Sen Ulubey'in hangi köyünden isen seni oraya arabamla ben götüreceğim. Yolda sohbet ederiz, gidince hem köyünü, yaşadığın yeri hem de seni yetiştiren anne babanı tanımış olurum. Senin gibi bir evlat yetiştirdikleri için de hürmetle ellerinden öperim.” 
dedim. “Olmaz hocam, size yük olamam. Zaten köyümün minibüsü buradan geçerken beni alır.” dedi. Murat bana kendi kendine yetmeyi, insanlara yük olmamayı hatırlatıyordu. “İyi de Murat! Ne olur beni anla! Senin için bir şey yapmak istiyorum. 
Sana bir iyiliğim dokunsun istiyorum. Lütfen beni bundan 








mahrum etme! Bu hususta bana yardımcı ol.” diye rica ettim. “Hocam! Gerçekten benim için bir şey yapmak mı istiyorsun?” diye sordu. “Evet, Muratcığım.” diyerek yanıtladım. 
“O hâlde...” diye durakladı. Murat benden bir şey isteyecekti. Aklımdan onlarca şey geçti. 
Belinden altı engelli bir genç, benden ne isteyecekti? Peki, o kadar istekli olan ben onun isteğini karşılayabilecek miydim? Ya isteğini karşılayamaz mahcup olursam, ne olacakti? Sorular zihnimi zorluyordu. 
“Söyle güzel kardeşim!” dedim. 
Murat mahcup bir edayla: “Hocam benim için Bakara ve Âl-i İmran surelerini okuyup sevabını bana bağışlayabilir misin?” 
dedi. Aman Allah'ım! Bu genç benden maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiş, kendisi için Kur'an'dan iki sureyi okumamı istemişti. “Peki, güzel kardeşim peki... Ancak, iki gün içinde umreye gidiyorum, gelen giden misafirim çok, evim de kalabalık acelesi yoksa daha sonra okuyabilir miyim?” dedim. “Elbette hocam ne zaman isterseniz...” 
diye yanıtladı beni. 








Murat ile kucaklaşarak vedalaştım. İçimi, derin bir sessizlik almıştı. Empati yaptım diyemem yapamadım. Hayat- tan kopmamış, bilakis hayata imanla, teslimiyetle, erdemle, takvayla sımsıkı sarılmış. Nefsi için, maddi anlamda hiçbir talebi olmayan, bakışlarını ahirete çevirmiş, gönlü camilere bağlı, iman dolu bir genç... Biz böyle bir imtihanla imtihan edilmiş olsak... Allah muhafaza! Aynı teslimiyeti gösterebilir miydik bilmiyorum... Kimse sınanmadığı bir imtihandan, ben de geçebilirim demesin! 


HATIRA DEFTERİ e— 


İki gün sonra umreye gittim. 
Koşuşturmadan ve umredeki görevlerimiz sebebiyle Murat'a verdiğim sözü unutmuştum. 
Umreden dönmeye az bir vakit kalmıştı. Her zamanki âdetim üzere son bir tavaf yapıp sevabını üzerimde kimin hakkı varsa hak sahiplerine hediye etmek üzere tavafa girdim. Tavafın akabinde oturdum, gözlerimi yumdum, kendimi bir anda mahşer meydanında yapayalnız hissettim. Başladım aklıma gelenlere tavafımın sevabını bağışlamaya. “Allah'ım! Tavafımdan hâsıl olan sevabı rahmetli babama, beni yetiştiren babaanneme, O hocalarıma...” 
sayarken birden Murat'ın yüzü karşımda belirdi: “Hocam benim için Bakara ve Âl-i İmran suresini okudunuz mu?” 





Birden yerimden fırladım, gözümü açtım. Etrafım insanlarla dolup taşmıştı. Umreci bir grup beni aralarına alarak oturmuşlardı. Hemen yerimden fırlayarak bir Kur'an-ı Kerim buldum. 
Murat'ın arzusunu yerine getirdim. Mültezem'de tekrar oturdum. Yüreği iman ve teslimiyet dolu gence okuduğum surelerin sevabını hediye ettim. 


Umre dönüşü bir gün ilçe merkezinde vaaz ediyordum. Birden cemaatin içerisinde Murat'ı gördüm. Gözlerini dikmiş, dikkatle beni dinliyor. Vaazın akabinde yanına gittim. “Murat sen ne güzel bir insansın... Allah senin Kur'an'ını bana Mültezem'de okuttu.” deyince Murat bana sarıldı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Hem beni hem de orada bulunan ve ne olduğunu anlamaya çalışan insanları ağlattı.m 


diyanet Aylık Dergi | Şubat 2021 73 


DiYANETE 
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HANEFİ MEZHEBİNE MENSUP BİR KİMSENİN BİR YERİ KANARSA ABDEST KONUSUNDA ŞAFİİ MEZHEBİNİ TAKLİT EDEBİLİR Mİ? 


Herhangi bir yeri kanayan Hanefi mezhebine mensup bir kişinin, abdest almada zorluk yaşama, cuma, cenaze ve bayram namazlarına yetişememe gibi endişelerle Şâfii mezhebini taklit etmesinde bir sakınca yoktur. Zira mezhepler arasında ihtilaf olan konularda, belli bir mezhebe bağlı kalmak zorunlu olmayıp mazerete binaen başka bir mezhebin görüşü ile de amel edilebilir. (ibn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, 
1177) 


99 
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“ALLAH” İSMİ YERİNE “TANRI” KELİMESİNİ KULLANMAK CAİZ MİDİR? 

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah”tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. 
“Allah” kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk”ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esma-i hüsna” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah” “tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz. 
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ABDEST ALDIKTAN SONRA GİYİLEN MESTE AYRICA MESH ETMEK GEREKİR Mİ? 


Mestler, ayaklar yıkandıktan sonra abdestli iken giyildiğinde, tekrar abdest alınıncaya kadar üzerlerine mesh etmek gerekmez. 
Ancak abdesti bozulan kişi, yeni bir abdest alacağı zaman mest üzerine mesh yapar. 
(Mevsilf, el-İhtiyâr, L, 90-91.) 
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“MEVLANA” KELİMESİ NE ANLAMA GELİR? ALLAH, PEYGAMBER VE İNSANLAR İÇİN BU İFADENİN KULLANILMASI DOĞRU OLUR MU? 


Mevlâ sözlükte; “Rab, efendi, dost, arkadaş, yardımcı, sahip ve malik, köle azat eden, azat olmuş köle, bir işi gören, idare eden” gibi birçok farklı anlamlara gelir. Allah'a izafe edildiğinde “sevme, koruma, yardım etme, tasarruf ve himayesi altında bulundurma” gibi anlamları öne çıkar. Mevlâ kelimesinde asıl olan mana, sevgi ve manevi yakınlıktır. 
(ibnü'l-Esir, en-Nihaye, “viy” md.; İbn Manzur, Lisânü”l-Arab, “viy” md.) Mevlâ kelimesi, Kur'an'da hem Allah için hem de insanlar için kullanılmıştır. Bu kelime, “Biliniz ki Allah sizin Mevlâ'nızdır (sahibinizdir). O ne güzel Mevlâ (sahip) ve ne güzel yardımcıdır!” (Enfal, 8/40.) ve “Sen bizim Mevlâmızsın.” (Bakara, 2/286.) ayetlerinde Allah için, “O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz.” (Duhan, 44/41) ayetinde ise insan için kullanılmıştır. Çeşitli hadislerde de mevlâ Allah'ın isimlerinden biri olarak zikredilmiştir; “Allah bizim Mev- 


A” 


lâmızdır.” (Buhari, Cihad, 14, Meğâzi, 17.) Buna göre “mevlâ” kelimesinin sonuna eklenen ve 


“bizim” anlamına gelen “na” zamiri ile birleşerek oluşan “mevlana” ifadesi; hem Allah hem peygamber hem de insanlar için kullanılabilir. Allah için “Mevlana” denildiği zaman “Rabbimiz, sahibimiz”, Peygamber veya insanlar için denildiği zaman ise “dostu- 


muz” veya “efendimiz” anlamları kastedilmiş olur. 
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NAMAZDA TA”DİL-İ ERKÂNIN HÜKMÜ NEDİR? 





Ta'dil-i erkân, namazın rükünlerini düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Ta'dil-i erkâna yakın anlamda kullanılan “tuma'nine” kelimesi, yapılmakta olan rükne hakkının verildiğine kanaat getirilmesi ve yapılan işin içe sinmesi hâlini ifade eder ki ta'dil-i erkâna riayetin sonucudur. Ta'dil-i erkân özellikle rüküda, kavmede (rüküdan kalktıktan sonraki duruşta), secdede ve celsede (iki secde arasındaki oturuşta) söz konusu olur. Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe göre, sayılan dört yerde ta'dil-i erkân vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve Hanefilerden de İmam Ebü Yüsuf'a göre ise ta'dil-i erkân farzdır. (Merğinâni, el-Hidaye, 1, 204,205; İbn Abidin, Reddü”l-muhtar, II, 157- 158; İbn Rüşd, Bidaye, 1, 135.) 











99 
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— — ə TEBDİL-İ MEKÂN 


BİR DESTANDIR 


uzey Afrika fatihi ve 

Emevi valisi Musa bin 

Nusayr i'lâ-yı kelimetullah için denizaşırı sefer kararı almıştı. Boğazın karşı yakasınaydı tarihin seyrini değiştiren kutlu sefer ve Sebte limanından hareket etti gemiler. Ordu kumandanı Tarık bin Ziyad kararlıydı, geri dönüşü yoktu bu yolun, karşıda kıyıları görünen topraklar İslam yurdu olacaktı. “Gemileri yakıp” atını dörtnala kuzeye sürmeseydi, İber yarımadası Endülüs olur muydu? 


Yarımadada Vizigotlar hüküm 
sürüyordu. Tarık bin Ziyad 12 
bin askeriyle, kendisine karşı toplanan 100 bin kişilik haçlı ordusunu darmadağın etti (711). Akdeniz kıyılarından başlayan fetih, üç yıl içinde ya- 


ENDÜLÜS 





F. Hilâl FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 





rımadanın neredeyse tamamını kapsayacak, İslam ordularının ilerleyişi Pireneleri aşarak Fransa topraklarına ulaşacaktı. 


Endülüs'te İslam 


Fethin ardından 40 yıl valilerce yönetildi Endülüs. Şam'da iktidarın düşmesi ve halifeliğin Abbasilere geçmesinden sonra Emevi hanedanından Abdurrahman b. Muaviye Dımaşk”tan Endülüs'e geçerek bağımsız emirliğini ilan etti (756). Böylece batıda İslam'ın bayraktarlığını yapacak olan Endülüs Emevileri kurulmuş oldu. Başkent Kurtuba'ydı. 


İberya'da parlayan bu yıldız özellikle IL. ve III Abdurrahman dönemlerinde güçlü dev- 


let idaresi ve ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarımadada Arapça ve İslam kültürü yaygınlaştı, yerli halktan çok sayıda ihtida gerçekleşti. Endülüs Emevileri kuzeydeki Hristiyan krallıklara karşı daima uyanık ve tedbirliydiler. Ancak üç asrın sonunda liyakatsiz idarecilerin mukavemet gösteremediği iç ayaklanmalar sebebiyle çöküşe sürüklendiler (1031). 


Merkezi yönetimin dağılması- nın ardından bölgedeki nüfuzlu ailelerin her biri bağımsız emirliklerini ilan ettiler, Aralarındaki çekişmeler giderek zayıflamalarına sebep oldu. Fırsat kollayan Kastilya kralı taarruza geçti ve Tuleytula'yı ele geçirdi (1085). Kuzeydeki en önemli savunma üssü düşmüş, set yıkılmıştı. Baş gösteren tehli- 





ke Endülüslü emirlerin Kuzey Afrika'daki Müslüman devletlerden yardım istemesiyle bertaraf edildi. Endülüs bir buçuk asra yakın bir zaman Murabıt ve Muvahhid hükümdarlar tarafından yönetildi. Bu dönemde Katolik krallıklarla zaman zaman çatışmalar yaşandı. 1212'de Papa'nın davetiyle oluşturulan birleşik haçlı ittifakı Endülüs Müslümanlarını ağır bir yenilgi- ye uğrattı. Katolikler yarımada- ya hızla yayıldılar. Kurtuba başta olmak üzere mamur Endülüs şehirleri Aragon, Kastilya-Leon ve Portekiz kralları tarafından birer birer ele geçirilip talan edildi. Katliamlardan kurtulanlar Gırnata”ya göçtüler. İber yarımadasında 5 asırdır hakim olan Müslüman siyasi varlığı güneyde dar bir bölgeye sıkıştı. 





1232'de Nasriler, Gırnata merkezli Beni Ahmer Devleti'ni kurdular. Etrafı çepeçevre kuşatılmış olmasına rağmen İslam'ın bu son kalesi iki buçuk asır boyunca hüküm sürecektir. 


| 
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Yönetim merkezi İslam mimarisin estetik ve hendese harikalarından biri olan El-Hamra Sarayı, Endülüs'ün 8 asırlık kudretinin bir usaresidir. Yazık ki, Kastilya-L&on Kraliçesi ile Aragon Kralı'nın evlenmesiyle oluşan İspanyol ittifakı Gırnata Emirliği'nin de sonunu getirir (1492). “Reconguista hayali” (Endülüs'ü O Müslümanlardan geri alma) gerçek olmuş; Endülüs”te İslam hâkimiyeti sona ermiştir. 





Müdeccenler / Moriskolar 


Ele geçirilen Endülüs topraklarında Hristiyan hakimiyetnde yaşayan Müslümanlara “müdeccen” denmekteydi. Bir zaman sonra meselenin bir haçlı-hilal mücadelesi olarak görülmesi papalığı harekete geçirdi. Bu şehirlerdeki müdeccenlerin Hristiyanlaştırılması veya sürülmesi talimatı verildi. 
Entelektüel birikime sahip ve iktisadi hayatı ellerinde tutan müdeccenleri sürmeyi göze alamayan yöneticiler, yoğun ve 








TEBDİL-İ MEKÂN e— 


sistematik bir misyonerlik faaliyetine giriştiler fakat işe yaramadı. 


Endülüslü Müslümanların zorla Hristiyanlaştırılması sürecine Gırnata müdeccenlerinden başlandı. Gırnata'nın düşmesinden sonra halkın büyük kısmı teslim antlaşmasında kendilerine taahhüt edilen can-mal güvenliği, din-dil-örf dokunulmazlığı vaatlerine uyulacağını düşünerek göç etmemişti. 
Fakat Hristiyan yöneticiler 5 yıl sonra antlaşma hilafına harekete geçtiler. Camiler kiliseye çevrildi, dini kitaplar toplatılıp Gırnata şehir meydanında yakıldı. Hristiyan olmaya direnen Müslümanlar zindanlara atıldı. Bu zulme karşı halk isyan etti. Kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar sonrasında müdeccenlere iki seçenek sunuldu: Vaftiz olmak ya da sürgün. 
Çoğunluk vaftiz zulmüne boyun eğdi. İspanyollar bu cebri uygulamalarını tüm bölgelere yaydılar ve zorla Hristiyanlaştırdıkları 





Kurtuba Camii 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bu talihsiz toplulukla onlardan gelen nesiller için “morisko” tabirini kullandılar. 


Moriskolar kalplerindeki imanı muhafaza ettiler, dinlerini mümkün olduğu kadar yaşamaya çalıştılar. Fakat baskılar bu kadarla kalmayacaktı. Moriskoların Arapça konuşmaları ve geleneklerini yaşatmaları da -hamama gitmek gibi- yasaklandı. Dahası bu yeni Hristiyanların dinlerine bağlılıklarını test etmek ve iyi Hristiyan olmayanları cezalandırmak için engizisyon mahkemeleri kuruldu. Ağır işkenceler altında itirafa zorlanan nice kirli ruh (!) yakılarak Haçlı toprakları temizlendi. 
Kaynaklara göre, papalığın İspanya engizisyonuna gözlemci gönderdiği rahip Lorenzo, 1481- 
1517 yılları arasında İspanya'da 
13.000 kişiye diri diri yakılma cezası verildiğini bildirmiştir. 

Ne var ki engizisyon dahi Endülüslü Müslümanları asimile edememiştir. 70 yıl sonra büyük bir isyan hareketi başlatılır (1568). İspanyolların üç yılda ancak bastırabildikleri isyan sonunda Moriskolar ülke dışına sürülürler. Fransız tarihçi Brau- derin, Katolik İspanyolların bu uygulamaları için “medeniyet kini” değerlendirmesi ne kadar manidardır. 








etkiliydi. 
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Karanlık çağa doğan güneş Hicretin 92. baharında gerçekleşen Endülüs fethi, bölgeyi kara kışlardan sonra gelen bahar aydınlığıyla ışıtacak ve bu aydınlık bütün kıtaya yayılacaktır. Fetih hareketinin kısa sürede büyük başarı kaydetmesinde Tarık bin Ziyad”ın kararlılığı, İslam ordularının cihat aşkı ve cengaverliği kadar krallar, soylular ve rahipler arasındaki güç mücadelesi, feodal düzenin çarkında ezilmiş yerli halkın ve kilise zulmü ile inleyen Yahudilerin mukavemet göstermemesi de etkiliydi. 





Fetihle birlikte yarımadada toplumsal yapı değişti. Köylülere mülkiyet hakkının verilmesi İslam'ın onların kalplerinde yer etmesini sağladı. Yahudi toplumu baskıdan kurtuldu, ticaret, tip ve felsefe alanında behre sahibi insanlar yetişti. Bu çogulcu toplum modeli Ortaçağ Avrupası'nın “karanlık çağ”ında hayal bile edilemezdi. Endülüs”te İslam, kilise ve kralların baskısı altında ezilen yerli unsurların da benimsediği bir din haline geldi. 


Akli faaliyetleri dine karşı bulduğu için reddeden ve aykırı hareketleri idam ile cezalandı- 


? Fetih hareketinin kısa sürede büyük başarı kaydetmesinde Tarık bin Ziyad'ın kararlılığı, İslam ordularının cihat aşkı ve cengâverliği kadar krallar, soylular ve rahipler arasındaki güç mücadelesi, feodal düzenin çarkında ezilmiş yerli halkın ve kilise zulmü ile inleyen Yahudilerin mukavemet göstermemesi de 


ran Hristiyan Avrupa XI. yüzyılda Doğu'ya ve Endülüs'e düzenlediği haçlı seferleri ile İslam medeniyetinin farkına vardı. Gözlerini kamaştıran bu yüksek medeniyeti anlama merakları onları Arapça eserleri tercümeye sevketti. XII. ve XIII. yüzyıllarda Tuleytula, İşbiliye ve Mürsiye'de açılan tercüme okullarında felsefe, bilim ve edebiyat kitapları tercüme ediliyordu. Müslüman filozofların din ile aklı uzlaştıran fikirleri zulmette boğulan Avrupalı'nın düşünce dünyası için devrim niteliğindeydi. Aristo şerhleriyle meşhur Kurtubalı İbn Rüşd'den o kadar etkilendiler ki Averroisme (Latin İbn Rüşdçülüğü) XVI. 
yüzyılın sonuna kadar akademiyada ve entelijensiyada hâkim düşünce ekolü oldu. 








Avrupalılar hastanın içindeki şeytanı kovmak yerine tedavi usullerini, Romen rakamları yerine matematik ve astronomide ilerlemeye imkân verecek Arap rakamlarını Endülüslü Müslümanlardan O öğrendiler; Uzakdoğu ve Ortadoğu coğrafyasını tanıdılar; Hint-İran-Arap menşeli edebi eserlerden, Endülüs mimarisinden ve musikisinden etkilendiler. Sonraki yüzyıllarda ortaya koydukları ilmi, edebi ve mimari eserlerde hep bu tesirler görüldü. Tarım- da yeni teknikler, portakal, pamuk, şeker kamışı ve pirinç gibi yeni ürünler, palamut ve hurma ağacından katran yapımı, kâğıt imalatı Avrupa'nın Endülüs'ten öğrendikleri arasındadır. 





İspanya'nın düne kadar reddettiği bu miras, muhteşem tarihi eserler, kıvrılıp giden dar sokaklar, mahremiyetini koruyan avlulu evler, pencere ve kapı süslemeleri, İspanyolcadaki Arapça kökenli kelimeler, mutfak kültürü ve hatta Flamenko, Endülüs dönemi armağanlarıdır. 


Endülüs'ün gururu: Kurtuba 


Endülüs'ün 500 yıllık başkenti Kurtuba, İslam medeniyetinin altın çağında Bağdat, Şam ve Kahire gibi müstesna şehirler- den biriydi. Arap'ı, Berberi'si, İspanyol'uyla; Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanıyla İslam'ın birlikte yaşama ahlakının vücut bulduğu renkli bir mozaikti. İbni Rüşd, İbni Arabi, İbni Meymun, İbni Bücce, İbni Tufeyl gibi nice hekimler, filozoflar, o âlimler, edipler burada yetişmiş ve mesajları çağlar ötesine buradan yayılmıştı. 


IX. asırda Kurtuba, Avrupa'da bilimin, ticaretin ve kalkınmışlığın merkezi olarak nam salmış, nüfusu 500 bini bulmuştu. O sırada Roma, Paris gibi kentlerde nüfus 40 bini geçmiyordu. John 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W. Draper”in ifadesiyle “Londra”da bir tek sokak lambası bulunmazken, yağmurlu bir günde evinden sokağa adımını atan bir Parisli çamura batarken” Kurtuba'da kilometrelerce uzunlukta taş kaplama yollar bulunuyor, temiz sokakları geceleri sabahlara kadar meşalelerle aydınlatılıyordu. Kaynaklar, ihtişamının 





Ulu Cami kiliseye çevrilir. Endülüs”ün tamamen düşmesinin ardından nobran Katolik ruhu mabedin orta yerine bir katedral inşa eder. Tavandan katedrale özel ışık girişi açılırken; caminin hariminden dışarı çıkışı sağlayan kemerler kapatılarak cami karanlığa terkedilir. Moriskolaştırma bu ulu mabedin 





zirvesine ulaştığı bu dönemde Kurtuba'da 200 bin ev, 800 hamam, 600 cami ve medrese, 
50 hastane olduğu ve X. asırda 
400 bin kitaplık bir kütüphaneye sahip bulunduğu bilgisini veriyor. 


1236'da Katolik Hristiyanların eline geçer Kurtuba. Yüzlerce mermer sütunu birbirine bağlayan çift katlı at nalı kemer- 


leriyle, altın yaldızlarla ve küf 


hatlarla tezyin edilen mihrabıyla göz kamaştıran Kurtuba Camii'nin ezanları susmuştur. 
Mescitlerin, kütüphanelerin, hanların, hamamların yerle bir edildiği büyük kıyımdan sonra 


bedeninde taş olmuştur adeta. 
Ancak onun asil ruhu tevhide teslimdir: Sekiz asırdır kilise olarak kullanılmasına rağmen hâlâ Mezguita (mescit) olarak anılmaktadır. 


İslam tarihinin efsane ülkesi Endülüs, bizim için hüzünle coşkuyu aynı anda hissettiren bir Flamenko müziği gibidir. Gırnata'da El-Hamra, Kurtuba'da Ulu Camii, Sevilla'da Giralda... 
Endülüs medeniyetine şahitlik eden bu ölümsüz abideler aynı zamanda “La gâlibe illallah” sırrıyla fâniliği ve hükümranlığın mutlak Gâlib'e aidiyetini fısıldamakta değil midir? m 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El-Hamra Sarayı 
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YUNUS EMRE DİVANI 





çerisinde bulunduğumuz 

yıl, büyük Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre'nin 

vefatının 700. yılı olması hasebiyle UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı” ilan edildi. 
Bilindiği üzere arı duru Türkçe ile deha perdesinden söylediği şiirleri çağlar aşan bir hatip, Kur'an ahlakıyla nefsini kemale erdiren bir gönül sultanı ve nahif bir söz ustasıdır Yunus. 
Kendine mahsus söyleyiş tarzı, mecazları, deyişleri, terkipleri ve tefekkürü ile sahip olduğu millfliğe ve ulaştığı makama 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Mustafa Mirza DEMİR 





bugüne değin erişebilen sufi ve şair neredeyse yok gibidir. 


Menkibevi hayatı, ilahi aşk ve insan sevgisini gönüllere nakşeden şiirleri, Allah ve Resulü- ne olan aşkıyla yediden yetmişe bütün insanların kalbini fethe- den Türkmen kocası, yedi asır önce “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm!” ifadeleriyle varlığını konumlandırdığı fani âlemden, “Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun!” vedasıyla ayrıldı ve “ 

Bana seni gerek senil” niyazıyla seslendiği maşukuna kavuştu. 
Aşk ve gönül adamı olan bizim Yunus”tan geriye ise en büyük yadigar olarak divanı kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan edebi eserlerin arasında birçok şairimizin cilt kapaklı divanı da yer alır ve “Yunus Emre Divanı -Seçmeler” bu 
incilerin en nadide olanıdır. 440 
sayfadan ve titiz bir çalışmayla Yunus'a ait olduğu belirlenmiş 
247 seçme şiirden oluşan bu 
eserde, Yunus Emre'nin hayatı, eserleri, dili, düşünce dünyası ve sanatı, divanından (şiirlerinden) seçmeler, sözlük ve kaynakça gibi başlıklar yer alıyor. 


Manevi sırların şahikasına eren büyük şair ve mutasavvillin özünün, sözünün, şiirinin ve tefekkür âleminin günümüz 


insanınca daha iyi anlaşılması, düşüncelerinin daha doğru ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca neşredilen bu divanı yayına hazırlayan isim Mustafa Tatcı. Yunus Emre ile ilgili yazdığı kitaplarıyla ve disiplinli çalışmalarıyla kültür ve edebiyat dünyamıza büyük katkılar sunan yazar, eserin giriş kısmında Yunus'u ve şiirlerini şöyle tanımlıyor: “Türk milleti- nin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetler- den biri olan Yunus Emre, İslam dininin getirdiği irfan nuru ve milletimizin asırlar içinde geliştirdiği kültür unsurlarıyla aydınlanan mutasavvıf bir şairdir. O, yazmış olduğu ilahileriyle sevgimize ses, ölü gönüllerimize nefes olmuş abidevi bir insandır.” Çağımızın buhranlarına düçar olan yorgun kalplere de hayat üfleyen serin bir saba meltemi olması temenni ve duasıyla bu muteber eseri siz kıymetli okurlarımızın istifadesine sunarken eserin ön sözünden alınan şu cümleyle de yazımıza son vermiş olalım: “Bu eser, aşk ve mana dilimiz olan Yunus”un tanınmasında anlaşılmasında, çağın ve geleceğin Yunuslarının yetişmesinde etkili olabilirse gayesine ulaşmış olacaktır.” m 





Yabancı büyükelçilerin Türkiye'ye ve Türk insanına dair izlenimlerini, anılarını paylaşacağı Sefirlerin Gözünden programı Diyanet TV'de 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“Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? 
(Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.” 


(İbrahim, 14/24.) 
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